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Liv Tyler Maxx Royal Kemer Resort iskelesinde... 


Tum deneyimini izlemek için, www.maxxroyal.com adresini ziyaret ediniz. 
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MODA 


Gap, Sarah Jessica 
Parker'ın hatıralarından 
ilham aldığı yeni 
koleksiyonunda aşk, şans 
ve tılsım temasına eğiliyor. 


SANAT 


55 yıllık sanat 
yaşamını 
geride bırakan 
sanaiçı Teoman 
Südor'un, doğa, 
ışık ve felsefe 
üzerine kurduğu 
“Sonsuzluk” adlı 
resim sergisi 
7 Nisan'dan 
itibaren Galeri 
Diani'de 
görülebilir. 


vi bakan, 


gl 


MUZİK 
Taylor Swift, iHeartRadio 
Ödül Töreni'nde yeni 


şarkısı “Delicate”in dünya 
prömiyerini gerçekleştirdi. 


CEMİYET 


Berrak Barut'un kızı Alpin Albayrak'a oğlu 
Kaan ile birlikte Erzurum Palandöken'de 
rastladık. Fotoğraflar alem.com.ir'de... 


SOSYAL MEDYANIN FENOMENLERİ 


1) / 
GUNDEM MUZİKAL STIL 
Türkiye'nin ilk modem ve çağdaş sanat müzesi The Cher Show müzikali, Cher'in Caro Davr'un Dolce & Gabbana 
İstanbul Modem, 18 Mart Pazar itibariyle hayatını anlatıyor ve bu sonbaharda imzalı kombininin yıldızı kalp şeklindeki 
ziyarete kapandı. Broadway'e geliyor. kocaman çantası. 


facebook.com /AlemDergisi iwitter.com /AlemDergisi instagram.com /alemdergisi 


YENİ PANDORA SHINE 


YENİ 18k altın kaplama saf gümüş mücevher koleksiyonu —E 
IŞIĞINIZI YANSITIN 


y/ 


PA N D O RA 89 TL'den başlayan fiyatlarla 
pandora.net 


EAA lem - 5 18 CEMİYET hayatının tanınmış simaları 
> : İstanbul'da ve yabancı ünlüler New 
York'ta objektiflerimize yansıdı. 


34 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ, Boğaziçi 
Üniversite Vakfı'nın 40. kuruluş yılını 
kutlamak ve üniversitenin değerlerini 
yaşatmak amacıyla bir balo düzenledi. 
Çırağan Sarayı'nda “Boğaziçi için El Ele” 
adıyla düzenlenen gece iş ve cemiyet 
hayatının önemli isimlerini buluşturdu. 


38 MÜCEVHER tasarımcısı Lorraine 
Schwariz, koleksiyonuna yeni eklenen 
tasarımı Los Angeles'ta düzenlediği 
davetle tanıttı. Geceye çok sayıda ünlü 
isim katıldı. 


43 VICTOR HUGO'NUN unutulmaz eseri 
“Notre Dame'ın Kamburu"ndan uyarlanan 
“Notre Dame de Paris” müzikali, Zorlu 
PSM Ana Tiyatro'da perde açtı. Gala 
gecesine Derin Mermerci-Cem Aydın 
ile Aylin-Hakan Saruhan çiftlerinin de 
arasında olduğu kalabalık bir davetli 
topluluğu katıldı. 


42 OSCARLI yıldız Alicia Vikander'ın Lara 
Croft'u canlandırdığı “Tomb Raider'ın 
galası Los Angeles'ta gerçekleşti. 


44 REESE WITHERSPOON ve Oprah 
Winfrey'nin rol aldığı “A Wsinkle in 
Time"in Avrupa galası Londra'da yapıldı. 


50 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ 
bünyesinde faaliyet gösteren Galeri Khas, 
küratörlüğünü Prof. Dr. Hasan Bülent 
Kahraman'ın yaptığı, Daron Mouradian'ın 
“Açıkça Gizli Oyun' isimli sergisine ev 
sahipliği yapıyor. Serginin açılışında 
cemiyetin tanınmış isimleri bir araya geldi. 


60 BAŞARILI TASARIMCI Tuvana . NU 
Büyükçınar Demir, hayatına renk katan » N Par "- 
lüksleri ALEM'e anlattı. / ğ ie 


17 1 


638 İLKBAHAR-YAZ 2018 podyumlarından Eş 
öne çıkan çanta, ayakkabı ve takı ” a 
trendlerini mercek altına aldık. N 


74 KİTAP tutkunu Banu Çarmıklı, Aslı Şen 
ve Rezzan Benardete'ye sehpalarının 
üzerinde daima yer alan kitapları sorduk. 


32 MODA iuikunları için en iyi alışveriş 


sitelerini bir araya getirdik. 


Gürbüz Doğan Ekşioğlu z 


atırımlarınızın 
Rehberi 


Yatırım hakkında tek bilmeniz gereken: Akbank Yatırım Hizmetleri. 
Akbank Robo Danışmanlık ile Türkiye'de ilk defa mobilden varlık dağılım önerisini 
görüntüleyebilir, Portföy Fikirleri ve Yatırım Sepetleri ürünlerimizle bu dağılımı anında alabilirsiniz. 


Akbank bireysel müşterileri, Ak Portföy tarafından sunulan Robo Danışmanlık hizmetinden ilgili mevzuat 
kapsamında gereken süreçleri tamamlamaları halinde yararlanacaklardır. Portföy Fikirleri'nin en düşük satın 
alma tutarı 100.000 TL, Yatırım Sepetleri'nin ise 1000 TUdir. Akbank söz konusu en düşük satın alma tutarlarını 
değiştirme hakkını saklı tutar. Ayrıntılı bilgi için: yatirim.akbank.com 


AKBANK 


sizin için 


38 MODA dünyasının zamansız 
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parçalarından pantolon-ceket 
takımlar bu sezon sıkça karşımıza 
çıkacak. Farklı tarzda “power suit'leri 
sayfalarımıza taşıdık. 


GEÇTİĞİMİZ hofia aramızdan 
ayrılan Hubert de Givenchy'yi, yakın 
arkadaşı Audrey Hepburn'le olan 
dostluğu üzerinden anmak istedik. 


MODA sitesi ile büyük ilgi çeken Rüya 
Büyüktetik'e makyaj ve bakım ritüelleri 
hakkında merak ettiklerimizi sorduk. 


HOLLYWOOD'UN başarılı 
oyuncularından Jessica Biel'in güzellik 
sırlarını inceledik. 


OSCAR töreninin yankıları sürüyor. 
Gecede makyajlarıyla öne çıkan 
isimleri sayfalarımıza taşıdık. 


NİŞANTAŞI'NDA sağlıklı yiyecek 
ve içecek üzerine uzmanlaşmış iki yeni 
mekan keşfettik. 


ECE CANDAN ile son dönemde 
oldukça popüler olan bale fitness 
trendini konuştuk. 


İYİLİK İçin Sanat Derneği'nin 
Atölye|Pasaj Projesi kapsamında bir 
yıl boyunca çalışan genç sanatçıların 
eserleri Galeri Deniz'de sanat 
severlerle buluşuyor. Sergi öncesi 
dernek üyeleriyle 72 eserin ortaya 
çıktığı atölyede bir araya geldik. 


110310110)) 


128 BALAT'TA bulunan The Pill galeride 
Bir Asteroid'ten Duvar Kilimi' adlı ilk 
sergisini açan Raphael Barontini'yle 


sanat üzerine konuştuk. 


132 MİLANO'DA bulunan Mudec: 


Museo delle Culture, dünyanın en ünlü 


Meksika 


I sana 


çısı Frida Kahlo'nun 


eserlerine 3 Haziran'a kadar ev 
yapıyor. Sergi hakkındaki 


sahipliği 
detaylar 
140 SERDA 


en güze 


sayfa 


arımıza taşıdık. 


BÜYÜKKOYUNCU, 
ilkbaharda Avrupa'da ziyaret edilecek 


durak 


arı kaleme aldı. 


154 NİSAN ayında İstanbul'a gelecek 
olan ünlü mücevher tasarımcısı 
Fernando Jorge ile ilham kaynakları 
üzerine konuştuk. 
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ALEM DERGİSİ'NİN YAYIN SAHİBİ 
T MEDYA YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 


Genel Yayın Yönetmeni 


Gözde YÖRÜKOĞLU 
gozde.yorukoglu&alem.com.ir 


YAZI İŞLERİ DİJİTAL TASARIM 


Yazı İşleri Müdürü Konular ve Dijital Editörü Kreatif Direktör 


Ceylan YENİACUN ŞİMŞEK Elif ÖKSÜZ Tamer TÜREGÜN 
Haber Müdürü Web İçerik Editörü Görsel Yönetmen 
Hasan YÜKSEL Çise GÜNGÖR Volkan ÖZTÜRK 

Moda ve Lüks Editörü Sayfa Tasarımı 
Lara MUTLU Halil Ertunç KESKİN 
Dış Haberler Editörü li A 
Ayça BARUT TANMAN Renk Ayrım 
Kültür / Sanat Editörü im al 
Petek KIRBOĞA Sorumlu Müdür - 
m bi ii 
Zülal ÜNALDI en 
İstihbarat Şefi 
Ertan DEMİRBİLEK 
Haber Merkezi 
Mustafa SOLAK 
Zafer TEKTAŞ 
Sancar Kemal DEMİR 
REKLAM PAZARLAMA 


Tülay MUTLU DÖLEN Reklam Grup Başkanı 
Nefiye Ayşen ÇAKIR Reklam Satış Grup Koordinatörü 
Ferda İSKİTOĞLU Marka Yöneticisi 
Eda YENDİ Reklam Satış Direktörü 
Levent ÇOLAK Reklam Satış Direktörü 
Ebru ELÇİ SELÇUK (Reklam Satış Direktörü 

Meltem GÜRSOY Reklam Satış Grup Müdürü 

Erdoğan GENÇ Bölgeler Reklam Satış Grup Koordinatörü 
Erdinç GÜNEL Rezervasyon Müdürü 


rezervasyon€Galem.com.tr 


Tel (212) 449 30 50 (4 Hat) - Faks (212) 48 
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BASKI 
Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş. 
Adres Akpınar Mah. Hasan Basri Cad. No:4 
Sancaktepe/İSTANBUL Tel (216) 585 90 00 


ALEM, Basın Konseyi üyesidir ve basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir. 


Yaygın süreli yayındır. 


ALEM Dergisi'nde yayınlanan bütün yazı, haber, fotoğraf, harita, illüstrasyon 
ve sair konuların her türlü telif hakkı T Medya Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye 
aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. 


Turkuvaz Dağıtım Pazarlama A.Ş. tarafından dağıtılmaktadır. 
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HER ZAMANIN TERCİHİ BMW, 
HER ZAMAN KOSİFLER'DE. 


Dün, bugün, yarın. 
33 yıldır ayrıcalıkların başladığı yere, Kosifler Oto'ya bekliyoruz. 


Kosifler Oto Borusan Otomotiv BMW Yetkili Satıcısı ve Yetkili Servisi 

Kosifler Oto Bostancı İçerenköy Mah. Askent Sok. No: 3B Ataşehir / İstanbul Tel: (0216) 578 33 33 

Kosifler Oto Kavacık Rüzgarlıbahçe Mah. Kavak Sok. No: 27 Kavacık / Beykoz / İstanbul Tel: (0216) 559 09 09 

Kosifler Oto Bağdat Caddesi Bağdat Cad. No: 234 Çiftehavuzlar / İstanbul Tel: (0216) 468 99 00 

Kosifler Oto Antalya Sinan Mah. Serik Cad. No: 239 Havaalanı Yolu / Antalya Tel: (0242) 320 44 00 

Kosifler Oto Samsun Şabanoğlu Mah. Atatürk Bul. Samsun-Ordu Karayolu 8. km Tekkeköy / Samsun Tel: (0362) 266 45 45 


Kelimeler kifayetsiz 


Kelimelerin anlamını yitirdiği, duyguların ifade edilebilecek bir alan 
bulamadığı günler yaşıyoruz. 1I Mart Pazar günü aldığımız haber, 

tüm ülkeyi yasa boğdu. Öyle naif; öyle çok hikaye barındıran, öyle güzel 
JI kişiyi kaybettik ki... Melike Kuvvet, Beril Gebeş, Eda Uslu, Liana 
Hananel, Zeynep Coşkun, Jasmin Baruh Siloni, Aslı İzmirli, Ayşe And, 
Sinem Akay, Burcu Gündoğar Urfalı ve Mina Başaran. Ne yazabiliyor 
ne de anlatabiliyoruz onların bu acı haberini. ALEM ekibi olarak, her 
mutlu anlarında yanlarında olduğumuz Mina'yı ve arkadaşlarını hep 
güzel analım istedik. En zor sayılarımızdan birini yaptığımızı itiraf 
etmek zorundayım. Kederli ailelerin, eşlerin, canları gibi sevdiklerini 
uğurlarkenki cenaze görüntülerini yayınlamama kararı aldık. Onları 
daha da üzmek istemedik. Kapağımızı onlara adamak istedik. Bizim 
için bu 1 genç kadın birer çiçekti. Bu yüzden, onları birer çiçek armağan 
ettiğimiz bir kapakla anıyoruz. Özellerini ifşa etmediğimiz, bu anları 
sayfalarımıza taşımadığımız için bizi anlayacak ve destekleyecek bir 
okuyucu kitlesine sahip olduğundan eminiz ALEM'in. Sevenlerine, kederli 
ailelerine Allah'tan sabır diliyorum. 


Mina, her daim gülen yüzün, nezaketin ve içlenliğinle her zaman 

benim kalbimde de ALEM ekibinin kalbinde de yerin apayrıydı, 
biliyorsun. Güzel kalpli, güzel yüzlü Mina, seni daima gülen gözlerinle 
hatırlayacağız. Hayat! Dubai dönüşünde seninle bambaşka hayallerimiz 
için buluşacak, heyecanını, düğün telaşını konuşacaktık. Eminim ki tıpkı 
benim gibi, hayatına dokunduğun her insana güzel anılar bıraktın, bir 
gülümseme armağan ettin. Kelimelerin kifayetsiz kaldığı anlar... Senin 
için söyleyecek çok sözüm var ama hiçbiri kafi gelmiyor. 
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Kapak İllüstrasyonu için Oya BAŞKAYA'ya teşekkürler 


Life. Spend it well. MARKS & 
Size en uygun kombin ile > PE N C — KN 


her gününüzü özel kılın LONDON 


marksandspencer.com.tr 


SİNEM AKAY 
AYŞE AND 
MİNA BAŞARAN 
ZEYNEP GOŞMUN 
ERİL GEBEŞ 
LİRNA HANANEL 
ASLI İZMİRLİ 
MELİKE KUVVET 
JASMİN BARUH SİLONİ 
BURGU GÜNDOĞAR URFALI 
EDA USLU 


Sizi hep sevgiyle 
ve gulen 
yvüzlerinizle 
hatırlayacağız 
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ile birlikte öğle saatlerinde 
ından Bebek'e kadar yürüyüş yaptı. 


Zafer TEKTAŞ 
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PARLA 


İSTİNYE PARK e MAXX ROYAL KEMER e MAXX ROYAL BELEK 
www.parlafinejewellery.com / 0212 345 54 57 


Mustafa Taviloğlu, Bebek'te 


iş görüşmesi yaptı. Ardından 
Boğaz'da kısa bir yürüyüşe çıktı 
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Bu fotoğraf gerçektir. 
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“Tomb Raider?ın yıldızı bir 

televizyon | programına Sea 
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Ahu Aysala Boğaz'da yürüyüş yaparken 
rastladık Yeşil paltosuYekose atkısı ve siyah 
Ugg'larıyla gündelik bir şıklık içindeydi. 
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Yavuz Sultan Selim Köprüsü 


ZEKERİYAKÖY 


SEHRİN DOĞA, YATIRIMIN KAZANÇ İLE BULUŞTUĞU 
ZEKERİYAKÖY'DE YAŞAMA VE KAZANMAYA HEMEN BAŞLAYIN 
84 AYA varan VADE FARKSIZ sEçENEKLER 
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Polat-Ekin Gülman çifti en 
sevdikleri semtlerden biri olan 
Bebek'te baş başa yemek yedi. 
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Deniz Köletavitoğlu Ügümü ile Dela 
Events markasını kuran Lal Denizli, 
Bebek Kahve'de arkadaşlarıyla buluştu 
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'Nobel ödüllü Ingiliz 
fizikçi Stephen 
Hawkingin, 
Zamanın Kısa Tarihi: 
Büyük Patlamadan 
Kara Deliklere' isimli 
kitabı 4Ottan fazla dile 
çevrilerek dünyanın 
dört bir yanında 
okuyucuyla buluştu. 
Kitap ölümünün 
ardından yeniden en 
çok satanlar 
arasına girdi. 


Çağımızın en önemli bilim insanı 


TEPHEN HAWKİNG 


Dünyaca ünlü İngiliz fizikçi, evrenbilimci, astronom, teorisyen ve yazar Prof. Dr. 
Stephen Hawking, 14 Mart Çarşamba günü hayatını kaybetti. 


Çise GÜNGÖR - cise gungor&alem.comir 


izikçi ve yazar Stephen Hawking 76 yaşında hayata 
veda etti. Ailesi tarafından yapılan açıklamada, 
Hawking'in Cambridge'deki evinde yaşamını yitirdiği 
açıklandı. Günümüzde Albert Einstein'dan sonraki 
en büyük dahi olarak kabul edilen bilim insanının ölümü, 
Einstein'ın doğum günü 14 Mart'a denk geldi. Stephen 
Hawking, 1960'ların başında 21 yaşındayken tedavisi 
olmayan ALS (Amiyotrofik Lateral Skleroz) hastalığına 
yakalanmıştı. Sinir sistemini felç eden ancak beynin zihinsel 
faaliyetlerine dokunmayan bu hastalık, onu ölümüne kadar 
tekerlekli sandalyede yaşamaya mahkum etti. 1985 yılından 
bu zamana kadar sesini de kaybettiği için koltuğuna 
yerleştirilen ve yazıları sese dönüştürebilen bilgisayarı 
sayesinde insanlarla iletişim kurabildi. 
Stephen Hawking, bilimsel uğraşlarında Kuantum fiziği ve 
kara deliklerle ilgili açıklamaları, iddiaları ile bugün bilim 
insanları arasında dünyada en çok tanınan isimlerden 
biri oldu. "Zamanın Kısa Tarihi: Büyük Patlamadan Kara 
Deliklere" adlı kitabı 40”tan fazla dile çevrilerek dünyanın 
dört bir yanından okuyuculara sunuldu. Hayatı pek çok 
makaleye konu olurken, hakkında kitaplar yazıldı ve filmi 
çekildi. 2014 yılında “The Theory of Everything” adıyla 
beyazperdeye yansıyan yaşamında Stephen Hawking'i 


İngiliz oyuncu Eddie Redmayne canlandırmış ve o yıl “En 
İyi Erkek Oyuncu” Oscar'ını alarak çocukluğundan beri 
dünyayı merak eden ve araştıran bu büyük bilim insanının 
yaşamına tanık olmamızı sağlamıştı. 

Yaşadığı zorlu hastalığa ve tekerlekli sandalyeye bağlı 
olmasına rağmen yaptığı açıklamalarla bilime ilgisi olmayan 
insanları bile kendine çekmeyi başardı. En çok aklımızda 
kalan sözlerinden biri “Bir kurbanın, eğer ki istiyorsa, kendi 
yaşamına son verme hakkı olmalıdır. Ancak bence bu büyük 
bir hatadır. Yaşam ne kadar kötü gözükürse gözüksün, 

her zaman yapabileceğiniz bir şeyler vardır. Mutlaka 
başarabileceğiniz bir şeyler vardır. Yaşamın olduğu yerde, 
umut da vardır” Yaşaması mucize olan bu dahi insanın, 
depresyona dair de hepimizi derinden etkileyen birkaç 

sözü vardı. Londra'daki Kraliyet Enstitüsü'nde verdiği bir 
derste Hawking depresyonu kara deliklere benzeterek, 

kara deliklerden de depresyondan da çıkmanın imkansız 
olmadığını açıklamıştı: “Kara delikler resmedildikleri kadar 
siyah değildir. Onlar bir zamanlar düşünüldüğü gibi ebedi 
hapishaneler değildir. Kara deliklerin içinden bir şeyler, hem 
dışarı hem de başka bir evrene geçiş yapabilir. Yani kendinizi 
bir kara deliğin içindeymiş gibi hissediyorsanız, asla pes 
etmeyin, çıkış yolu vardır.” 


1964 yılında iki yıl ömrü kaldığı söylenen 
Hawking, 54 yıl boyunca hastalığı ile mücadele etti. 
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MEHMED ÖZKAN, ERKUT YÜGAOĞLU 


40. YIL BALOSUNDA 


Boğaziçi Üniversitesi Vakfı'nın 40. yılında düzenlenen, sunuculuğunu 
Jülide Ateş'in üstlendiği gecede, “Boğaziçi için El Ele” sloganıyla bağış toplandı. 


oğaziçi Üniversitesi, Boğaziçi davette, iş dünyası ve cemiyetin önemli fonlarına 2.299000 TLlik destek aktarıldı. 
» Üniversite Vakfı'nın 40. kuruluş isimleri bir araya gelirken; gecede Geleneksel olarak düzenlenen gecenin 

yılını kutlamak ve üniversitenin buluşan Boğaziçi mezunları da okul bu yılki Onur Konuğu ise, TÜSİAD eski 
değerlerini yaşatmak amacıyla bir balo anılarını tazeledi. Boğaziçi Üniversitesi başkanlarından ve BÜVAK Mütevelli 
düzenledi. “Boğaziçi için El Ele” adıyla Vakfı'nın (BÜVAK) 40. yıl kutlamasında, Heyeti Üyesi Dr. Erkut Yücaoğlu oldu. Yine 
düzenlenen davet geçtiğimiz hafta başarılı ve gereksinimi olan Boğaziçi bir Boğaziçili olan, ekranların sevilen 
Çırağan Sarayı'nda gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine burs ve dünya yüzü Jülide Ateş İskeçeli'nin sunuculuğunu 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed çapında öncü araştırmalar yapan BÜ. üstlendiği baloda, Emir Ersoy ve 


Özkan'ın ev sahipliğinde düzenlenen akademisyenlerine araştırma teşvik Orkestrası ile beraber tanınmış müzisyen 
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BOĞAZİÇİ MEZUNLARI, İŞ 
VE CEMİYET HAYATININ 
RENKLİ İSİMLERİNİN 
KATILDIĞI DAVETTE, 
TURGAY ARTAM'IN 
YÖNETTİĞİ MÜZAYEDEDE 
TOPLAM 2.299000 TL 
BAĞIŞ TOPLANDI. 


Keremcem sahne alırken, bağış 
müzayedesini Turgay Artam 
yönetti. Gecede bir konuşma 
yapan Rektör Prof. Dr. Mehmed 
Özkan, üniversitenin misyonunun, 
“Eleştirel düşünen, özgürlükçü, 
tik değerleri önemseyen, 
doğa ve çevre bilinci gelişmiş, 
yerele kök salmış, evrensele 
açık, bilimsel, sosyal ve kültürel 
formasyonu ve özgüveni ile 
üstleneceği mesleki ve sosyal 
sorumlulukları başarıyla yerine 
getirecek bireyler yetiştirip bilim, 
sanat ve kültürün yaygınlık 
kazanmasında yardımcı ve öncü 
olmak” olduğunu vurgulayarak, 
Boğaziçi mezunu ve dostlarının 
bağış ve desteklerini istedi. 
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Kırmızı halıda en çok tercih edilen 
tasarımcılardan biri olan Lorraine 
Schwartz'ın koleksiyonuna yeni eklenen 
parçayı tanıttığı davetine çok sayıda 
ünlü isim katıldı. 


ücevher tasarımcısı 
Lorraine Schwariz, 
Against Evil Eye 


koleksiyonuna yeni eklenen 
nazar boncuklu bilezikleri Los 
Angeles'ın gözde adreslerinden 
Delilah'da düzenlediği davetle 
tanıttı. Geceye ablası Robyn ile 
atılan Blake Lively, Brandon 
axwell tasarımı elbisesi ve 
Christian Louboutin ayakkabıları 


ile sade ve zarifti. Brezilyalı 
model Alessandra Ambrosio, 
payetli Faith Connexion 
pantolonu ve Kappa tişörtü ile 
dikkat çekti. Rita Ora, La Perla; 
Heidi Klum, Ralph & Russo; Sofia 
Vergara, Martha Medeiros; 

kiza Gonzalez, Johanna Ortiz 
ve Sarah Hyland, Vatanika 
tasarımlarıyla davetin öne çıkan 
konukları oldular. 


Ayça BARUTTANMAN - ayca.tanman©alem.comir / Fotoğraflar: Reuters 
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JULUANNE HOUGH-BROOKS LANG 


SOFA VERGARA PHARRELL WILLAMS 


GECENİN KONUKLARI SCHWARTZ'IN AGAİNST EVİL EYE 
KOLEKSİYONUNDAN MÜCEVHERLER TERCİH ETTİLER. 
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PHARRELL WILLUAMS, OFIRA SANDBERE 


“MODERN FAMILY”NİN 
YILDIZLARINDAN SARAH HYLAND'IN 
ELBİSESİ VATANIKA TASARIMI. 


SARAK KYLAND 
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ALICIA 


GAMILLA LUDDINSTON 


TOVE LO 


LARA CROFT 


“Tomb Raider”ın 
galasında gözler 
filmde Lara Croftu 
canlandıran Alicia 
Vikander'deydi. 


ddie Redmayne ile kamera karşına 
- geçtiği “The Danish Girl” filmiyle En 

İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında 
Oscar kazanan Alicia Vikander, bu kez 
Lara Croft olarak karşımızda. İsveçli 
oyuncu, aynı adlı video oyunundan 
uyarlanan “Tomb Raider”ın Los 
Angeles'taki galasında tüm bakışları 
üzerine topladı. Neşeli tavırlarıyla dikkat 
çeken Vikander, Louis Vuitton elbisesiyle 
beğeni topladı. Geceye yönetmen 
eşi Michael Polish ile katılan Kate 
Bosworth'un elbisesi ise Christopher 
Kane imzalıydı. 


Ayça BARUTTANMAN / Fotoğraflar Reuters 


A 


DERİN MERMERCİ AYDIN 


AYLİN SARUHAN 


İSTANBULDA 


FRANSILCA MÜZİKAL 


Dünyanın en çok bilinen ve izlenen müzikali 
olan Notre Dame de Paris bir kez daha 
İstanbul'daydı. Bu kez müzikal orijinal dili 

olan Fransızca olarak sahnelendi. 


ictor Hugo'nun unutulmaz 
V aşk hikayesi “Notre Dame'ın 

Kamburu”ndan uyarlanan 
“Notre Dame de Paris” müzikali, 
Zorlu PSM Ana Tiyatro'da perde 
açtı. Cemiyetin tanınmış isimlerinin 
ilgi gösterdiği müzikalin ilk gecesine 
gelenler arasında Derin Mermerci- 
Cem Aydın ile Aylin-Hakan Saruhan 
çifti de vardı. Yıllardır sahnelendiği 
tüm şehirlerde büyük ilgi gören 
ve Guinness Rekorlar Kitabı'na 
adını yazdıran müzikal, Fransızca 
olarak sahnelendi. İlk olarak 
1998 yılında Paris'te perde açan 
dünyaca ünlü müzikal “Notre 


Dame de Paris”, dünyanın birçok 
şehrinde sahnelenmeye devam 
ediyor. “Belle” şarkısı ilk duyulduğu 
günden itibaren çok sevildi. Daha 
önce de İstanbul'a gelen müzikal 
İngilizce olarak sahnelenmişti, 

bu defa müzikseverler müzikali 
orjinal dili olan Fransızca izleme 
şansını buldular. Esmeralda rolünü 
Lübnan'da ve Arap dünyasında 
büyük üne sahip Hiba Tawoji, 
eserin meşhur kamburunu ise 
İtalyan tenör Angelo Del Wecchino 
canlandırıyor. Başarılı müzikal 
yoğun ilgiden dolayı 25 Mart'a 
kadar uzatıldı. 


Mustafa SOLAK - mustafa.solak©alem.comir 
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 REESE MTMERSPOON İN nuruuppi NEZ 


LONDRA'DA 


YILDIZLI GALA 


Reese Witherspoon 
ve Oprah Winfrey, “A 
Wrinkle in Time'ın Avrupa 
galasında oldukça 
neşeliydiler. 


al GEZİ adeleine VEngle'un 1962 yılında 
ii NM kaleme aldığı aynı adlı romandan 
> beyazperdeye uyarlanan “A 
Wrinkle in Time”ın Avrupa galası Londra'da 
gerçekleşti. Galada filmin oyuncuları Storm 
Reid, Reese Witherspoon, Oprah Winfrey ve 
Mindy Kaling objektiflere birlikte poz verdiler. 
Geceye kızı Ava Philippe ile katılan Reese 
Witherspoon'un mavi elbisesi Elie Saab 
imzalıydı. Rodarte'nin yeni reklam yüzü olan 
Ava Philippe, Valentino ve genç oyuncu 
Storm Reid, Prada imzalı tasarımları tercih 
ettiler. İngiltere'nin eski Başbakanı David 
Cameron'ın eşi Samantha Cameron da 
| galanın konuklarındandı. 


OPRAH WINFREV 


SOM RED 


Ayça BARUTTANMAN / Fotoğraflar Reuters 


SAMANTHA GAMERON 


ALEMİ | 


İLKER MENGİ, ANNA MONZA 


GEORG BİRGELEN, KEMAL GEÇER TUNGAY AŞÇI 


TÜRK- ALMAN 


Beşiktaş-FC Bayern München 
şampiyonlar Ligi maçı 
öncesinde, Alman-Türk Ticaret 
ve Sanayi Odası, bir sosyal 
sorumluluk gecesi düzenledi. 
Iman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK 
A Türkiye), NumberOne Sport Consulting ile 


birlikte; UEFA Beşiktaş - FC Bayern München 


Şampiyonlar Ligi maçı kapsamında bir davet düzenledi. 


Geçtiğimiz hafta St. Regis Otel Spago Restoran'da 
düzenlenen geceye spor, iş ve sanat dünyasından 
renkli isimler katıldı. Almanya'nın İstanbul Başkonsolosu 
Dr. Georg Birgelen ve spor yöneticilerinin katılımıyla 
başlayan özel geceye DJ Doğuş Çabakcor'un müzikleri 
renk kattı. Türk- Alman dostluğunun vurgulandığı 

bu özel gecede küçük bir müzayede de yapıldı. 
Düzenlenen açık artırmada gece için özel imzalanmış 
formalar, futbol topları, kulüp markalı hediyelik eşyalar 
ve Şampiyonlar Ligi Beşiktaş-FC Bayern München'in 
dev maç biletleri satışa sunuldu. Seçkin davetliler açık 
artırmaya katılarak bir sosyal sorumluluk projesi olan, 
dezavantajlı çocuklar için kurulan Oliver Kahn Vakfı'nın 
Safehub hayır projesine destek verdiler. 


Mustafa SOLAK - mustafa.solak©alem.comir 
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RALF TELMAN NDNAN-AYŞE POLAT 


LÜKS VE SANAT 


Geçtiğimiz hafta Piyalepaşa İstanbul'da gerçekleştirilen brunchta 
sergilenen lüks tekneler ilgiyle karşılanırken “Tekamül” isimli sergi 
de davetlilerin beğenisine sunuldu. Polat ve Tezman ailelerinin ev 
sahipliğinde düzenlenen brunch'a birçok seçkin isim katıldı. 


Zafer TEKTAŞ - zafertektascalem.com.itr 
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ABDULLAH OĞUZ. MEHRNOUSK ESMAEİLPOUR 


BRUNCH'TA BİR ARAYA GELEN SEÇKİN DAVETLİLER LÜKS 
TEKNELERİ VE KONUT PROJESİNİ İNCELEME İMKANI 
BULURKEN, SANATÇI CENGİZ YATAĞAN'DAN DA ESERLERİ 
HAKKINDA BİLGİ ALDILAR. 
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PINAR SABANGI 


ERKEN SAATLERDE BAŞLAYAN 
BRUNCH CANLI MÜZİK EŞLİĞİNDE 
VE LEZZETLİ İKRAMLARLA GÜN 
BOYU DEVAM ETTİ. 
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SELİM TELMAN, EMRE KÜTÜK, UMUT ELGİOĞLU 
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BERK-ASLI EKŞİOĞLU 


ESRA KAKTÜS, ALİ GÜVEN 


ji 
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RALF TEZMAN VE ADNAN POLAT TÜM MİSAFİRLERLE 
YAKINDAN İLGİLENİRKEN NEŞELERİ DAVETLİLERE YANSIDI. 


Adnan Polat ve Tezman Holding 

Yönetim Kurulu Üyesi Ralf Tezman 
ev sahipliğinde Piyalepaşa İstanbulda 
bir brunch gerçekleşti. Çok sayıda seçkin 
davetlinin katıldığı brunch'ta lüks tekneler 
sergilendi. Genç ressam Cengiz Yatağan'ın 
“Tekamül” isimli sergisi de sanatseverlerle 
buluştu. Misafirler geçtiğimiz hafta Boat 
Show Eurasia Fuarı'nda yer alan ve 
büyük ilgi gören Beneteau Antres 60B, 
Glastron GT 225, Pirelli 880 ve Pirelli 5280 
model tekneleri Piyalepaşa İstanbul 
Satış Ofisi'nde yakından inceleme imkanı 


p olat Holding Yönetim Kurulu Başkanı 


buldu. Sanatçı Cengiz Yatağan'ın sergisi 
de ilgiyle karşılandı. Davetliler lüks 
Piyalepaşa İstanbul konutları hakkında 
da ayrıntılı bilgi aldılar. Polat ve Tezman 
cilelerinin hazır bulunduğu brunch'ta Sezai 
Taşkent, Pınar Sabancı, Celal-Şebnem 
Çapa, İbrahim Bitargil, Emre Kütük gibi 
renkli isimler objektiflerimize yansıdı. Lüks 
tekneler bir hafta boyunca Piyalepaşa 
İstanbul'da görülebilecek. Adnan Polat ve 
Ralf Tezman'ın samimi ve neşeli sohbetleri 
brunch'a ayrı bir enerji katarken, davetliler 
canlı müzik ve lezzetli ikramlar eşliğinde 
keyifli saatler geçirdiler. 
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GALERİ KHAS'TA 


HASAN BÜLENT KAHRAMAN 


Zi KLM e İİ KE MİNE 


VEE TRENE PARE LIYMY 


; 


Daron Mouradiaın'ın, sanatın gizemli, 
eğlenceli yanını hatırlatan Açıkça Gizli Oyun 
adlı sergisi Galeri Khas'da ilgiyle karşılandı. 


YATA Yl 


adir Has Üniversitesi belirterek, “Sanatın oyunla, büyüyle, 
e K bünyesinde faaliyet gösteren gizemle, eğlenceyle, zevkle ilgili bir 
ki Galeri Khas, küratörlüğünü yanı vardır ama daima unutulur, 
Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman'ın ouradian bütün bunları bizlere 
yaptığı, Daron Mouradian'ın yeniden anımsattı” dedi. Eserleriyle 


Açıkça Gizli Oyun' isimli sergisine ev dünyanın dört bir yanındaki sergilere 
sahipliği yapıyor. Galeride geçtiğimiz katılan ve birçok ülkede kişisel sergi 


hafta yapılan sergi açılışında açan, Türkiye'de ise 2012 yılından bu 
sanatsever isimler bir araya geldi. yana Galeri 77 ile Contemporary 
Sergi, sanatçının Türkiye'deki ilk İstanbula katılan Daron Mouradian, 
kişisel sergisi olma özelliği taşıyor. çeşitli dönemlerde yaptığı resimleri 
Serginin küratörü Prof. Dr. Hasan bir araya getirerek sanatseverlerin 
Bülent Kahraman konuşmasında büyük beğenisini topladı. Sergi | 
Daron Mouradian'ın izleyiciye Temmuz 2018 tarihine kadar ziyarete 
sanatın öteki yüzünü gösterdiğini açık olacak. 


Mustafa SOLAK - mustafa.solak&alem.comir 


YAHŞİ BARAZ GERİ BENARDETE 
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 ZUBİZU İLE 
SİZİ YANSITAN 
AYRICALIKLAR 


İNDİRİN. TAKİP EDİN. 
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Moda kadını 
Banu Bölen 


2/-30 Mart günleri arasında gerçekleşecek MBFWI öncesi 
MBFWI Moda Direktörü Banu Bölen ile bir araya geldik. 
Konumuz elbette moda haftalarıydı... 


Lara MUTLU - lara.mutlu©alem.comir / Fotoğraf: Pınar GEDİKÖZER 


BFWl'de bu sezon 

34 tasarımcı 

koleksiyonlarını 

sergileyecek. Bölen ile 
bu yoğun katılımı ve çok daha 
fazlasını konuştuk. 


MBFWi'de bu yıl ne gibi 
yenilikler var? Sizi en çok ne 
heyecanlandırıyor? 
Biliyorsunuz, 10. sezonu geride 
bıraktık. Geçmişi tekrardan bir 
hatırlayalım diye Mercedes- 
Benz ile beraber harika bir kitap 
hazırladık. Gerçekten sayfalara 
bakınca gözlerimiz doluyor. 

Yine hem MBFWJ da, hem de 
Türkiye'de ilk defa gerçekleşen 
bambaşka bir projemiz var. 

Onu da moda haftasının açılış 
gününe koyduk. Moda haftasının 
vazgeçilmez isimleri Moda 
Haftasının Portreleri” adı altında 
çok sevgili Tamer Yılmaz'ın 
Samsung Galaxy S9 ile çektiği 
muazzam fotoğrafların sergisiyle 
başlıyoruz. Tasarımcılardan 
Drlere, modellerden PR ekibimize 


tanıdığınız yüzleri ölümsüzleştirdik. 


Mercedes-Benz bu sezon hem 
Sudi Etuz'u destekliyor hem de 


Tiflis'ten bir tasarımcımız var 
Atelier Kikala. Koleksiyonları çok 
heyecan verici. Bu sezon Negri 
Firman adlı yabancı moda PR 
şirketi ile anlaştık. Dolayısıyla hem 
güçlü influencer'lar hem de önemli 
yayınlardan editörler MBFWl' 
izlemeye geliyor olacak. 


Bu yıl MBFWi'ye ilk kez 
katılacak isimler var mı? 

Atelier Kikala, Urun, Gökhan Yavaş, 
Exguise ve tabii ki IMA New Gen 
tasarımcıları. 


Sizce bir defilede en az 
koleksiyon kadar önemli olan 
şey nedir? 

Koleksiyonla sunumun birbirine 
oturması ve sunum biçiminin 
koleksiyon ruhunu yansıtması. Bu, 
etkiyi 10'a katlıyor bence. Başta 
müzikler olmak üzere. Bir de doğru 
front row çok önemli. 


Alternatif moda haftalarından 
başka hangilerini 
beğeniyorsunuz? Tiflis moda 
haftası çok konuşuluyor. Nasıl 
buluyorsunuz? 

Evet, Tiflis'e yoğun bir ilgi var değil 


mi? Tasarımcıları güzel gerçekten. 


MBFVWI sizce hala “alternatif” 
bir moda haftası mı? 

Genç ve yenilikçi olması önemli 

bir kimlik bence. İstanbul her ne 
yaşanırsa yasansın önemli bir 
destinasyon. Dolayısıyla özellikle 
her geçen gün güçlenen bölge 

için önemli bir alternatif. Yabancı 
basın ve satın almacıların da gözü, 
kulağı ve kendileri burada. 


MBFWI süresince gününüzü 
nasıl organize ediyorsunuz? Bir 
gününüz nasıl geçiyor? 

Akışına bırakıyorum. Her saniye 
dolu. Her şeyi anlatacak olsam 
tüm dergiyi bana ayırmanız gerekli. 


En unutamadığınız MBFWI 
anınız nedir? 

10 günde yetiştirdiğimiz Kuruçeşme 
Arena'daki MBFWI çadırı. Bir 

gün önce çıkan fırtınada çadırın 
tavanının çökmesi; tüm gece 
çalışılarak çadırın mucizevi şekilde 
yeniden hazırlanması; ertesi gün 
ve tüm hafta havanın açması ve 
en unutulmaz haftalardan birisini 
gerçekleştirmemiz. 


Biliyorsunuz, 10, 
sezonu geride 
bıraktık. Geçmişi 
tekrardan bir 
hatırlayalım diye 
Mercedes-Benz ile 
beraber harika bir 
kitap hazırladık. 
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DLCUN ARUK, ZAFER KOZANOĞLU, GÜN ARUN 


"e vw ee SA 
| sazı 


yy “ZAMANSIZ FOTOĞRAFLAR” 


Kültür mirasımızın gelecek nesillere aktarılması 
amacı ile kurulan EPOS / Derneğinin üyeleri, 
fotoğraf sanatçısı Yıldız Moran'ın “Zamansız 
Fotoğraflar” sergisine destek için Cenevre'de buluştu. 


ürkiye'nin ilk modern fotoğraf Doğa Keleş'e plaket takdim etti. Yıldız 
J sanatçısı Yıldız Moran'ın eserlerinin Moran'ın oğulları Gün Arun ve Olgun 

yer aldığı ve Türkiye'nin tanıtımı Arun da sergiye destek vererek açılışta 
amacıyla T.C. Cenevre Başkonsolosluğu hazır bulundu ve EPOS 7'nin sergiye 
tarafından düzenlenen sergi, Cenevr katkılarından dolayı Zafer Kozanoğluna 
Başkonsolosu Mehmet Sait Uyanık ve fotoğraf hediye ettiler. “Yaşantının anları 
eşi Eda Ersek Uyanık'ın ev sahipliğinde ve onun içinde olan insanları, kendi yalın 
gerçekleşti. Etkinliğe TC. İsviçre Büyükelçisi havalarında vermek için onlarla olmak 
İlhan Saygılı, Birleşmiş Milletler Cenevre gerekir” sözüyle akıllarda yer tutan, 
Daimi Temsilcisi Büyükelçi Naci Koru ve eşi Türkiye'nin ilk modern fotoğraf sanatçısı 
Canan Koru, Dünya Ticaret Örgütü Daimi Yıldız Moran'ın eserlerinin yer aldığı sergi 
Temsilcimiz Büyükelçi Kemal Madenoğlu ilgiyle karşılandı. Dışişleri Mensupları 
da katıldı. UNESCO Milli Kulübü adayı Eşleri Dayanışma Derneği'nin (DMEDD) 
EPOS 7'nin, bütün dünya kadınlarına yardımlarıyla kısa sürede faaliyete geçen 
verdiği değeri vurgulamak amacıyla ve Suriyeli mülteci kadınlara gelir ve 
Cenevre Başkonsolosluğu'nda katıldığı istihdam sağlamak amacıyla kurulan Kilis 
etkinlikte, EPOS 7 Derneği Başkanı Zafer Belediyesi Ruhizade Konağı Bayanlar 
Kozanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri hazır eslek Zenginleştirme Merkezi'ne 
bulundu. T.C. Cenevre Başkonsolosluğu, hazırlatılan yaka iğneleri de, sergiye gelen 
EPOS 7 adına Zafer Kozanoğlu ve Özgür ziyaretçilere hediye edildi. 
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Christian Dior, Dolce & Gabbana ve hatta 
lil Sander bile İlkbahar-Yaz 2018 sezonunun 
şeffaflık akımının öncü markalarından. Belki iç 
gösteren bir bluz ya da bir elbise... Seçim sizin! 


Lara MUTLU - lara.mutlu©alem.comitr / Fotoğraf: Getty Images Türkiye 
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DOLCE & 
GABBANA, elbise 


| FORD, bluz 


CHRISTIAN DİOR Sg 


DOLCE & 
GABBANA, 
etek 


İç gösteren tasarımlar, kuşkusuz en çok 
gece kıyafetlerine yakışıyor. Tom Ford 
ve Off-White imzalı bluz ile Dolce & 
Gabbana etek favorilerimizden. 


GUCCİ, 


RODARTE, 
eldiven 


bluz 


CHRISTIAN 
LOUBOUTIN, 
ayakkabı 


ĞIANVITO ROSSI, ayakkabı 
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CHANEL, 
çanta 


JENNY 
PACKHAM, 
elbise 


GEZ BURBERRY, 


trençkot 


CHIARA FERRAGNI 


Bir doz N 
ham 


Chiara Ferragni, doğuma 

günler kala Christian Dior 

imzalı bu elbisesi ile trendi 
başarıyla yansıtmış. 


PRADA, elbise 


DOLCE & GABBANA, 
ayakkabı 
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KLASİK ÇİZGİLERİ SON TEKNOLOJİYLE BULUŞTURAN 
SAATLERLE ZAMANA MEYDAN OKUYUN! 


Fotoğraf: Metin BAKIRKAYA 
Styling ve prodüksiyon: Ayşe SÖNMEZ 
Fotoğraf asistanı: Caner METİN 


O WC, Tribute to Pallweber Edition 1150 Years” saat 

© BVLGARI, Octo Finissimo saat 

© JAEGER-LECOULTRE, Master Geographic pembe altın saat / Jaeger-leCoultre butik, Zorlu Center 
© CARTİER, Drive de Cartier saat 


Tuvana Büyükçınar 


"Lüks benim için, sağlıklı olduğum her 
gün; Aslan'la istediğim kadar vakit 
seçirebilmek; zamanın nasıl geçtiğini 
anlamadığım seyahatlere çıkmak; ailece 
seçirdiğimiz her saniye ve şükredebildiğim 
her andır” diyen başarılı tasarımcı 
hayatındaki lüksleri ALEMe anlattı. 


Lara MUTLU - lara.mutluGalem.com.tr 


En sevdiğiniz sehpa 
üstü kitabınız? 
Assouline'den 
Ottoman Chic. 


Gün içindeki küçük lüksleriniz? 
Aman da Bravo'da keyifli bir 
öğle yemeği, masaj yaptırmak 
ve Aslan'la sahil keyfi. 


Koleksiyonunu 
a Yaptığınız bir 
Şey var mı? 
Sabun ve 
vintage takılar. 
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Favori seyahat 
destinasyonlarınız? 
Maldivler, Hindistan, 
Puglia ve Bali. 


“Vazseçemediğim tek güzellik ürünüm 
Excipial Lipo. 


İçinde kendinizi 
en rahat 
hissettiğiniz 
tasarımlar? 
Couture'de 
Tuvanam, 
günlük hayatta 
Zadig & Voltaire 
ve All Saints. 


Sahip olmayı hayal ettiğiniz sanat eseri? 
Jeff Koons'un herhangi bir eseri; hangisi olduğu hiç fark etmez. 


öl 
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Kasketler sahalarda! 


Kasketler 90'lardan beri hiç bu kadar trendy 
olmamıştı! Beyzbol oynayanlar bu sezon saha dışında 
da şapkalarını takmaya devam edebilirler. 


Lara MUTLU - lara.mutluGalem.com.r 


MONSE, İLKBAHAR-YAZ 2018 


Radarımızda! 
Bo by Berrin Ozkan 


Yetenekli tasarımcı Berrin Özkan'ın Nişantaşında 
bulunan butiğine mini bir ziyarette bulunduk ve 
tasarımlarının her birine ayrı ayrı bayıldık. Bu ismi 
önümüzdeki günlerde daha sık duyacağımıza eminiz. 


Yeni nesil trençkotlar 


Bu sezon klasik trençkotlar rafa kalktı; devir, yeni 
nesil trençkotların devri! Podyumlardaki bu modeller 


Bk pi favorimiz. Özellikle de Loewe! 


Bayıldık! 


Vetrina'larda satılan Chiara 
Ferragni imzasını taşıyan 
ayakkabılar, bu sezon 

her zamankinden daha 
eğlenceli! Özellikle terlik olan 
model kapanın elinde kalıyor. 
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Lüks 


Türünün yegane örneği olarak tanımlanan 
İznik hac matarası, 25 Nisan'da Sotheby's'de 
düzenlenecek “Arts of the Islamic World” 

simli açık artırmada satışa çıkıyor. 16. yüzyıl 
ortalarının movi ve firuze renkleriyle süslenen 
ve bir dizi fantastik hayvan figürüyle bezenmiş 
olan bu matara, bu gözde desenin ilk ortaya 
çıktığı örneklerden biri olarak gösteriliyor. 
E 


if ÖKSÜZ - elifoksuzGalem.comir 
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Dört farklı renk seçeneğine sahip 
Two Birds duvar kağıdının keçe 
üzerine dijital baskıyla işlenen 
desenleri, dokunulduğu anda 
arklı dokusunu hissedebileceğiniz 
bir yapıya sahip. Duvar kağıtlarıyla 
uyumlu minderler ve ışıklar ise 
koleksiyona renk katıyor. 
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4 ilini İİ ve Garnili grisi AYA VAZ N 
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Washington'da bulunan National 
Museum of Women in the Arts (NMWA), 
28 Mayıs'a kadar Women House 

isimli sergiye ev sahipliği yapıyor. 36 
uluslararası sanatçının yer aldığı sergide, 
fotoğraf, heykel, enstalasyon ve video 
eserler sergileniyor. Sekiz temadan oluşan 
sergi, toplum içinde kadınların geleneksel 
rollerini gösterdiği gibi, kadın sanatçıların 
ev ve dünyadaki kadınların rolüne 
bakışımızı nasıl değiştirdiğine odaklanıyor. 


| i AN 7 ydi NN 


Geleneksel koruma ve iyi şansın simgesi olarak bilinen göz 
motifi, Vobjet'nin yeni koleksiyonu Lito'nun baş kahramanı. 
Koleksiyondaki tüm parçalar 24-karat altın kaplama ile 
porselen el işçiliği ve reçine detayları ile öne çıkıyor. Kırtasiye 
seti, porselenle zenginleştirilmiş hediye kutusu, kabartmalı not 
kartları ve zarfları, koleksiyonda önemli yer tutuyor. 


Sil 
Denime övgü 


Denim tasarımlar 2018 İlkbahar/Yaz sezonunun 
başkahramanlarından. Denim üzeri denim kombinler 
popülaritesini korurken, denim tulumlar da farklı tarzda 
yorumlarıyla karşımıza çıkıyor. Çabasız Fransız tarzının 
önemli temsilcilerinden Jeanne Damas, Dior denim 
tulumuna parıltılı stiletto'larla şık bir dokunuş katmış. 

Ayça BARUTTANMAN - ayca tanman©alem.comir / Getty Images Türkiye 


Miu Miu tuluma Gianvito Rossi 
ayakkabılar ve Stella McCartney 
çantayla feminen bir hava verebilirsiniz. 


Tak takıştır MMS 


isek i N © VALENTİNO, 
ipe eşarplarla ister boynunuzu ek e ile elli di eşarp 
ister çantanızı süsleyin. iğ e 


amm —— 


FENDİ, 
eşarp 


Alexa Chung tulum, Axel Arigato 
sneaker'lar ve Staud çanta ile 
hafta sonuna hazırsınız. 


- 


GUCCI, eşarp i b gi 
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LOTTE GROENEVELD 


“Gala Gonzalez modelin.siyah X a GS 
beyaz renklisinitercihetmiş:: - . <<“. GALA GONZALEZ 
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Vütürisük duruş 


Louis Vuitton'un Archlight sneaker'larını geçtiğimiz 
haftalarda da sayfalarımıza taşımıştık. Kaba hatlı 
spor ayakkabıların altın çağını yaşadığı günümüzde 
fütüristik çizgisiyle öne çıkan model, dalga şeklinde 
tabanı ve oversize ayakkabı diliyle dikkat çekiyor. 
Moda haftasında sokak stili yıldızlarının vazgeçilmezi 
olan sneaker'lar Hailey Baldwin ve Selma Çilek 


— 


0 


sy O ŞER Çiftçi'nin de son dönemdeki favorilerinden. 


Hit parçalar 


Sweatshirt, jean ve sneaker 
üçlüsü bahar için ideal. 


CHINTI AND 
PARKER, sweatshirt 


ir. 
oan SMA 


FRAME, sweatshirt 


7 
, e 

a 
LOUIS VUİTTON, sneaker 


LOUIS VUİTTON, sneaker 
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GABRIELA HEARST 


IIkbaharYaz 2018 defilelerinden 
öne çıkan çanta, ayakkabı ve takı 
trendlerini inceledik. 


Lara MUTLU - lara.mutlu&alem.com!r / 
Fotoğraflar Getty Images Türkiye 


Gabriela Hearst'ün farklı 
formlardaki çanta modelleri 
bu sezon yükselişte. 


BOTTEGA VENETA 


ROKSANDA 
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CHRISTOPHER KANE 


JASON WU 


BURBERRY 


Sezonun en çok ses getiren 
ayakkabı modeli kuşkusuz 
Louis Vuittonun sneaker ları. 


MISSONI 


LOUIS VUITTON 


RALPH LAUREN 
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Tek tarafa takılan 
küpeler ve 
Victoria Beckham 
defilesindeki 
halhal dikkat çekti. 


N 


: e ği 
N 
ANY) 


75 


Sanat 


“Kitapsız yaşayamam” diyen üç isim Banu Çarmıklı, Aslı Şen ve Rezzan 
Benardete'ye sehpalarının üzerinde daima yer alan kitapları sorduk. 


Lara MUTLU - lara.mutluGalem.com.tr 


“Bu kitaplar, yazılarımı yazarken 
referans olarak baktığım, sayfalarını 
defalarca okuduğum kitaplar... 
İlgilendiğim konular için çok önemli 
ali yapılar oluşturuyorlar! 


KULAMMA MUA TÜRKYE DE GOMEL SAM 1975-2015 


PALIMPSESİ 


EDEBİYAT, 
ELEŞTİRİ, 
KURAM 


SARAK DILLON 


JA 


-g 


mer ! 


“Bu dönem sehpa üstümü 
kaplayan bu kitaplar bana 
oldukça ilham veriyor ve 
beni Pan 


JOSEPH DIRAND 


Interior 


Sanat 


> a Güler, Eski 
> İstanbul Anıları 


CONDE NAST TRAVELER ” 


#-e'e 
WİTH: 


SAWEYYA 
İ ek N 


Room With A View 


ASLI ŞEN 


“Şu an salonumun çeşitli 
yerlerinde bu kitaplar 
yer alıyor. Vakit buldukça 
hepsini okuyorum. 


Dior 60 Years 
of Style 


Bosphorus Private 
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ROYAL NORTHERN SYMPHONY 
LARS VOGT yöneten/piyanc 


Sting'den Christian Tetzlaff'a; Pop'tan 
Klasik Müziğe birçok ünlü isimle 
işbirliği yapan Royal Northern 
Sympoghy, Lars Vogt ile İş Sanat'ta. 


biletix | Bilet için: biletix.com | (0216) 556 98 00 | Biletix satış noktaları 
teketmaster"Tünye | Bilgi için: issanat.com.tr | (0212) 316 10 83 Ki fissanat 
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Sonsuz dönüşüm 


Van Cleef & Arpels, bu sezon kadınları mücevher sanatının sıklıkla ilham 
aldığı doğanın kucağına atıyor ve onlara kır çiçeklerinin rengarenk 
dünyasını birbirinden değerli mücevherlere dönüştürmüş olarak sunuyor. 


Üstelik hepsinin bir de sürprizi var. 
Oktay TUTUŞ 


imisini çocukluğunuzdan 
hatırlayacaksınız kimisini de 
en sevdiğiniz sokak çiçekçisinin 
tezgahından, ama her zaman 
onu doğuran mevsimle beraber. 
Çiçekler hep kokularla, kokular ise 
çoğu zaman hatıralarla özdeşleşir. 
Çiçekler, işte bu güçlü duyguların 
peşinde koşan insanların hayatlarında 


ve tabii ki hatıralarında her zaman 
önemli yer tutar. Delicesine kırlarda 
koştuğunuz bir günü anımsamaya 
çalışın şimdi ve o gün gördüğünüz 


çiçeklerden bazılarını bu sayfada bulun. 


Ve o çiçeğin sizi o ana götürmesine izin 
verin. Neredeydiniz, kimleydiniz ve ne 
zamandı? Van Cleef & Arpels, sıradışı 
bir mücevher işleme sanatıyla size 


hatıralarınızdaki geçmiş güzel günleri 
yeniden canlandıracak eşsiz çiçekler 
yaratmış. Le Jardin isimli koleksiyonunda 
yer alan bu çiçeklerin her biri çok gizli 
bir yerinde guartz mekanizmalı bir saati 
saklıyor. Sizi götürdüğü o anı özellikle 
hiç unutmayın ve tekrar tekrar gitmek 
istediğinizde elinizde koordinatlarınız 
olsun diye. 
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Papatya 

12 mm çapındaki saat kadranı beyaz 
altından ve yuvarlak pırlantalarla 
süslü. Bezeli sarı altın ve onda da 
yuvarlak kesim pırlantalar var. 
Bileziği ise beyaz ve sarı altından 

ve armut kesim pırlantalar, yuvarlak 
kesim sarı safirler ve yuvarlak kesim 
tsavorit garnetleriyle donatılmış. Bu 
modelden bir adet üretilecek. 
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Krizantem 

10 mm çapındaki sarı altın saat kadranı, yuvarlak 
kesim spessartin garnetleriyle kaplı. Pembe altın taç 

yaprakları üzerinde pırlantalar ve yuvarlak kesim 

pembe safirler var. Saatin kapağı pembe altından 

ve yuvarlak kesim pırlantalar, pembe sofirler onu 
tamamlıyor. Yapraklar ise pembe ve sarı altından ve 

üzerleri yuvarlak kesim pırlantalarla süslü. Bileziği 

beyaz altından ve yuvarlak kesim pırlantalarla 
kaplı. Bu modelden bir örnek üretilecek. 
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Unutma Beni Çiçeği 
12 mm çapa sahip saat kadranı beyaz 
altından ve yuvarlak mavi sofirlerle 
süslü. Saatin bezeli beyaz altın ve 
pırlantalarla kaplanmış. Bilezik ise 
beyaz ve sarı altından ve üzeri yuvarlak 
kesim pembe, mavi ve sarı sofirlerle 
kaplı. Bu modelin bir adet örneği olacak. 
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Şakayık 
10 mm çapındaki sarı altın saat kadranı, 
yuvarlak kesim spessartin garnetleriyle süslü. 
Taç yaprakları beyaz altından ve yuvarlak 

kesim pırlantalarla kaplanmış. Saatin kapağı 

beyaz altından ve yuvarlak kesim pırlantalar 

ile yuvarlak kesim spessartine garnetleri onu 

süslüyor. Yaprakları ise beyaz altından yapılmış ve 

yuvarlak kesim pırlantalar ve mint turmalinlerle 

donatılmış. Bilezik pembe altından ve pembe 
safirler ile pırlanlar onu süslüyor. Bu modelin de 

sadece bir örneği üretilecek. 


Karahindiba Çiçeği 
10 mm çapındaki sarı altın saat kadranı üzerinde 
yuvarlak kesim sarı pırlantalar bulunuyor. Taç 
yaprakları, bir tane yuvarlak kesim pırlanta ve 
yuvarlak kesim sarı pırlantalardan oluşuyor. 
Sarı altın üzerine sarı altın yuvarlak kesim 
pırlantalarla süslü saat kapağı. Bileziğin kendisi 
beyaz, sarı ve pembe altından yapılmış ve üzerinde 
beyaz ve sarı yuvarlak kesim pırlantalar işli. Bu 
modelin sadece bir örneği olacak. 
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Online alışverişin yükselişte olduğu 
günümüzde, öne çıkan siteleri bir 
araya getirdik. 


Lara MUTLU - İara.mutlu&alem.com.tr 


münir iclal Ka 


Kzpresa delivery and fres refurna within 28 days 


NET-A-PORTER Ğ Nem 


— WHAT TO BUY NOW — 


100* PARTY DRESSES 


Propan bep seneki” yanar ent raner 


ii 
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Sandoui pire mende Sere sarki 
w. 


ARS 


larin 


Simrpe Sie reka mele temel ear 


OSCAR DELA 
RENTA, net-a-porter.com. 


Ha New York 5. Cadde'de alışveriş 
turuna çıkmışsınız, ha modaoperandi. 
com sitesinde gezinmişsiniz... İkisi de 
aynı anlama geliyor. Üstelik Moda 
Operandi'de yer alan “Trunkshows' 
bölümü, bir sonraki sezonun 
koleksiyonlarını satın alma imkanı da 
sunuyor. 


Present Perfect 


EDİTORS” Her gün yeni ürünlerle zenginleşen site, 
PICKS ünlü markaların en özel tasarımlarını 


yanl e N bir çatı altında topluyor. Sitenin özellikle 
lifestyle çekimleri oldukça iham verici. 


© valli p gitim Nü eman, 


Net-a-Porter için moda dünyasına online 
yön veren bir site dersek hiç de abartmış 
olmayız. 


Bu sitenin özellikle “Style Edit” bölümü çok 
başarılı. Bu bölümden, farklı okazyonlara 
uygun ihtiyacınız olan kıyafet ve 

EYNAL DİN aksesuarları satın alabilirsiniz. 


FORWARD m re e 


Shopbop, hem Diane von Furstenberg 
ve Charlotte Olympia gibi dünyaca ünlü 
isimlerin tasarımlarına, hem de moda 
İN ünitesi dünyasına yeni giren ve yetenekleriyle 
aşomammmamınddın anında fark edilen tasarımcıların 
ürünlerine yer veriyor. Sitenin “Sale” 
bölümünden uygun parçalar ve daima 
cool tasarımlar bulmanız mümkün. 


PRADA, mytheresa.com 


85 


Dijital Kim 


MATCHESFASHION.COM 


TAE WORLDS GASATESI SELSETİON OF LUXURY 


Uraz 
m 


(İ A * ei 
Ea ni Matches fashion 
maş — Z t | &w Encoolveen yeni tasarımcıları çatısı 
; — | Me © olunda birleştiren matchesfashioncom'un 
| N > “Sale” bölümü de her gün yeni ürünlerle 


zenginleşiyor. Mutlaka radarınıza alın. 


Harfetch 


Tasarımcıların ürünleri dışında bu site özellikle 
“Vintage bölümüyle öne çıkıyor. Bu bölümde 
özellikle erkekler için çok şık vintage takımlar 
yer alıyor. 


Asos 


İnternet üzerinden hesaplı alışveriş yapmak 
niyetindeyseniz en iyi alternatif hiç kuşkusuz 
asos.com. Buradan sadece kıyafet ve 
aksesuar değil; ev ürünleri de alabilirsiniz. 


Vakkorama 


Vakkorama.comitr sitesinden sadece 
Vakkorama imzalı tasarımlara değil; Asilio, 
Relish, Roberto Festa gibi markaların 
ürünlerine de ulaşabilirsiniz. Sitenin “lifestyle” 
bölümü de ev aksesuarları için ideal 


Trendyol 


Trendyol.com'un özellikle TrendyolMilla 
koleksiyonu, uygun fiyata trendy parçalar 
almak isteyenler için ideal Siteyi her gün takip 
ederek yerli markaların ürünlerini çok daha 
hesaplı fiyatlara satın alabilirsiniz. 


i | 


PRADA, mytheresa.com 


KÜPE, Trendyol.com 


PRADA, mytheresa.com 
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ANYA HINDMARCH, - LESS IS MORİ Marko Kar 
Gilt.com Mim kasli göçlere ile nani 


Benuty Wish List 


Ünlü markaların ürünlerine yüzde 90'a 
varan indirimlerle sahip olma şansı 
tanıyan site, her gün yeni kampanyalarla 
güncelleniyor. 


Gilt.com'da ünlü markaların sadece kadın 
ve erkeklere yönelik ürünleri değil; çocuk 
ve ev ürünleri de yer alıyor. 


Tommy x Gigi koleksiyonundan, Tokyobike 
bisikletlere yeni ve cool olan ne varsa 
shopigo.com'da bulabilirsiniz. 


Bu siteyi asos.com'a bir alternatif olarak 
düşünebilirsiniz. Sezonun en trendy 
parçalarına bu siteden hesaplı fiyatlara 
ulaşabilirsiniz. 


Mağazadan alışveriş yapmak yerine İİİ vur öö e 
online alışverişin keyfini çıkartmak için 
beymen.com'a mutlaka göz atın. Üstelik 
belirli dönemlerde siteye özel indirim 
imkanları da oluyor. 


ÇA eee 


Shopvakko.comir'den her çarşamba 
günü akşam 22.00, sabah 10.00 
saatleri arasında “Late night shopping” 
kampanyası kapsamında indirimli 
alışveriş yapabilirsiniz. 


W VAKKO 


VAKKO KADIN 
satana 


Whatto Bur 
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Düital 


| GABRIELLE 
| CHANEL 


PARIŞ 


GABRIELLE CHANEL, n11.com 


Dünyanın en lüks alışveriş sitelerinden 
biri olan Istdibs.com'dan antika 
mobilyalar, Fornasetti mumlar, çağdaş 
sanat eserleri ve vintage krokodil 
Hermes Birkin çantalar dahi sipariş 


edebilirsiniz. İİ ri e e ğü Ge 
pe g #araRD « yer BAE e işi e EEE d 
OR örme rt50 e saman aşama sey su misafiicı 


Çağdaş Türk sanatçıların eserlerini 
online olarak satın alma imkanı sunan 
art50.net sanatı çok daha ulaşılabilir 
kılıyor. Üstelik bu sitede her bütçeye 
uygun bir sanat eseri yer alıyor. Hediye 
için de ideal bir alternatif. 


Bu sitede Chanel'in son parfümü 
Gabrielle'den Baby Home marka pusete 
kadar aradığınız ne varsa bulabilirsiniz. 


Etsy w 
Online catering hizmeti veren bu dereli » b Ade e Oottung $ Sivas more $ Living wedding $ Pay Tort 4 Ermertmrrnent Art & Coen Graht Supphes $ Too vintüğe 
siteden, davetlerinize özel yemek ve y 
sofra takımı ve hatta garson siparişi Shöp our handv holidav ge 
verebilirsiniz. Ev davetleriniz dahil... iü i 
/ 
Kıyafetten, dekorasyona; sanattan, ( 
mücevhere tüm dünyadan aradığınız MAN re or ME. a oz geen 
her şeye bu siteden ulaşabilirsiniz. idik kl Gülin İDİM 
Recentiy viewed 
' ... 5 | BEİ , 
b İ 4 v Tİ 5. / -diğ , i N 
i # . 
e) | ub : 
— Peri di Him ertan Miri Ma, SALE GORE Mermer. Mirim Me Ülrlidey imetta İleri Tar edu Gerek m Urisersal Töorr Bank: Leg DV esim dragon ehigeler 
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Genre iş Gm 


allbeauty 


WOMEN WEN SAANDS OUNET MWEWMN OVER OG OMEMAS 


Feagpancp bine Sec Snlle Malep Nü Bahâleş Gülen Uemiiy'osz 


İ B -Ypekimemakse z Dez DERE MATE ö pazarda MR eu 


BOSS 


WHO WAT 


Christmas Shop 


Frei Ta Paste Gil 


| Si . 
Ni | 


| . 
e. 
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OUAALUD: 


NUXE, alibeauty.com 


CHARLOTTE TILBURY, 


cultbeauty.co.uk 


Cult beauty 


Culibeduty.co.uk sitesinden Charlotte 
Tilbury, Eve Lom gibi lüks güzellik 
markaların ürünlerini sipariş verebilirsiniz. 


All beauty 


Güzellik adına aradığınız her şeyi bu 
sitede bulabilirsiniz. Dünyaca ünlü bütün 
markaların ürünleri allbeauty.com 
adresinde yer alıyor. 


Alex and alexa 


Bu sitede dünyaca ünlü markaların sadece 
çocuklara özel tasarımları yer alıyor. Bir 
nevi çocuklara özel net-a-porter diyebiliriz. 


Jonathan Adler 


Ünlü tasarımcı Jonathan Adler'in 
tasarımlarına online olarak ulaşmanıza 
olanak tanıyan site, mobilya olmasa da 
aksesuar alışverişi yapmak için ideal 


e YIONATHAN ADLER yama eg 
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Modası asla geçmeyen yegane trend olan pantolon-ceket 
takımlar bir diğer deyişle power suit'ler İlkbahar-Yaz 2018 
koleksiyonlarının da gözdesi. Üstelik bu sezon her türlüsü makbul 


Lara MUTLU - lara.mutlu&alem.comir / Fotoğraflar Getty Images Türkiye 


CHANEL, 
kolye 


BRUNELLO 
CUCİINELLİ, 
ceket 


SACAJ, 
pantolon 


AGUAZZURA, 
ayakkabı 


BEE GODDESS, 
küpe 


> 


BALMAN, ceket 


İİ, 


IB! 11101) 
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SORBE, ceket 


Tİ enn öp 


ALTUZARRA, ayakkabı 


HAIDER ACKERMANN, ceket 


m 


MIU MIU, çanta 


MEHTAP ELAIDI, gömlek 
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BALENCIAGA, 
gömlek 


HILLIER 
BARTLEY, ceket 


VICTORLA BECKHAM 


PONPONIERE, 
küpe 


GUCCI, ayakkabı 


CHRISTIAN 
LOUBOUTIN, ayakkabı 


BAGO, çanta 


ISABEL 


MARANI, CARTIER, 


FENDİ, saat şapka 


GUCCI, çanta 


JOSEPH, ceket 


GIORGIO ARMANI 


SOBE 
HANMADE, 
terlik 


i 
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PIERRE 
BALMAIN, 
ceket 


PRADA, ayakkabı 
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HÜBERT DE GIVENCHY VE AĞDREY HEBBURNN A 


Givenchynin 
ardından. 


Geçen hafta hayatını kaybeden Hubert de Givenchy'yi, yakın arkadaşı 
Audrey Hepburn'le olan dostluğu üzerinden anmak istedik. 


Lara Mutlu lara.mutlu&alem.comir - Fotoğraflar: Getty Images Türkiy 


eçen hafta 91 yaşında hayatını kaybeden Hubert 


de Givenchy'nin en çok zihnimize kazınan 

loflarından biri, “Bir tp model, muhteşem bir 

elbiseyi kusursuz bir şekilde taşıyorsa bu elbiseyi 
mükemmel yapmaz. Bana göre mükemmellik, tam da 
kişinin üzerine göre yapılan ve Tarklı" taşınan elbisedir” 
sözü. Givenchy'nin bu düşüncesi nitekim onun ünlü oyuncu 
Audrey Hepbum ile olan yakın arkadaşlığını da özetliyor. 
Audrey Hepburn'ün Givenchy ile yollarının kesişmesi, 23 
yaşındayken yönetmen Billy Wilder'ın Sabrina filmi için 
Hepbum'ü gerçek bir Fransız modacı ile çalışması için 


Paris'e yollaması ile gerçekleşiyor. Ve böylece Givenchy ile 
Hepburn'ün 70 yıl sürecek yakın arkadaşlığı başlıyor. Öyle 
ki, Hepburn'ün üzerinde gördüğünüz tüm ikonik elbiseler 
Givenchy imzalı. Şimdilerde her markanın bir yüzü var. Misal 
Chanelin Keira Knightleysi ve yeni yeni Margot Robbie'si; 
Louis Vuitton'un Michelle Willlams'ı; Dior'un Jennifer 
Lawrence ve Natalie Portman'ı.. Ama tüm bu markaların 
sadece yüzü var. Hiçbir tasarımcının aktrislerle Givenchy ve 
Hepburn'ün olduğu gibi bir arkadaşlığı yok. Bunda elbette 
tasarımcıların senede neredeyse altı koleksiyon yapmasının 
da etkisi var ama o eski samimiyetten de eser yok. 


Hubert de Givenchy'nin en çok zihnimize 
kazınan sözlerinden biri, Bir top model, 
muhteşem bir elbiseyi kusursuz bir şekilde 
taşıyorsa bu elbiseyi mükemmel yapmaz. Bana 
söre mükemmellik, tam da kişinin üzerine göre 
yapılan ve farklı taşınan elbisedir” sözü. 
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Auarey Hepburn, meşhur Sabrina filminde 
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HERMES LIMITED EDİTİON 

24 CM MULTICOLOR SWİFT 
LEATHER “ON A SUMMER DAY” 
CONSTANCE 


-—. 


milyon dolara alıcı bulması beklenen 


Çantalar açık 
artırmaya çıkıyor 


Dallas'ta bulunan müzayede evi Heritage Auctons, 25 Mart'ta Chanel ve Hermes Birkin 
çantaları açık artırmaya çıkarıyor. Nadir bulunan çantaların satışı 419 lot'ta gerçekleşiyor. 


allas, “Spring Luxury Accessories Auction” 


isimli açık artırmaya sahne olmaya 

hazırlanıyor. Bu lüks açık artırma, hem 

baharın gelişini simgeliyor hem de 
Hermes ve Chanelin vintage çantalarını gün 
yüzüne çıkarıyor. 


Favori parçalar 

Hermös 30 cm Fuchsia Nilo Crocodile Birkin: 
Tahmini satış aralığı 35 bin ila 45 bin dolar 
arasında değişen çantanın içi keçi derisinden 
oluşuyor, çevirmeli tokaya ve bir fermuarlı cep, bir 
de fermuarsız cebe sahip. 


Elif ÖKSÜZ - elifoksuz©alem.comir 


Hermöâs 350 cm Matte Sanguine Alligator Birkin: 
Sanguine keçi derisinden oluşan çanta, kilidin 
üstündeki anahtarı, fermuarlı ve fermuarsız cepleri 
ile açık artırmanın gözdelerinden. Çanta aynı 
zamanda Hermes kutusu, tozluk, anahtar tozluğu, 
koruyucu keçe, yağmur koruyucusu ve bakım 
kartına sahip. 
Hermes Limited Edition 35 cm Barenia Leather 

& Osier Wicker Picnic Kelly: Açık artırması 15 bin 
dolardan başlayacak olan bu çantanın dış yüzeyi 
Fauve Barenia derisi and Osier Wicker ağacından 
oluşuyor. Çanta, iki anahtarı, bir kilidi ve clochette'i, 
içindeki karşılıklı iki cebi ile oldukça şık. 


Hermös 30 cm Blue Roi Porosus Crocodile Birkin: 
İki saplı bu çantanın açılış fiyatı 15 bin dolar. İsmini 
içindeki Blue Roi derisinden alan çanta fermuarlı 
ve fermuaırsız iki cebe sahip. İki anahtar, bir kilit ve 
clochette'e sahip Hermö&s, tozluk, clochette tozluğu 
ve yağmur koruyucusuyla satışa çıkıyor. 

Hermös 30 cm Matte Rouge H Nilo Crocodile 
Birkin: 

Tahmini satış aralığı 15 bin ila 35 bin dolar 
arasında olan bu Hermes, Ecru Toile H iç deriye 
sahip. Çantayı satın alan, Hermss tozluk, yağmur 
koruyucusu ve onun da tozluğuna sahip oluyor. 
Hermes Limited Edition 24 cm Multicolor Swift 


(efe 


Hermes Birkin ve Ghanel çantaların açık 
artırması, müzayede evi için tıpkı çiçekler gibi 
baharın gelişini simgeliyor. 
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HERMES LIMITED EDITION 35 
CM BARENİA LEATHER & OSIER 
WICKER PICNIC KELLY 
HERMES 30 CM MATTE 
SANGULINE ALLIGATOR 


Açık 
artırması 8 bin dolardan başlayacak olan ve 20 bin 
dolara alıcı bulması beklenen bu rengarenk Hermes, 
ayarlanabilir sapıyla kısa ya da uzun kullanım 
olanağı sağlıyor. Çantanın Blue Electric Agneau 
derisine sahip iç haznesi iki bölümden oluşuyor. 
Çanta, Hermes kutusu, tozluğu ve bakım kartıyla 
birlikte satılıyor. 


Egzotik Chanel 

Chanel çantalara gelirsek, Chanel Orange Alligator 
Smal Classic Flap Bag'in tahmini satış aralığı 8 bin 
ila 12 bin dolar arasında değişirken, Chanel Yellow 
Python Jumbo Double Flap Bag'in 4 bin ila 6 bin 
dolar arasında alıcı bulması bekleniyor. Chanel 
Fuchsia Python Jumbo Classic Double Flap Bag de 
aynı tahmini satış aralığına sahip. 
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Çekim arkası vi 


videosu için OR f 
kodunu kullanın. 


“Hayata basmakalıp 
bir güzellik algısının 


dışında bakıyorum. İyi 


bakmak, iyi görmek 
© veiyiye odaklanmak 

kişiyi güzel kılıyor diye 
düşünüyorum. 
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Rüya Büyüktetik 
Modem ve güzel 


Sosyal medyanın öne çıkan isimlerinden Rüya Büyüktetik 
güzellik ürünlerine olan ilgisi ile de dikkat çekiyor. Kombini 
tamamlayan en önemli parça makyoj olunca 
Rüya Büyüktetik'in bilgisinden faydalanalım dedik. 


Petek KIRBOĞA - petek kirboga&alem.comir / Fotoğraf: Ertan DEMİRBİLEK - ertan.demirbilek&alem.comir 
Renaissance İstanbul Polat Bosphorus Hotele teşekkür ederiz. 


üya Büyüktetik ile Renaissance İstanbul Polat 

Bosphorus'ta bir araya gelince yüksek bir enerji 

ile çekimimize başladık. Karşımızda yazan ve 

araştıran bir isim olunca oldukça keyifli bir söyleşi 
gerçekleştirdik. Hoşuna giden ürünleri deneyimlemekten 
keyif alan Büyüktetik'e merak ettiklerimizi sorduk. 


Favori makyaj ürünleriniz hangileri? 

Aslında hepsi. Ben makyaj yapmayı ve yeni çıkan ürünleri 
denemeyi çok seviyorum. Olmazsa olmazlar nemli ve 
parlak bitişli bir renkli nemlendirici, maskara ve ruj. 


Gündelik hayatınızda nasıl bir makyaj tercih 
edersiniz? 

Cildimi nemli ve parlak gösterecek cilt ürünlerini 
uygulayarak makyajıma başlıyorum. Ardından gözlerimi 
kahverengi bir kalem ile belirginleştirip siyah bir maskara 
uyguluyorum. Hafif aydınlatıcı etkili şeftali tonunda bir allık 
ile pembe mat bir allığı karıştırıp yüzüme canlılık katarak 


doğal tonlarda bir ruj ile makyajımı bitiriyorum. 


Özel bir davete giderken nasıl bir makyaj tercih 
edersiniz? 

Genellikle koyu ve belirgin bir göz makyajını tercih ederim. 
Bu tip makyajlar gece saatlerinde ışıklı bir ortamda sizi çok 
daha iyi gösteriyor. Nadiren de olsa ters köşe yapıp gözleri 
hafif tutup parlak bir cilt ile kırmızı ruj kullandığım da oluyor 
tabii. 


Cilt bakımı yaptırır mısınız? 

Aylık olarak klasik cilt bakımı yaptırıyorum. Arada 
hydrafacial uygulaması ile derin demizlik yaptırıyorum. Bu 
yıl dermapen uygulamasına başladık, bir kür denedik, çok 
memnun kaldım. Bunun dışında her gün makyaj yaptığım 
için cildimi sabah ve akşam çok iyi temizlemeye özen 
gösteriyorum. 


Vazgeçilmez parfümünüz hangisi? 

Dolce & Gabbana Light Blue'yu 10 yılı aşkın süredir 
kullanıyorum. Bu parfümün dışında denediğim ve moduma 
göre değişkenlik gösteren kokularım da mevcut. Mesela 

bu kış Penhaligon's Halfeti ve Alexandre J Black Muscs 
avorilerim oldu. 


Her gün yaptığınız güzellik rutini nedir? 

utlaka yüzümü çok iyi temizleyip hyalüronik asit içeren 
serum kullanıyorum. Eğer ihtiyacım olursa nemlendirici bir 
krem uyguluyorum. Ayrıca her sabah yaz ya da kış fark 
etmeksizin yüzüme güneş koruyucumu uygulamadan dışarı 
çıkmıyorum. 


Parfüm 


Alexandre J Black 
Muscs, Rüya 
Büyüktetik'in 

son dönemdeki 
favorilerinden. 


Güzellik 
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“Yaz ya da kış fark 
etmeksizin yüzüme güneş 
koruyucumu uygulamadan 
dışarı çıkmıyorum: 


Vücut nemlendiricisi kullanır mısınız? 
Neredeyse her gün duş sonrasında 
kullanıyorum. Genellikle parfümümün kremini 
uygulamaya özen gösteriyorum böylece 
kokunun kalıcılığı artıyor. 


Spor yapıyor musunuz? 

Yapıyorum ama seyahatler ve yoğunluk 
sebebiyle çoğu zaman düzeni şaşabiliyor. 
Pilates, powerplate ve functional training 
yapıyorum. Havalar güzel olduğunda sabah ya 
da akşam saatlerinde sahilde yürüyüş yapmayı 
çok seviyorum. 


Nasıl beslenirsiniz? 

Dengeli beslenmeye dikkat ediyorum ancak 
kendimi hiçbir zaman kısıtlamıyorum. Ne kadar 
yoğun olursam olayım sabah mutlaka yumurta 
ya da yulafımın olduğu bir kahvaltı ve kahve ile 
güne başlarım. Süt ve süt ürünlerini yok denecek 
kadar az tüketiyorum. Şeker ve tuzla da aram 
çok yok sayılır. Bir öğün fazla kaçırıyorsam diğer 
öğünde canım çok fazla yemek çekmiyor. 


Güzellik kavramının sizin için anlamı 
nedir? 

Bu aslında çok geniş ve derinlikli ele alınacak bir 
soru. Hayata basmakalıp bir güzellik algısının 
dışında bakıyorum. İyi bakmak, iyi görmek 

ve iyiye odaklanmak kişiyi güzel kılıyor diye 
düşünüyorum. 


SKINCEUTICAKS 


CE FERUUG 


FOR EVER 


#ROFE IDMAİ PARIS 


m mmm 
e. a 


Gildimi nemli 


ve parlak 


gösterecek 
cili ürünlerini 
uygulayarak 
makyajıma 
başlıyorum. 


'Bu yıl cildim için 
dermapen uygulamasına 
başladık, bir kür denedik, 
çok memnun kaldım: 


'TERRY 
OMBRE BLACKSTAR 


99 


Gü Z el, l İl) k LA ROSE DES SABLES, 


Concentre Performance 

Minceur jel. Jel kıvamındaki bu 
— yeni krem, cilt üzerinde anında 
eriyor ve vücuda etki ederek 
portakal kabuğu görünümünü 
yok ediyor. 160 TL 


ELANCYL, Slim 
Design Slimming Oil. 
Selülit ve çatlaklarda 
uygulanan yağ 

yedi günde gözle 
görülür etki sağlıyor. 
içeriğindeki florizin 
ve kafeinin yağ atıcı 
etkisiyle yağ stoğunu 
azaltmaya destek 
oluyor. 159 TL 


MIO SKINCARE, 
vücut şekillendirici. 
Karın bölgenize ve 

bacakların üst kısmına 
uygulayabileceğiniz 
krem zaman içinde 
şekillenmenize 
yardımcı oluyor. 210 TL 


Sıkılaşın 


Bahar gelmek üzere! Haliyle bacakların görünümü bir 
kez daha gündemde. İstenmeyen selülit görüntüsünden 
kurtulmak için uygulamaların yanı sıra birbirinden etkili 
kremler ile masaj yapabilirsiniz. 

Petek KIRBOĞA - petek kirbogaGalem.com'r 


Apalaşı; 
CELLU-LITE* 


SALON SECRET FOR LEGS 


Targeted Pro Action 
50 mL (14 floz. LEGOLOGY, 
selülit yağı. 
Masaj yaparak 
selülitlerinizi 
eritecek bu yağ 
paçuli, greyfurt ve 
| Brezilya portakalı 
Kn, içeriyor. 200 TL 


CGSMED 


TRACIE 
inanır Mn, MARIYN, yüz 
KILIK İ İk ve vücut kremi. 
i . İV | Metabolizmayı 
PURE REVOLUTN hızlandıran AUDALIE, inceltici 
organik yeşil peeling. İçeriğinde 
çay ve frenk öğütülmüş 
COSMED, Body SA? üzümü türevli üzüm çekirdeği, 
Elixir anti selülit ORAK omega 3 - esmer şeker 
losyon. Cilt FACE AND BODY yağları ile > “ve üzüm 
yüzeyinde oluşan NES CULP formüle edilen yağı bulunduran 
portakal kabuğu e" i krem yüz ve C AU D) ALİ k peeling hassas 
görünümünün CALAN vücut için a soyucu özelliği ile 
giderilmesine kullanılabilir. ; cildi yatıştırıyor ve 
yardımcı olurken, 600 TL SOMMAGE CRUSHED CABERNET besliyor. Haftada 


iki kez masajla 
© suygulanması tavsiye 
ediliyor. 115 TL 


cildin pürüzsüz 
bir görünüm 
kazanmasını da 
destekliyor. 106 TL 


ABSOLUTE / 


WRÜSHED CABERNET SCRUB 
VENBLE RES 


Proğram 


Mer n rig re 


100 


SARAH 
CHAPMAN, 
gece vücut 
kremi. Omega 
bakımından 
zengin argan 

ve kamelya 
yağları, vitamin 
A, C ve E içeriyor. 
Markanın imzası 
olan renovage 
teknolojisinin klinik 
olarak hücrelerin 
ömrünü uzattığı 
biliniyor. 210 TL 


> 


Af 
Ni 


< 


ALAN 


MAkAyıka: DESE 


AFRICAN BOTANICS, banyo tuzu. 
Kalahari Çöl Tuzu'ndan üretilen 
ve deniz yosunu ile zenginleşen 

banyo tuzu kan dolaşımınızı 
harekete geçiriyor. 150 TL 


LEGOLOGY, 
MAasoj fırçası. 
Birbirinden 
farklı 
içeriklerdeki 
selülit 
ürünlerini 
kullanırken 
özel bir fırça 
ile masaj 
yapmak önem 
kazanıyor. 
100 TL 


NATURA BISSE, 

C vitamini ve 
portakal özü ile 
cilt yaşlanmasına 
karşı oksitleyiciler ve 
serbest radikallerle 
savaşan krem. 445 TL 


WILLOW STREAM SPA, 
Detoks etkili scrub 
uygulaması. Vücudunuzu 
sıkılaştırıp hatları 
belirginleştirirken, klinik 
olarak kanıtlanmış 
sonuçlarıyla selülitleri 
azaltan “Summer 
Slimming” uygulaması 
zengin yosun içeriğiyle 
metabolizmayı 
hızlandırmaya yardımcı 


SISLEY — 
PARIS, Yağ. 
Pürüzsüz ve 

ince bacakların 
anahtarı olan 
bu besleyici 
formül, şişmiş 
dokuları 
tahliye etmede 
yardımcı olan 
beyaz zencefil 
içeriyor. 460 TL 


ç 


“ © Nuxuriance'Uli 


ANNE SEMONIN, 
anti-selülit jel. 
Selülit görünümünü 
iyileştirmek için 
tasarlanan 

jel, vücuttaki 

yağ toksinlerini 
parçalamak için 
çalışan sea lotus 
ekstraktları ile 
yapılıyor. 320 TL 


vücut 
scrub. Banyoda 
cildinizin 
canlanmasına 
ve nemlenmesine 
yardımcı olacak 
gül özlü scrub. 
250TL 


NUXE, Nuxuriance 
Ultra anti-aging 
vücut kremi. 
Kadifemsi, yumuşak 
bir cilt hissi 
vadediyor. Safran 
ve Begonvil Bi- 
Floral hücrelerinin 
konsantre doğal 
gücünü kullanarak 
daha sıkı ve 
yumuşak bir cilt 


7 ! sunuyor. 275 TL 
N U X E CREME NUIT REDENSİFİANTE | AN 
REPLENISHING NIGATEREAM | G6 


IYUT 


oluyor. 


ALLSK 
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Güzellik 
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Jessica Biel 


Oyuncu ve eski modeljJessica Biel her zaman güzelliği ile dikkat 
çeken isimler arasında. Justin Timberlake ile mutlu evliliğinden 
bir oğlu olan Bieliin kusursuz görünümünün sırrını inceledik. 


Petek KIRBOĞA - petek kirboga©alem.comitr / Getty Images Türkiye, Reuters 
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yunculuk kariyerine düşünüyordum ama gerçekten 


7th Heaven dizisi öyleymiş” diyor. Kırmızı halıda ve 

ile başlamıştı. O gündelik hayatında her zaman 
zamandan beri bakımlı ve ışıl ışıl görünen Jessica 
televizyondan BieV'in tercihlerini birlikte inceleyelim. 


uzak kalan Jessica 
Biel geçtiğimiz yıl The Sinner Cilt 
dizisinde oynamaya başladı. Petra 
Hammestahr'ın aynı isimli kitabından O Güzel oyuncu cildi için doğal yağlar 
uyarlanan The Sinner, genç bir kullanmayı seviyor. “Yağlar benim 
annenin içine düştüğü nedensiz öfke, — güzellik rutinim için çok önemli. 
şiddet ve korkunun temelini aramasını - Hindistan cevizi yağını hem cildimde 
anlatıyor. 2012'de Justin Timberlake ile hem de vücudumda kullanıyorum 
hayatını birleştiren güzel oyuncunun O ayrıca Hindistan cevizi yağı yiyorum. 


Silas isimli üç yaşında bir oğlu var. Omega-3 almak için balık yağlarını z 
Jessica Biel, “Anne olunca hayatım tercih ediyorum. Bence güzellik iz) 
değişti diyenlerden olmayacağım rutininde iki yağ da önemli.” eğ 
vi 
eki 
? a : 
DA S 


TATA HARPER, 
maske 


> be 


PERRICONE MD, 1g 
balık yağı 
yağ TOO FACED, 
Ge şeftalili 


gloss ( HYORATE * NOURİSH 
İ #COCONUT 4 CARDAMOM 
ssated By ta hartıaiete e Caliternin 


ONA (LA e yg 


EARTH TU FACE, 
Hindistan cevizli 
nemlendirici 


yaf 


D.AMOND EARTH TU FACE, 


w t > 
Hv NAME doğal maske 


a 
rp tm 


NATURA BISSE, 
tonik 
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üzellik 


Ünlü oyuncu saçını 
topladığı zamanlarda 
ince bir saç bandı 
kullanmayı tercih ediyor. 


Mümkün olduğunca saçlarının doğal 
rengini korumak istiyor. Boya yerine kendi 
saç rengini tercih ettiğini söylüyor. “Tabii 

ne zaman bir rol gelip saçınızın rengini 
değiştirmeniz gerekir, bilemiyorsunuz” diyor. 


a Jessica Biel, Los Angeles'ta günlerini geçirirken 
manikür yaptırmadığını söylüyor ama kırmızı halı 
zamanı gelince iş değişiyor, ünlü oyuncu farklı 
renkte ojeler kullanmayı seviyor. 


104 


“Şimdi yaz geliyor, açık havada 
voleybol oynamayı ve köpeğim 
Tina ile koşmayı planlıyorum. 


ir 7 


“Benim için, yeterince uyumak, bol su içmek, sağlıklı bir diyet yapmak 
“Yoga benim ve alkolden uzak kalmak zorunlu” diyen oyuncu sporu hayatından 
vazgeçilmezim çünkü eksik etmiyor. Sağlıklı beslenmeyi tercih eden Biel, organik vegan 
kaslarımı uzun ve mutfağı konusunda uzmanlaşmış bir restoran olan Real Food Daily 
: a” 4 gibi yerlere gitmeyi tercih ediyor. Boks ve dövüş sanatları Jessica 
Bielin yoga da içeren egzersiz rutininin bir parçası. 


 AERİN, 
Biel kendi makyaj seçimlerinin basit olduğunu | ik 
söylüyor; maskara, bb krem ve şeftalili CHANEL 

dudak parlatıcısı onun en vücut yağı 

sık kullandığı ürünler. “Ben 

şeftalili dudak parlatıcısını / 


seviyorum çünkü doğal 
görünüyor” diyor. Kırmızı 
halıda koyu ruj tercih etse 
bile, Jessica Biel günlük 
hayatında doğal tonları 


7 


COCO | 


seviyor. Koyu renk ruj yan | MADEMÖİSELLE 
kullanmanın ayrı rüj , | öüNNeL 
bir özen istediğini el 
söyleyen 

oyuncu rujunu 

sürmeden 

önce aynı 

renk dudak 

kalemini 

uyguladığını may 
vurguluyor. | VELVET 80DY OlL 
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Güzellik 


v 8 JENNER LARENGE 


“Dior'un yüzü olan Jennifer Lawrence 

elbise seçimini tabii ki Dior'dan yana yaptı. 
Makyajında da Dior ürünlerini uygulamayı 
tercih etti. Dramatik stil tipini yaptığı çarpıcı 
makyajla fark edilir hale getirmesi gözalıcı 
bir görünüm ortaya çıkarmış. Ünlü yıldız siyah 
göz kalemi tercih etmiş ama ben kahverengi 
tonları da kendisine çok yakıştırıyorum.” 


özalıcı etki 


90. Oscar töreni sonrasında her zaman olduğu gibi 
performansların yanı sıra kırmızı halı stilleri de mercek altına 
alındı. Hollywood yıldızlarının makyaj sırlarına göz atın. 


Petek KIRBOĞA - petek kirbogaGalem.comir 


örünümü tamamlayan makyaj halıya doğal makyaj damgasını vururken 
özel gecelerde daha bir önem ünlü model Gel Gadot makyajı ile en çok 
kazanıyor. En güzel tasarımları beğeni alan isimler arasındaydı. Kryolan 
tercih ederek kırmızı halıya ayak Ürün Müdürü ve Make Up sanatçısı Tuğçe 
basan Hollywood yıldızlarının bu yılki Dilaverler önemli gecenin makyajını sizin 


seçimlerini bir uzmana soralım dedik. Kırmızı için yorumladı. 
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BROWBAR, 
kaş 
sabitleyici 


MERYL STRLEP 


“Meryl Streep kırmızı Dior 
elbisenin içinde her zamanki 
ti. Zamana meydan 
liğini doğal makyaj 
dokunuşları ile renklendiren Mery 
stil tiplerinden sporti 
grubuna girmekte. Bu grubun en 

belirgin özelliği olan makyajda 
tercih etmiş olmas 
bu konuda yanılmadığımız 
gösteriyor. Fakat bir yaz kadın 
olması nedeni ile nude tonlarda 
bir ruj yerine dinamiği yüksek 

bir renkte rujun da ona çok 
yakışacağını düşünüyoruz.” 


gibi çok zarif 
okuyan güze 


Streep, 


düz çizgileri 


NIGOLE KUDMAN 


Nicole Kidman'ın geçen yıl olduğu gibi 

elbise tercihi Armani Prive oldu. Duru 
güzelliğini dramatik stil tipiyle daha da 
ön plana çıkarmayı başardı. Ruj tercihini 
kırmızıdan yana kullanan oyuncuya 
mercan tonları da çok yakışmış. Beyaz 
tenini ortaya çıkaran elbise seçimi 
oldukça başarılıydı. Yoğun bir makyajdan 
kaçınan oyuncu son dönemde trend 
olan doğal bir görünümü tercih etti. 


CHARLOTTE 
TILBURY,ruj 


ia Tİ 4438 HOURGLASS, 
) a .. far 

VA 
a 


107 


Güzellik 


“Jane Fonda sanırım gecenin en 
dikkat çeken yıldızlarından biriydi. 
Özellikle seçtiği beyaz Balmain 
elbisesi ile dikkatleri makyaj yerine 
kıyafetinde toplamayı başarması 
da sanırım yıllar içerisindeki 
tecrübelerinin bir göstergesi. Doğal 
bir stil tipine sahip olması elegan 
duruşunun ardındaki gizli 

bir sır. Makyajında kalın bir 
ondöten tercih eden oyuncu 
oparlayıcı etkiye sahip silikon 
içerikli bir underbase ürün A 
de tercih edebilirdi. Renk 
ercihleri ile oldukça elegan 


al B .LMAIN 
görünen yıldız uçuk pembe "e" 
ruju ve şeftali tonlarındaki N ile E 
arı ile siyah kalem e öle N ii ; 


kullanmayı tercih etti.” 


İLILAHB, 
/ kremruj 


“Jennifer Garner mor tondaki Versace 
elbisesi ile törende boy gösterdi. Sportif 

ve doğal bir stil tipine sahip olan 

Jennifer Garner, feminen ve romantik bir 
görünümdeydi. Gül kurusu ruj tercih eden 
oyuncu gözlerini çerçevelediği bir göz 
makyajı tercih etti. Ruj rengi tercihini somon 
renginden yana kullanabilirdi. İlkbahar 
eğilimli bir sonbahar kadını olarak doğru 
renkleri tercih ettiğini söyleyebiliriz.” 


JACOBS 
BEAUTY, 
eyeliner 


NARS, 
fondöten 


| 
| 
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“Bu gecenin makygj starı olmaya 
Saçlarını toplayarak 
yüzünün güzelliğini ortaya 
çıkarması sanırım klasik stil 
tipine uygun olmanın yanında 
dengeli renk dokunuşları ile 
de fark ediliyor. Göz ve dudak 
dokunuşunu dengeli yapması 


aday 


“Reem Acra elbisesi ile gecenin en şık 

kadınları arasında gösterilen Allison N 
Janney bizim de favorilerimiz arasında. a 
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü 5 
kucaklayan Janney'in makyajının 

doğallığına rağmen yine de çarpıcı > 


olması doğru renk tercihinin sonucuydu. mi 
Özellikle kıyafetinin rengi hem doğal stil 
tipine hem de ilkbahar kadınının çarpıcı e 


ten rengine son derece uygun. Gözrengini öğ im 
ortaya çıkarmayı başardığı far renkleri ile 
de başarılı bir görünüm yaratmış.” < 


AT 


EYEKO, 
kaş 
liner 


bir sonbahar kadını için oldukça 


başarılı olmasını sağlamış.” « 


CFRISTIAN 
EOUBOUTIN, 


ruj 
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Kraliyet 


10 


PRENS GEORGE, PRENSES GHARLOTTE, GAMBRIDGE DÜŞESİ GATKERINE 


Kraliyet anneleriyle 


Gelece 


in varısleri 


> 


Avrupa saraylarında çok çocuklu annelerin başını, dört çocuk annesi Belçika 
Kraliçesi Mathilde ve Danimarka Prensesi Mary çekiyor. Cambridge Düşesi 
Catherine de üçüncü çocuğunu kucağına almaya hazırlanıyor. 


er çocuk doğduğu eve neşe, 

mutluluk getirir; Avrupa 

saraylarında doğan çocuklar 

ise tahtın varisi olarak hanedanı 
devam ettireceği için aileye çifte mutluluk 
yaşatır. Avrupa'nın birçok sarayında 
veliahtın erkek olması gerekmiyor. Başta 
İngiltere olmak üzere, Hollanda, Danimarka 
ve İskandinav ülkelerinde prensesler 
tahta geçerek uzun yıllar hüküm sürdü. 
Özellikle Hollanda'da kadınların saltanatı 


Zülal Ü 


vardı. Ho 


NALDI - zulal.unaldiSalem.com.tr 


landa Kraliçesi Beotrix, tahtını 


75 yaşında oğluna devredince, Kral 


Willem-A 
geçen ilk 


ei 


exander, yüzyıllar sonra tahta 
Hollanda kralı oldu. Ancak 


onun da erkek çocuğu olmadığı için tahtı 


büyük kız 
tahtı yine 


na devredecek ve Hollanda 
kadınlara geçecek. Çok çocuklu 


saraylı anneler arasında Hollanda Kralı 


Willem- A 


lexander'ın Arjantinli eşi Kraliçe 


Maxima üç kızıyla, Belçika Kraliçesi 


Mathilde 


dört çocuğuyla, Danimarka 


Prensesi Mary, ikisi ikiz olan dört çocuğuyla 
başı çekiyor. İngiltere Prensi William'ın eşi 
Cambridge Düşesi Catherine de ailesini 
büyütüyor. Düşes Catherine minik George 
ve Charlotte'dan sonra nisan ayında 

36 yaşında üçüncü çocuğunu kucağına 
alacak. Monaco Prensi Albert'in eşi Prenses 
Charlene ise 2014 yılında dünyaya getirdiği 
biri kız diğeri erkek ikizleriyle Monaco 
tahtına beklenen varisleri verdi. Spora 
olan tutkusuyla ve Akdeniz'in temizliği için 


Mai b) 
© ha 


Mine 


AD PRENSESİ STEPHANE il PAVLNE DUGRUET 


WESSEN KONTESİ SOPKLE, KILI LADY LOUSE WINDSOR 
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Prenses Spa sirk 
dünyasına tutkusuyla 
biliniyor. Çocukları Pauline, 
Louis ve Gotilieb de 
annelerinin izinden gidiyor. 


kurduğu vakfıyla “Çevreci Prens” olarak 
tanınan Prens Albert ile eski Olimpiyat 
yüzücüsü Güney Afrikalı eşi Prenses 
Charlene'in çocukları ikiz olduğu için 
hangisinin tahta geçeceği de gündeme 
geldi. Prens Jacgues'ın, kız kardeşi 
Gabriella'dan iki dakika sonra dünyaya 
gelmiş olsa da tahta geçeceği belirtildi. 
Monaco Prensi Albert'in kız kardeşi Prenses 
Stephanie, üç çocuğuyla gözlerden 
uzak bir hayat yaşıyor. Saray koruması 
Daniel Ducruet'den Pauline ve Louis 
adında iki çocuğu, yine saray koruması 
Jean Gottlieb'den, Camille adında bir kızı 
olan Prenses Stephanie, sirk dünyasına 
tutkusuyla biliniyor. Prenses sirk sevgisini 
çocuklarına da aşılamış. Uluslararası 
onte Carlo Sirk Festivali'nin başkanı 
olan ve sirke destek veren 553 yaşındaki 
Prenses, her yıl bu sirkin açılışlarına 
çocuklarıyla birlikte katılıyor. Prenses 

S 

S 


tephanie 4l. Uluslararası Monte Carlo 

irk Festivali'nin açılışına da çocuklarıyla 
katılmış; kızı Pauline ile birlikte sevimli bir 
deniz aslanının öpücüğüyle neşeli anlar 
yaşamıştı. İsveç Kralı Carl Gustaf ve Kraliçe 
Silvia'nın Stockholm'deki sarayı da çocuk 
neşesiyle dolup taşıyor. Kral Gustaf'ın büyük 


m 


Kraliyet 
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İSVEÇ PRENSESİ Lİ LULUN PRENS ARL PHILIP, EŞİ PRENSES SOFA VE BERELER E 
ar es 


— 


ARAL WILLEM ALEXANDER VE ÜÇ KIZI 


Stockholm'de İsveç 
Sarayındaki vaftiz töreninde iki 
saraylı bebek böyle konuştu. 
Danimarka Prensesi EY 
ikizleriyle böyle poz vermişti. 


HOLLANDA KRALİÇESİ MAXIMA 
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MONAGO PRENSESİ GHARLENE- PRENS ALBERT SARAY BALKONUNDA İKİZLERİ JAGOUES VE GABRJELLA İLE 


İSPANYA KRALI FELIPE- KRALİÇE LETILIA, KUZLARI ELEONORE VE SOFA 


kızı Prenses Victoria tahtın ilk sıradaki varisi 
olarak veliaht ünvanını taşıyor. Halktan biri 
olan, jimnastik salonu sahibi Daniel Wettling 
ile 2010 yılında Stockholm'deki Büyük Kilise'de 
evlenen Prenses Victoria, saraya ilk torun 
sevincini yaşattı. Prenses Victoria, dört 
yaşındaki kızı Estella'dan sonra oğlu Oskar 
Karl Olof ile mutluluklarını ikiye katladı. 
Veliaht Prenses Victoria'nın kardeşi Prens 
Carl Philip de halktan biri olan model 


Prenses Madeleine'in de New Yorklu banker 
eşi Christopher O'neal'den iki çocuğu 

var. İspanya Kralı Felipe ile 14 yıllık evli 

olan İspanya Kraliçesi Letizia'nın Prenses 
Eleonore ve Prenses Sofia adında iki kızı 
var. Prenses Sofia, büyükannesi Kraliçe 
Sofia'nın adını taşıyor. Prensle evlenmeden 
önce ünlü bir haber spikeri olan Letizia 
Ortiz ile Prens Felipe 2004 yılında görkemli 
bir düğünle evlendi. Prens Felipe düğünde 


Sofia Hellgvist ile evlendi. Prens Philip il 
Prenses Sofia'nın Alexander adında oğulları 


şine beyaz altın ve 16 elmas taştan oluşan 
bir yüzük takmıştı. Çiftin büyük kızı Prenses 


dünyaya geldi. Alexander'ın vaftiz törenind 
Prenses Victoria'nın oğlu da henüz küçüktü. 
İki saraylı bebeğin birbirleriyle oynaması, 
törenin en hoş anlarıydı. Prenses Sofia 

da, ikinci kez anne oldu. Kralın küçük kızı 


Leonore da babasından sonra İspanya 
tahtına oturacak. Danimarka Veliaht Prensi 
Frederick'in eşi Prenses Mary'nin dört 
çocuğunun ikisi ikiz. Üniversitede hukuk 

ve ticaret okuyan Mary Donaldson 2000 


Jacgues ile 
Gabriella, Monaco 
Prensesi Charlene 
ile Prens Albert'ın 
mutluluk kaynağı. 
İspanya Kralı Felipe 
ve Kraliçe Letizia'nın 
kızlarından Prenses 
Sofia, babaannesi 
Kraliçe Soflanın 
adını taşıyor. 


yılında Danimarka Prensi Frederik ile 
Sidney'de bir barda tanıştı. Prens, o sırada 
Sidney Olimpiyatları için kente gelmişti. 
Avustralya'dan Avrupa sarayına gelin giden 
Mary, prensiyle 2004 yılında Kopenhag'daki 
Our Lady's Church katedralinde evlendi. 
Çiftin çocukları Christian ve Isabelle'den 
sonra 2011 yılında biri kız diğeri erkek ikiz 
çocukları dünyaya gelince cile iyice büyüdü. 
Prens Willlam'ın amcası Prens Edward'ın 

eşi Wessex Kontesi Sophie, göz önünde 
olmayan biri. İki çocuk annesi olan Kontes 
Sophie'nin kızı Lady Louise Windsor ve 
James Mountbatten-Windsor nadiren halk 
arasında görünüyor. Kontes, kızının gözünde 
kayma olduğu için onu gazetecilerin flaş 
ışıklarından korumaya çalışıyor. 
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“KIRMIZI BAŞLIKLI KIZ” SMOOTHİE KASESİ 


Nişantaşında iki yeni mekan keşfettik; Healin Foods ve Vi Coffee & Healthy Living... 
İkisinin de en önemli özelliği, konseptlerinin sağlıklı yiyecek ve içecek üzerine olması, 


Lara MUTLU - lara.mutlu&alem.comir / Fotoğraflar: Pınar GEDİKÖZER 


N4 


HÜLYA GEDİK 


Buranın en büyük farkı nedir? 
Healin Foods; doğal, taze, temiz 
yemek önceliğini vurgulayan 
menüsünde yeni ve tüm diyet 
ihtiyaçlarını kapsayıcı bir bakışla 
vegan, vejetaryen, glutensiz 
seçeneklerin yanı sıra; zengin 
proteinler, sağlıklı yağlar gibi 
seçenekleri daha iyi tanıtmak, 
yaygınlaştırmak ve erişilebilir bir sağlık 
hareketine öncü olmak amacı güdüyor. 
Menüyü oluştururken temel hedefimiz, 
“super food” denilen dünyanın en 
sağlıklı besinlerini her bir ürünümüzde 
kullanmak oldu. Besin kaynaklarının en 
tepe noktası olan bu ürünlerin yüksek 
antioksidan değerinden, yaşlanma 
karşıtı özelliklere, çok değerli sağlık 
faydaları var. Bu besinlerin kimisi 
zerdeçal, kişniş, yeşil çay, avokado, 
karabuğday, kinoa, çiya gibi önemini 
öğrendiğimiz; kimisi de spirulina 
yosunu, matcha çayı gibi ülkemizde 
yeni yeni duyulmaya başladıklarımız. 


İNBOWL” GÖKKUŞAĞI 
ANİ PİRİNÇ KASESİ 


Teşvikiye adresimizde restoranın yanı 
sıra bu ay içinde açılacak marketimiz 
ve çok yakında başlayacağımız atölye 
çalışmaları ile şehirli insanın sağlığa 
dair ihtiyaçlarını bütüncül bir şekilde 
karşılamayı amaçlıyoruz. Healin 
markası, önümüzdeki yıl içinde İstanbul 
Dragos'ta açılacak wellness merkezi 
ile bir büyük adım daha atmayı 
planlıyor. 


En çok hangi lezzetler talep 
görüyor? 

Vegan, unsuz, şekersiz tatlılar, 
Supreme Cheeseburger, nohut 
unundan yaptığımız pizetta, yeşil 
Thai köri, organik kahvaltı tabaklar 
ve “Superbowl adlı salata kaseleri. 
İçeceklerden ise buğday çimi suyu, 
kombucha, ketojenik kahve, Hindistan 
baharat çayı Asya Masala ve 
Asu'detox çayı. 

Adres: Hüsrev Gerede Caddesi, 

no: 110 Teşvikiye, İstanbul 


“Yalnızca 
yediklerimizden keyif 
alarak karnımızı 
doyurmanın ötesinde; 
vücudumuza ve 
dolayısıyla ruhumuza 
da fayda yaratacağına 
inandığımız bir yer 
açmak istedik. 
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Mekan 


se Piece 


Eİ 


Flat WhİİE 
Macchlato 
mmm a 


ice Latte-Mateha 
Ice cortado 


Ice Americano 
Cold Drip 
Filre Kahve © 
V60 / Chemex 
Pm 
Ev Yapımı 


Sadem Sütü /, 
H.Cevizl Sütü 4, 


BERİL OYMAK 


Buranın en büyük farkı nedir? 

Kaliteli kahveyi en sağlıklı tatlı ve 
yiyeceklerle beraber bulabileceğiniz bir 
yer. Kendi yaptığımız badem sütü ile tercih 
edilebilen kahve ve kendi espresso'muz ile 
hazırlanan raw tiramisu kesinlikle sadece 
Vi'ye özel. 


En çok hangi lezzetler talep görüyor? 
Raw tiramisu ve Acai bowl. 


Menüden sizin favori lezzetiniz 
hangisi? 

Kendi yaptığımız aktive edilmiş 
karabuğday ekmeğine avokado tost ve 
raw brownie. 


ACAI BOWL 


Gelenlerin mutlaka tatmaları 
gereken lezzet nedir? 

İlk gelenlere önerimiz genelde raw 
tiramisu ya da limonlu lavantalı raw 
cheesecake oluyor. Ev yapımı badem 
sütüne kendi karışımımız matcha latte'yi 
de tavsiye ediyoruz. 

Adres: Teşvikiye mahallesi, Ahmet 
Fetgari Sk. no: 18b Şişli/İstanbul 


GREENBOWL 
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Menünün geneli, hiçbir 
süt ürünü kullanmadan, 
sadece aktive edilmiş 
kuruyemişler ve en doğal 
içeriklerle hazırladığımız 
şuyor. Vegan 


CHEESECAKE 
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Babylon oturma odası / 
Alessandro La Spada 


Plaza yatak odası / 
Mauro Lipparini 


Rosemary 
koltuk / 
Alessandro 
La Spada 


Barney TV ünitesi / 
Fabio Bonfa 


Vislonnatlre ın, tasarıma ve 
sanala ışık tutan koleksiyonu 


Yeni sezonun dekorasyon şifrelerini kendi çizgisiyle birleştiren Visionnaire, 
hem şık hem de konforlu mekanlara ünlü İtalyan tasarımcıların sanatsal mobilya 
tasarımlarıyla imzasını atıyor. 


islonncire'in yatak odaları için stil tonlarıyla görsel şölene davet ediyoruz. duyulara seslenen ve duyumu artıran 
önerilerinin olmazsa olmazlarından Kırık beyazdan sütlü kahveye uzanan renk tasarımlarıyla yalın yaşam alanları yaratıyor. 
bedeninizi rahat ettirecek uzanma skalasında onlarca farklı tona ev sahipliği Yaratıcı dekorasyon konseptleri sunan 
koltuklarını ve yatakları sayabiliriz. yapan bej; doğal dokularda aksesuar ve Visionnaire yaşam mekanlarına özel, mimari 
Konfor dozu yüksek atmosferde uykunun mobilyalarla desteklendiğinde ortaya her ekibiyle birlikte mobilya ve dekorasyon 
kollarına sarılma ihtimali tatlı bir yan etki daim şık görünmeyi başaran, ruh halinizi çözümleri de üretiyor. İtalyan mobilya markası 
olarak kabul edilebilir. Koleksiyondaki dikkat dinginliğe teşvik eden ideal bir yaşam Visionnaire'in güçlü, zamansız, doğa ve insan 
çeken tamamlayıcı ürünler olarak ilk akla senaryosu çıkıyor. Trendleri takip etmenin ergonomisi odaklı tasarım mobilyalarını 
gelenler; kitaplıklar, koltuklar, sehpalar, yarattığı stresten uzak, huzur dolu bir evin Etiler'deki marka mağazasında görebilirsiniz. 
Lambaderler ve aydınlatmalardır. Visionnaire şifresi dingin yaşama teşvik eden detaylarda WWwvisionnaire.com.r 
ile zamansız, şık ve konforlu bir dekorasyon gizli. Avangard ve modem tasarım diline info©visionnaire.com.tr 
formülünün peşindeyseniz; sizi toprak sahip olan Visionnaire, tutkuları yansıtan, Tel: 0212 265 7512 


Bu bir reklam haberdir. 


W 


Bankkart Combo W 


Seni düşünür o 


Sizin için bir karttan daha fazlasını düşündük! 
Bankkart Combo'yla kredi kartı ve banka kartını birleştirip içine sizi düşünen 
birçok özellik ekledik. Teknolojisiyle ve avantajlarıyla Bankkart Combo'nun VA 
hayatınızı kolaylaştıracak dünyasına sizi de bekleriz. 


eTelald(olgi 


Xi Ziraat Bankası 
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Combo 
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5423 74000000 0000 
var 00/00 
EMREZEKİN 


Seni düşünür o 


banKKart 


Kredi kartı ve banka kartı tek kartta! 
Combo 


0850 Müşteri İletişim 
258 Merkezi 


YıfıCı03 /bankkart ŞA www.bankkart.com.tr 


Ye Ziraat Bankası 
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“Lotus Serisi” 


Serdar Leblebici 
çoğalma 
resim sergisi 


Serdar Leblebici'nin Portre, Lotus ve Su serilerinden seçilen 4/ eser 
Ziraat Bankası Tünel Sanat Galerisi'nde sanatseverler ile buluşuyor. 


aman açısından, geçmiş, geniş ve 
şimdiki zamanı bir arada yaşatan; 
geleceğe gönderme yapan güçlü 
ışıklar ve imgeler barındırıyor 
resimler. Yere sağlam köklerle bağlı, bir o 
kadar da kırılgan ağaç gövdeleri ile kadın 


bedeninin estetiğine gösterilen hassasiyet... 


Serdar Leblebici'nin vurguları, yaşam 
pratiğinde aynı duyarlılıklarla karşılığını 
bulması durumunda anlam kazanacaktır. 
İmgeler, resim yüzeyindeki ilginizi, 
umulmadık anlarda eksiksiz tarif edilen 
detayın zarafetine yönlendiriyor. Lotusun 
gizemli yaşam yolculuğu, suyla ve ışıkla 


SERDAR LEBLEBİCİ 


Dokuz Eylül Üniversitesi, 


Tekstil Tasarımı ana 
sanat dalından 
mezun olan sanatçı 
önce Yavuz Seçkin ile çalıştı. 29 kişisel 
sergi gerçekleştiren Serdar Leblebici 
uluslararası boyutu da olan birçok 
karma ve grup sergisine katıldı. Sociste 


Güzel Sanatlar Fakültesi, 


birlikteliği, gücünü yaşamdan alan enerji 
barındırıyor resim yüzeyinde. 

Uç ifadelerin araştırıldığı portrelerde, göz 
sanki ressamın gözü olmuş, izleyiciyi o 
noktadan kendi dünyasına ortak ediyor. 
Ve bunları resim yapıyorum gerçeğinden 
ödünsüz, düşünsel alt yapısının sağlam 
temellerinde duygularıyla harmanlayarak 
tuvale döküyor Serdar Leblebici; ışık ve 
derinlik kavramlarının özenle kullanıldığı 
çok katmanlı resim dilini samimiyetle 
kullanıyor. 

“Her yeni resmim benim yeniden 
doğuşumdur.” diyerek de hayatını adadığı 


Nationale des Beaux-Arts (SNBA), Paris 
üyesi olan ressam 2006 yılında, “Resim 
Dalında Bronz Madalya” ödülünü SNBA 
kurumundan aldı. Daha sonra 2011 yılında, 
“20x20” delegasyon sergisi ile “Gümüş 
Madalya”, 2015 yılında, “Synergie / Sinerji” 
delegasyon sergisi ile “Altın Madalya”, 
2016 yılında, “Carre / Kare” delegasyon 
sergisindeki resimleri ile yine “Altın 
Madalya”ya layık görüldü. 20135 Tunus/ 
Monastir Uluslararası Plastik Sanatlar 


resim sanatına olan bağlılığını, sevgisini ve 
heyecanını yansıtıyor bizlere. 

Ele aldığı konuları seriler halinde çalışıyor 
sanatçı. Bu sergisinde buluşturduğu serileri; 
“Portre Serisi” 

“Lotus Serisi” 

“Su Serisi” 

Bu serilerden seçilen; kağıt üzerine karışık 
teknik, tuval üzerine yağlıboya, kağıt ve 
karton üzerine yağlıboya teknikleriyle 
üretilmiş 47 adet resim, sanatseverlerin ilgi 
ve beğenisine sunulmuştur. Ziraat Bankası 
Tünel Sanat Galerisi'nde bulunan sergi 30 
Mart'a kadar devam edecek. 


Festivali'nde ise “Resim Dalında Büyük 
Ödül ile onurlandırıldı. TC. Dışişleri 
Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen 
proje kapsamında eserleri; Abuja(Nijerya) 
ve Ulan Bator(Moğolistan) başta olmak 
üzere, T.C. Büyükelçilik sanat eserleri 
koleksiyonlarına dahil edildi. Sanatçı, 
2010 yılından itibaren Paris'te, Galerie 
VAmour de LArt tarafından temsil ediliyor 
ve çalışmalarını İzmir'deki atölyesinde 
sürdürüyor. 
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U, Sanat için, sanatın içinde 


ŞEN 


Ziraa 


Portre 
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Hi Se Zarif! 


“Balerin olmak çocukluk hayalimdi” diyen Ece Candan ile son 
zamanlarda oldukça popüler olan bale fitness trendini konuştuk. 


Lara MUTLU - lara.mutlu©alem.comitr / Fotoğraf Pınar GEDİKÖZER 


em fit, hem zarif bir duruşa 

sahip olmak için son 

zamanlarda herkesin tercih 

ettiği bale fitness nedir, ne 
değildir bir bilene sorduk. Ece Candan 
Studio'nun kurucusu bize konuyu tüm 
detaylarıyla anlattı. 


Baleyle ne zaman, nasıl 
tanıştınız? 

Baleyle 4,5 yaşında tanıştım. Annem 
tutup kolumdan bale okuluna 
götürmüştü. 16 yıl boyunca bale 
yapmaya devam ettim. Hem özel 
bir bale okulundan hem de belediye 
konservatuvarından mezun oldum. 
İki ayrı diplomam var. Ayrıca Royal 
Academy of Dancing'in de belli bir 
seviyeye kadar sınavlarına girdim 

ve geçtim. Küçükken sürekli parmak 
ucunda yürüyormuşum ve aşırı 

narin bir yapım varmış böyle olunca 
annem de hemen baleye yazdırmış. 
Sadece baleye yazdırmakla kalmayıp 
AKM'deki tüm temsillere beni götürür, 
izletirdi. Ailem toplumumuzdaki 

çoğu ailenin aksine beni her zaman 
destekledi ve bu yolda maddi manevi 
hiç yalnız bırakmadı. 


Balerin olmak çocukluk hayaliniz 
miydi? Ece Candan Studio'yu 
açmaya nasıl karar verdiniz? 
Aslında çocukluk hatta gençlik 
hayalimdi balerin olmak. Tek 
istediğim üniversitede bale bölümüne 
girmek ve en fazla bir iki sene içinde 
New York, Paris gibi metropollerde 
okuluma devam edip sonrada 

bir topluluğun üyesi olup dünyayı 
gezmek istiyordum. Fakat anatomik 
bir problemden dolayı konservatuar 
ikinci eleme sınavında elendim. Sanki 
dünyam yıkılmıştı. 17 yaşındaydım 

ve tüm dünyayı gezip sadece dans 
etmek isteyen özgür ruhlu iflah 
olmaz bir romantiktim. Ailem o yıl 


kazandığım Bilgi Üniversitesi Medya 
İletişim Sistemleri Bölümü'ne girmemi 
ve bir sonraki sene tekrar denememi 
önerdi. Hatta o kadar üzgündüm 

ki, babam bana bale okulu açmayı 
teklif etti ama ben Öğretmen değil 
balerin olmak istiyorum! diyerek karşı 
geldim çünkü çok küçük ve hırslıydım. 
Bir daha sınava girmeye cesaret 
edemedim. Birkaç bale okulunda 
minik sınıflara ders vermeye başladım 
ama mutlu değildim ve zaman içinde 
hayatımdan çıkardığımı sandım. 
Sürekli AKM'ye gidip tüm temsilleri 
izleyip hayal kuruyordum. Daha 
sonra bambaşka bir yola girdim 

ve uzun yıllar önemli kadın moda 
dergilerinin editörlüğünü yaptım. 
Kendi kreatif ajansımı kurdum 

fakat bale bir şekilde aklımdan 
çıkmıyordu. Sonra Amerika'da çok 
popüler olan hatta birçok Victoria's 
Secret kızının yaptığı bale fitness'ı 
keşfettim ve bunu Türkiye'de neden 
ben yapmıyorum diye düşündüm. 
Hayata geçirmemde eşimin katkısı 
çok büyük. Bana bir gün emrivaki 
yaptı ve 'Sana stüdyo buldum. 

dedi; apar topar derslere başladım. 
Beklediğimin çok üstünde bir ilgi 

ve alakayla dersler her geçen gün 
artarak çoğaldı. 


Bale fitness'ın artıları neler? 
Bale çok farklı bir disiplin. Hiç ama 
hiç çalıştırmadığınız kaslarınız 
zuvlarınız bale ile harekete 
geçiyor. Bale fitness ile bir balerin 
gibi antrenman yapıyoruz. İnce 
zun kaslarımız çalışırken çok daha 
dik durup esnekliğimiz artıyor ve 

a 


u 
u 
oldukça sıkılaşıyoruz. Tamamen bale 
i 
b 


gürleri ve disipliniyle fonksiyonel 
ntrenman programı. Öğrencilerim 

ir saatin sonunda su gibi terleyip 
çıkıyorlar. Çok zarif ve sakin bir şekilde 
yapılan hareketler birçok tekrardan 


sonra gerçekten çok zorlaşıyor ama 
sonuçlar harika. Kalça,bacak, karın 
ve kollar bir aylık ders programının 
sonunda hızlıca değişim gösteriyor. 
Ayrıca klasik müzik eşliğinde yapıldığı 
için ruhu da ayrıca dinlendirirken zihni 
boşaltıyor. Zarafeti sayesinde günlük 
beden dilinizde bale fitness'dan 
nasibini alıyor. Çok daha feminen ve 
dişi bir antrenman programı diyebiliriz. 


Öğrencilerinizin yaş aralığı nasıl? 
4,5 yaşında da öğrencim var SI 
yaşında da. Aslında fiziksel olarak 

bir problemi yoksa herkes bale 
yapabilir. Özellikle kifoz, skolyoz gibi 
rahatsızlıklara çok iyi geliyor. Duruş 
bozukluğu için ise en doğru adres 
diyebiliriz. 


Ece Candan Studio'da dersler 
nasıl işliyor? 

Özel ders ve grup dersi şeklinde 
ilerliyorum. Ama benim öğrenci kitlem 
daha çok özel derse meyilli ya da 
çok yakın iki üç arkadaş beraber 
yapmak isteyebiliyorlar. Dersler bir 
saat sürüyor ve ilk yarım saat barda 
geçiyor daha sonra merkez dediğimiz 
yere geçiyoruz. Son on dakikada ise 
muhakkak streching yapıyoruz. 


Aklınızda yeni planlar var mı? 
Online eğitim sistemine geçmek 
istiyorum çünkü başka şehirlerden çok 
güzel talepler oluyor. Bunu en kısa 
zamanda hayata geçirmek istiyorum. 
Baharda Ece Candan Studio 
workshop'ları başlayacak. Şehrin 
sevilen mekan ve galerilerinde ayda 
bir workshop yapmayı düşünüyorum. 
Ayrıca Ece Candan Studio mayolara 
ağırlık verip bir tekstil markasıyla 
beraberde bale koleksiyonu 
hazırlamak istiyorum. Tamamen 
baleden ilhamını alan pastel tonlarda 
naif, elegan bir koleksiyon hayalim var. 


"Bale çok farklı bir disiplin. Hiç ama 
hiç çalıştırmadığınız kaslarınız 
uzuvlarınız bale ile harekete 
seçiyor. Bale fiiness ile bir balerin 
gibi anirenman yapıyoruz. 


Hatitze ACHMET 


İyilik İçin Sanat Derneği'nin AtölyelPasaj Projesi kapsamında bir yıl boyunca 
çalışan genç sanatçıların eserleri Galeri Deniz'de sanatseverlerle buluşuyor. 
Sergi öncesi dernek üyeleriyle /2 eserin ortaya çıktığı atölyede bir araya geldik. 
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Dr. Nedret Sekban ve Aslı Özok ile. 
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Dernek üyeleri genç sanatçılara önderlik eden Prof 


anatçıları atölyelerinde 
ziyarete dayanan bir 
Rönesans geleneğinden 
ilham alarak 2016'da 
yolculuğuna başlayan İyilik İçin 
Sanat Derneği, Türk sanatının 
uluslararası platformda yer 
almasını ve genç sanatçıların 
yetişmesine destek olmayı 
hedefliyor. Her hafta önemli 
sanatçılarının atölyelerine konuk 
olan dernek üyeleri, Türkiye'de 
ve dünyadaki önemli sanat 
fuarlarını da yakından takip 
ediyorlar. AtölyelPasaj Projesi 
kapsamında Mimar Sinan 
Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Resim Bölümü'nden 


mezun genç sanatçı adaylarının 
Ressam Prof. Dr. Nedret Sekban 
ve Öğretim Görevlisi Ressam 
Aslı Özok'lla çalışmalarına 
imkan sağlayan İyilik İçin Sanat 
Derneği, genç sanatçıların bir 
yıllık sanat çalışmalarının yer 
alacağı serginin heyecanını 
yaşıyor şimdilerde. 22 Mart'taki 
sergi öncesinde İyilik İçin Sanat 
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 
Selin Bozkurt, Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Hatice Çiğdem 
Eşrefizade ve Genel Sekreter 
Handan Aral ile buluştuk; sanat 
üzerine sohbet ettik ve genç 
sanatçıların eserlerini yakından 
inceledik. 


SELİN BOZKURT 


AtölyelPasaj Projesi nasıl doğdu? 
Yaklaşık iki yıl önce her hafta yeni bir atölye 
Ziyaretine devam ederken öncelikle Mimar 
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde 
Öğretim Görevlisi olan Aslı Özok'u ziyaret 
etmiştik. Aslı Hanım'ın davetiyle önce 
Zürih'te, Solomon R. Guggenheim Müzesi 
ve Vakfı Direktörü Richard Armstrong'un 
da bulunduğu vakıf davetine katıldık. . 
Buradaki ortamın etkisi ile genç sanatçıların 
yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla 
dernek olarak bizlerin de değerli bir proje 
üretmesi fikri netleşti. Yine Aslı Hanım'ın 
önerisi ile aynı üniversitede Resim Bölümü 
Başkanlığı yapan Prof. Dr. Nedret Sekban'ı 
Ziyaret ettik. Prof. Sekban'ın emekli 
olduğunda genç sanatçılar için bir atölye 
açmak istediğini, sanat üretimi olmayan 
gençlere bu imkanı vermek istediğini 
öğrendik. Fikir bizim arzu ettiğimiz projeye 
çok uygundu. Hızlıca hayata geçirmeye 
karar verdik. Bir ay içerisinde genç 

sanatçı adaylarımız belirlendi, atölyede 
çalışmalarına başladılar. Profesyonellerin 
önerisiyle her yıl 10 kişiye bu hakkı vermeye 
karar verdik, bahsettiğimiz beklentilerden 
dolayı altı kişi bitirmeye hak kazandı. Sanat 
üretimi imkanları, yol ve yemek desteğinin 
yanı sıra çok önemli bir kazanım olduğunu 
düşündüğümüz İngilizce eğitimlerine 

de programda yer verdik. Ayrıca atölye 
buluşmalarına kendilerini de davet ettik. 
Sanatçılarla tanışmalarına, farklı başarı 
hikayeleri dinlemelerine vesile olduk. Galeri, 
fuar, bienal gibi farklı sanat etkinliklerinde 
de beraberdik, koleksiyonerle tanışmalarını 
sağladık. Şimdi genç sanatçılarımız 

için kapsamlı bir sergi düzenliyoruz. 
Denizbank'ın katkılarıyla Galeri Deniz'de 
sanatseverlerle buluşan sergide 72 eser 
yer alıyor. Genç sanatçı adayları, sergi 
sonrasında dünyadaki sanat ortamlarını 
deneyimlemeleri amacıyla dünyanın en 
önemli sanat fuarı Art Basel için oluşturulan 
sanat programına katılacaklar. 


Tünay TUNÇ 


Sanata olan ilginiz sizin hayatınıza 
neler kattı? 

Picasso, “Sanatın amacı ruhumuzu 
gündelik hayatın tozlarından temizlemektir” 
demiş. Ben bir izleyici olarak bu sözü 
duyumsuyorum. Artık sanat benim için bir 
yaşam biçimi haline geldi. Hem içinde 
olduğum dernek çalışmaları, genç 
sanatçılarla birlikte olmak, profesyonel 
sanatçıların atölyelerinde onlarla birçok 
anı paylaşmak, fuarları takip etmek ve 
birçok sanat eleştirmeni ve sanat tarihçisiyle 
zaman geçirmek sanatı benim hayatımın 
içinde olmazsa olmazlar yerine koydu. 
Sanatın özel hayatımı ve iş hayatımı 
beslediğini düşünüyorum. Çünkü bana 
bambaşka bir bakış açısı kazandırdı. O 
yüzden de sanat benim hayatıma pek 

çok değer kattı, kendimi geliştirme imkanı 
sağladı. 


Çalışmalarını ilgiyle takip ettiğiniz 
sanatçılar kimler? 

Ben yurt içinde ve yurt dışında birçok 
sanatçıyı fuarlar sergiler vasıtasıyla takip 
ediyorum. Özellikle yurtdışında başarılara 
imza atmış ve ülkemizi temsil eden 
sanatçılar göğsümü kabartıyor. Onların her 
zaman takipçisi ve destekçisiyim. Çünkü 


Atölye çalışmalarına 
katılan genç 
sanatçılar, İngilizce 
eğitimi de aldılar; 


Elif AYDEMİR 


bunun ne kadar kiymetli ne büyük bir 

emek olduğunu biliyorum. Bunun dışında 
toplum için büyük projeler gerçekleştiren 
sanatçılar da benim için önceliği alıyor. 
Çünkü işim gereği yapılmış olan her iyi proje 
“Acaba bizde nasıl olabilir, ülkeye, sanata 
nasıl katkısı olabilir” veya “Bizde eksik olan 
yapılmamış bir proje olarak gelişen fikriyle 
nasıl hayat bulur” olarak bana yansıyor. 

O yüzden her sanatçı benim için ayrı 
özelliklerinden dolayı kıymetli ve ben sanat 
tarihinin bir zincir gibi sürekliliği olduğunu 
düşünüyorum. Her sanatçının farklı oluşu 
buna zenginlik katıyor. 


Hangi sanat etkinliklerini takip etmek 
size keyif veriyor? 

Dünyadaki bütün sanat fuarlarını takip 
ediyorum. Bunun dışında Türkiye'deki 
sanatla ilgili olan her önemli fuar, aktivite 
ve sanatçı benim önceliğimi alıyor. Bunun 
dışında daha önce bahsettiğim gibi 
sadece ben değil, içinde olduğum genç 
sanatçı arkadaşlarımızla ya da dernek 
üyeleriyle de birçok bienale, sanat fuarına 
ve müze gezilerine birlikte katılıyoruz. Sanat 
etkinliklerini takip etmek artık benim için bir 
yaşam biçimi oldu. Bunu hem bir gözlemci 
olarak başka projeleri gerçekleştirebilecek 
bir alan olarak gördüğüm için hem de 
izleyici olarak ve bir koleksiyoner olarak da 
takip ettiğim için dünyadaki bütün önemli 
fuarlar, tüm bienaller ve sanat etkinlikleri 
benim için takipte öncelikle yer alıyor. 


“Keşke benim olsa” dediğiniz bir sanat 
eseri var mı? 

Keşke benim olsa dediğim birçok eser var. 
Bunları zaman içerisinde koleksiyonuma 
katıyorum. 
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Sergide aliı genç 
sanatçının toplam 
72 eseri yer alıyor. 


Sanata olan ilginiz sizin 
hayatınıza neler kattı? 

Sanata olan ilgim tutkumu, 
kararlılıklarımı ve öğrenmeye olan 
ilgimi bir kat daha arttırdı. Sanatla ilgili 
olduğunuz zaman algınız, görgünüz 
ve zevkiniz bir o kadar şekilleniyor, bu 
da size her konuda yardımcı oluyor. 


Çalışmalarını ilgiyle takip ettiğiniz 
sanatçılar kimler? 

Hem yurt içinde hem de yurt dışında 
çalışmalarını ilgiyle takip ettiğim 
birçok sanatçı var. Yurt dışında gittiğim 
fuarlarda gün geçtikçe görüyorum ki 
bizim sanatçılarımız da çok başarılı 
ve yaratıcı işler yapıyorlar. Ben kişisel 
olarak her sanatçıya büyük bir saygı 
duyuyorum, çünkü sanat herkesin 
yapabileceği bir şey değil o yüzden 


M AlLDİNÇER 


ben de sanatla uğraşan her sanatçıyı 
takip etmeye çalışıyorum. 


Hangi sanat etkinliklerini takip 
etmek size keyif veriyor? 

Aslında imkân olsa da bütün 
etkinlikleri takip edebilsem, ama 
maalesef mümkün olmuyor. İsviçre'de 
Art Basel, Londra'da Frieze, New 
York'ta Armony, Türkiye'de ise 
Contemporary İstanbul ve Bienalleri 
izlemeye çalışıyorum. 


“Keşke benim olsa” dediğiniz bir 
sanat eseri var mı? 

Tabii, o kadar çok sanat eserini 
beğeniyorum ki ama hepsine ulaşmak 
imkansız. Monet'nin ve Kohei Nawa'nın 
üzeri cam kürelerle kaplanmış bir 
geyik heykelini almak isterim. 


Sanata olan ilginiz hayatınıza 
neler kattı? 

Öncelikle atölye ziyaretlerimiz 
sırasında aldığım keyfin tarifi yok. 
Sanatçıların dünyalarına tam da 
merkezinde misafir olmak çok 
heyecan verici. 140'ncısını yaptığımız 
atölye, müze ve fuar gezilerimiz 
sonrası pek çok bilgi ve birikimim 
oldu. Tüm bunlar hayata baktığım 
pencereme renk ve derinlik katıyor. 


Çalışmalarını ilgiyle takip 
ettiğiniz sanatçılar kimler? 
Atölyesini ziyaret ettiğimiz her sanatçı 
zaten bizim takip listemizde oluyor. 
Onun dışında yurt içinde ve yurt 
dışında düzenlenen fuarlar ve sergiler 
dolayısı ile pek çok yeni sanatçı da 


beğeni ve takip listemizde. 


Hangi sanat etkinliklerini takip 
etmek size keyif veriyor? 
Derneğimizle birlikte rutin olarak 
sanatın dahil olduğu tüm fuar, bienal 
ve sergileri takip ediyoruz. Müzelerimiz 
de dönemsel sergiler de ziyaretlerimiz 
arasında yerini alıyor. Sanata izleyici 
olarak dahil olduğum her an benim 
için çok keyifli ve kıymetli. 


“Keşke benim olsa” dediğiniz bir 
sanat eseri var mi? 

O kadar çok var kil Özellikle de 
ziyaretlerimiz sırasında eserlerin 
hikayelerini ve çıkış noktalarını 
öğrenince, üzerine sanoiçı ile 
kurduğumuz etkileşim de eklenince 
keşkelerim ve koleksiyonum çoğalıyor. 


Genç sanatçılar sergi sonrası dernek üyeleriyle 


Art Basele katılacaklar. 


Cansu KAHRAMAN 
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LE SULTAN 


Raphael Barontüni 


lekstil ve portre kolajlar 


Fransız sanatçı Raphael Barontini genç bir sanatçı olmasına rağmen eserleri dünyadaki 
pek çok önemli koleksiyona girmeyi başardı. Kendine has üslubu ile oluşturduğu 
çalışmalarını 'Bir Asteroid'ten Duvar kilimi sergisinde görebilirsiniz. 


Petek KIRBOĞA - petek kirboga&alem.comitr / Fotoğraflar: Ridvan BAYRAKOĞLU 


F alat'ta bulunan The Pill Galeri Fransız İki türe ayrılmış eserler birbirleriyle konuşuyor. 
sanatçı Raphael Barontini'nin ilk kişisel Kumaşlara çalışılmış iki büyük eser, duvara asılan 
sergisine ev sahipliği yapıyor. Bir dijital işleri çağrıştırıyor. Fakat The Pill'deki bu işler 
Asteroid'ten Duvar Kilimi' sergisi mekan ve birer yelkenmişçesine denizcilerin kullandığı türden 

kurgu paralelliğinde geziliyor. Büyük boyutlardaki iplerle, önce tavandaki kancalardan geçiyor, 
kumaşlardaki portrelerde tarihin içinden kişilikler ardından yere sabitlenerek asılıyor. Bu büyük 
ve fütüristik yaklaşımlar bulunuyor. Kültürün kaç işlerden birisi, hemen altında, zeminde bulunan 
katmandan oluştuğunu sorgulayan sergi 3l Martta ( üç tonluk kumla bir yerleştirme olarak sergileniyor. 
kadar görülebilir. Sergi hali hazırda Avrupa'nın kolonyal dönemine 
ve dolayısıyla 'gemi ve yelkenler” vasıtasıyla 
İstanbul'daki ilk serginizden bahseder taşınan birçok fikre, estetiğe ve metaya da vurgu 
misiniz? yapıyor. Bu yerleştirmeyi, Amerikalı müzisyen ve 
Evet, bu benim İstanbul'daki ilk sergim ve yanı sıra şair Mike Ladd'in bu sergiye özel ürettiği müzik 
Fransa dışındaki ilk solo sergim. Dolayısıyla işlerimi — ile tamamlıyorum. Duvarlarda ise tuval üzerine 
ve onlara konu olan altyapıyı iyi yansıtmak, sergi çalıştığım işler yer alıyor. Bu işler kraliyet ailelerine 
alanına giren lokal ve yabancı izleyicilerin hepsi mensup kişilerin klasik portrelerini ve Venüs'ü hibrit 
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Fotoğraf: Anais BREBION 


için ifade gücü yüksek bir kurgu yapabilmek benim 
için önemliydi. Aynı pratiği yansıtan fakat geniş 

bir görsellik sunan işlerle izleyici karşısına çıktım 
diyebilirim. “Bir Asteroid'ten Duvar Kilimi' sergisi 
resimlerden oluşan bir 'ortam' aynı zamanda. 


figürler olarak ele aldığım eserler. 


Bu sergiye ilişkin ilhamınız nereden geliyor? 
Serginin oluşum sürecinde, serginin ana fikri, 
tarih ve bilim kurgu referanslarına dayanan 


“İşlerim üzerine konuşurken, pratiğimin İstanbulu 


merkez alan bir proje ile çok uyumlu olacağını hissettik. 
Şehrin tarihi beni her zaman etkiler” 
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Kültürün kaç katmandan 
oluştuğunu sorgulayan 
sergi 5l Mart'a kadar The 
Pil Galeride görülebilir. 


kurgusal bir alan ve ortam şeklinde oluştu. Sergi 
bir noktada ortak antik köklere uzanan imgelerden 
gelip, melezleşmiş bir dilin oluştuğu bir geleceğe 
dair tasavvur öneriyor. Irkların birbirine karışması 
ve kültürel melezleşme işlerimde önemli bir yer 
tutuyor. Avrupa, Afrika, Orta Doğu, kolonizasyon 
öncesi Amerika gibi büyük coğrafyaları kapsayan 
referanslarla ürettiğim bu işlerde bu durumu 
hissedebilirsiniz. 


Sizi İstanbul'a taşıyan hikayeyi anlatır 
mısınız? The Pill ile yollarınız nasıl kesişti? 
Galerinin direktörü ve kurucusu olan Suela Cennet 
beni ve işlerimi uzun zamandır tanıyor. Dolayısıyla 
ben de kendisini zaten tanıyordum ve galeriyi 

de fikir aşamasından bu yana yakından takip 
ediyorum. Bu tanışıklığın getirisi olarak, işlerim 
üzerine konuşurken, pratiğimin İstanbulu merkez 
alan bir proje ile çok uyumlu olacağını hissettik. 
Şehrin tarihi beni her zaman çekti ve etkiledi. 
İstanbul'da her an hissedebileceğiniz kültürlerin 
katman katman ve iç içe var oluşu fikri beni çok 
etkiledi ve bu fikir ekseninde bir sergi kurguladık. 


Eğitiminizden bahseder misiniz? 

Klasik diyebileceğimiz şekilde Paris'te Ecole des 
Beaux-Arts'daki eğitimimin ardından New York'taki 
Hunter College of Art'tan 2009 yılında büyük bir 
resim enstalasyonuyla mezun oldum. 


Daha çok hangi materyalleri ve teknikleri 
kullanıyorsunuz? 

Resim pratiğim hakikaten güncel bir pratik 
üzerinden yürüyor. Akrilik, serigrafi, sprey boyama 
gibi farklı teknikleri bir araya getiriyorum. Dijital 
imajlar da işlerimin kompozisyonunun oluştuğu 
süreçte bir aktör olarak büyük rol oynuyor. Fakat 
işlerimdeki en önemli nokta kumaşların kullanımı. 
Kumaşlarla birçok deneme yapıyorum ve klasik bir 


— “Irkların birbirine 


karışması ve 


kültürel melezleşme işlerimde 


medyum olarak resim üzerine 
sorgulamalarım devam ediyor. 


İstanbul ile ilgili 
izlenimleriniz neler? 

Çok emek verdiğimiz, kurulumu 
çaba isteyen bir sergi yaptık 
ve açıkçası bu kez önceki 

gibi şehirde çok zaman 
geçiremedim. Fakat özellikle 
şehri canlı tutan ve onu 
sanatla donatmaya adanmış 
birçok genç insanla bir araya 
gelebilmiş olmak beni mutlu 
etti. 


Özellikle beğenip takip 
ettiğiniz sanatçılar 
kimlerdir? Onlarla ve 
işleriyle nasıl bağlar 
kuruyorsunuz? 

Robert Rauschenberg, 


önemli bir yer tutuyor." 


BİR ASTEROİD'TEN DUVAR KİLİMİ 


VENUS FANG 


Sigmar Polke veya Andy 
Warhol gibi isimlerin işleriyle, 
dolayısıyla serigrafi ve 
otoğrafik imajları eserlerinde 
kullanma biçimleriyle yakından 
ilgiliyim. Hannah Höch ya da 
Raul Hausmann gibi Dada 
sanatçılarının kolgj işlerine de 
kendimi çok yakın hissediyorum. 
Sam Gilliam, Leon Golub veya 
philip Guston gibi Amerikalı 
sanatçılar da benim için gerçek 
ustalar arasında. 


Sırada hangi projeleriniz 
var? 

Amerikalı ve Avrupalı 
sanatçıların yer alacağı önemli 
bir karma sergi için hazırlıklarım 
devam ediyor. Bu arada çok 
yakında tekrar İstanbula 
gelmeyi de planlıyorum. 
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Hakkında yaratılan mitin çok ötesinde 


Milano'da bulunan Mudec: Museo delle Culture, dünyanın en ünlü Meksikalı 
sanatçısı Frida Kahlo'nun eserlerine 3 Haziran'a kadar ev sahipliği yapıyor. 


Elif ÖKSÜZ - elifoksuzGalem.comir 


rajik hayat hikayesi ile romanlara kadar çok fazla insandan çok fazla sınırlarından içeri sokuyor. Dünyadaki 
ve filmlere konu olan, tablolarıyla tepki çeken Barbie bebeğin Kahlo'nun en önemli ve en geniş Frida Kahlo sanat 
halen günümüzün en önemli ruhunu yansıtmadığını, bebeğin yeniden koleksiyonuna sahip Meksika'daki Dolores 
sanatçılarından olma özelliğini tasarlanması gerektiğini ya da mümkünse Olmedo Müzesi ve Jacgues ve Natasha 
koruyan Meksikalı sanatçı Frida Kahlo'nun piyasadan kaldırılmasını talep edenler Gelman Koleksiyonu'ndaki eserler bu 
Barbie bebeğinin yapılması son günlerin oldu. Kahlo'nun sadece sanat dünyasını müzede bir araya geliyor. Bunda, The 
en tepki çeken olaylarından. Yasal değil, pop kültürünü de halen etkilediği Phoenix Art Museum, Tne Madison Museum 
varislerinden, hakkında bir film yapan ve gerçeği ışığında, Milano'daki müze of Contemporary Art ve Buffalo Albright- 
başrolünde de rol alan Salma Hayek'e Mudec, sanatçının eserlerini ilk kez İtalya Knox Art Gallery'nin katkıları çok büyük. 
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5 Hazirana kadar görülebilecek "Frida Kahlo. 


Beyond The Myih' isimli sergi, altı yıllık çalışma 
ve araştırmaların sonucu olarak ortaya çıktı. 


SELF PORTRAKT , 1932 
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Frida Kahlo'nun 
eserlerine aşina 
olmasanız dahi, 
onun yarattığı imojla 
moda sektöründe 
sıklıkla karşılaşıyoruz. 


Altı yıllık çalışma ve araştırmalar sonucunda 
eserlerin bir araya getirilmesindeki amaç, 
sistematik yorumlar veya biyografik 
nutuklardan uzak şekilde Frida Kahlo 
figürüne yeni bir yorum getirmek. “Frida 
Kahlo. Beyond The Myth” ismini taşıyan 
sergide 100'den fazla sanat eseri, fotoğraf 
ve çizim yer alıyor. Serginin küratörü Diego 
Sileo sergi için şöyle konuşuyor: “Ne kadar 
garip görünse de, Frida Kahlo hakkındaki 
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olayların büyüklüğü bu proje üzerinde 
düşünmemize ve hareket etmemize sebep 
oldu. Çünkü sanatçı için yaratılan efsaneler, 
sadece onun sanatını anlamamız konusunda 
engeller oluşturdu.” Bugüne kadar sanatçı 
hakkında düzenlenen sergilerin çoğu, 
Kahlo'nun aile travmalarına, Diego Rivera ile 
azap dolu ilişkisine, anne olma hayallerinin 
gerçekleşmemesine ve hastalığıyla 
mücadelesine odaklandı. Serginin küratörü 


Sileo işte tam burada da devreye giriyor 
ve şöyle diyor: “Sanat eserleri, hep 
kişisel hayatıyla ilgili sorunlarının basit 
bir yansıması olarak yorumlandı. Ya 

da amatör bir psikolojik analiz ve içsel 
çatışmalar ve dengesizlik olarak... Sanat 
eserinin kendisi, neredeyse kişisel hayat 
hikayesiyle yer değiştirdi ve Kahlo, tarif 
edilemeyecek bir şekilde etrafındaki mit 
ile birlikte yutuldu.” 


Mitlerin ötesinde 

“1 Şubat'tan bu yana ziyarete açık olan 
Frida Kahlo. Beyond The Myth” sergisi, 
Meksikalı sanatçının eserleri ile hayatı 
arasındaki ilişkinin basit bir yansıması 
olmanın çok ötesine geçiyor. Kahlo 
sanatının ciddi ve derin bir analizi ile 


tipik bir biyografinin ötesine geçilirken, 
geçtiğimiz yıllar boyunca trendlerin 
pompalanmasıyla oluşan mitler bu sergi 
ile aşılıyor. 

Sanatçının Meksika'daki evi Casa 
Azul'dan 2007 yılında gün yüzüne çıkan 
ve şimdiye kadar hiç yayınlanmamış 
materyal ve dökümanlar ilk kez İtalya'da 
sergilenecek. Ayrıca Isolda Kahlo, Miguel 
.Lira ve Alejandro Gomez Arias'ın 
arşivlerinden alınan çok değerli parçalar 
da sergide yer alıyor. Küratörün bizzat 
eksika'da yaptığı araştırmalar ile 
ortaya çıkan serginin amacı, ziyaretçilerin 
Frida Kahlo eserlerindeki belirgin 
tutarlılığı hissetmeleri... 3 Haziran'a kadar 
ziyaret edilebilecek serginin temaları ise: 
Kadın, Dünya, Politika ve Acı. 
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Victor Hugo'nun unutulmaz aşk hikayesinin anlatıldığı 
Notre Dame de Paris dünya turnesi kapsamında İstanbula 
geldi. 1998 yılında Paris'teki ilk gösteriminden beri en çok 
beğenilen müzikaller arasına giren Notre Dame de Paris sizi 
romantik bir yolculuğa davet ediyor. 


Petek Kırboğa - petek.kirbogaG©alem.comir 
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irmi yıl sonra, hala ilk günkü 

heyecanla sahneye konan Notre 

Dame de Paris müzikali, dünyanın 

dört bir yanından seyirci çekmeye 
devam ediyor. Guinness Rekorlar kitabında 
“ilk yılında en çok izleyiciye ulaşan müzikal” 
olarak yer alan Notre Dame de Paris, Vivre, 
Belle ve Le Temps Des Cathe&drales gibi 
unutulmaz şarkılarıyla da uzun yıllar müzik 
listelerinde üst sıralarda yer aldı. Başarılı 
müzikalin başroldeki sanatçılarına merak 
ettiklerimizi sorduk. 


Müzikale nasıl dahil oldunuz? 

Notre Dame müzikalinin prodüktörü ve 
yazarları 2015 yılında Voice of France'a 
katıldığımda beni keşfetti. Rolü oynayacak 
yeterlilikte bir oyuncu arayışındalardı. Şovdaki 
performansımı gördüler, hakkımda internet 
üzerinden bazı araştırmalar yaptılar ve 
benim önemli bir şarkı söyleme kariyerine 
sahip olduğumu, Lübnan'da ve Arap 
dünyasında tecrübeli olduğumu gördüler ve 
bana ulaşıp Esmeralda rolünü önerdiler. 


Esmeralda rolünün çocukluk hayaliniz 
olduğunu duydum, doğru mu? 

Evet, bu şova aşığım ve tümünü ezbere 
biliyordum zaten. Daha 10 yaşındayken 
arkadaşlarımla tüm şarkıları söylerdim. 


Müzikale nasıl hazırlandınız, 
Esmeralda rolü için neler söylersiniz? 
Fiziksel çalışmalar ve vokal pratikleri 
yaparak hazırlandım çünkü sahnede 
sürekli şarkı söyleyip fiziksel efor sarf 
ediyoruz. Mesela dans ediyoruz ya da 
koşuyoruz. Dolayısıyla belli düzeyde bir 
enerjiyi korumaya çalışmalıyız. Esmeralda 
genç, güzel bir bohem kız. Pozitif, dinamik, 
hayat dolu, masum ve aynı zamanda 
isyankar. 


Tüm dünyada çok iyi bilinen şarkıları 
seslendirmek zor mu? 

Şarkıları söylemesi çok kolay değil 

çünkü dediğim gibi sürekli olarak 
sahnedeyken aynı anda bir fiziksel aktivite 
de gerçekleştiriyoruz. Teknik olarak da 
talepkârlar. Şarkıları yorumlamak da 


oldukça sınırları zorlayıcı oldu ama bu 

da bu işin güzelliği. Sadece teknik açıdan 
başarı yetmiyor, güçlü duygularla dolu 
olmak da zorunda. Elbette neredeyse 
herkesin şarkıları biliyor olması ifade 
etmeyi ve beklentileri aşmayı daha da zor 
hale getiriyor ama şu ana kadar sadece 
pozitif geri dönüşler oldu. Bunun nedeni 
de hepimizin kendi kimliğimizle şarkı 
söylememiz, biz başka sanatçıları taklit 
etmeye çalışmıyoruz. Biz otantikliği telkin 
ediyoruz ve bu oldukça önemli. İzleyici de 
eğer sanatçı gerçekten içten ve samimi ise 
daima etkilenir. 


İstanbul seyircisi için ne söylersiniz? 
Türkiye'deki pek çok detay bana kendi 
ülkem Lübnan'ı hatırlatıyor. Atalarımın 
köklerine bakınca Türk kökeni olduğunu 
söylemek isterim. Dolayısıyla burada olmak 
benim için çok önemli; Türkiye'yi ve Türk 
seyircisini seviyorum. Çok iyi bir dinleyici, 
izleyici kitlesi ve müthiş bir müzik hissiyatları 
var. Kendilerine sıcak karşılamaları için 
buradan tekrar teşekkür etmek istiyorum. 
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Notre Dame müzikaline ne zaman 
dahil oldunuz? 
Montreal'de 1999 da başladım. 


Rolünüzün bu müzikaldeki önemi 
nedir? 

Ben kötü adamım. Düşmanlık ve 
çatışma yoksa hikaye de olmaz. 
Esmeralda Phoebus'a aşık oluyordu ve 
hikaye biterdi arada engeller olmak 
zorunda. 


Dünya turnesi nasıl geçiyor? 
Dünya turnesi muhteşem bir tecrüb 
oldu. Bize seyahat etme ve dünyanın 
dört bir yanında yeni insanlar tanıma 
şansı verdi. Gittiğimiz her yerde çok iyi 
karşılandık. Bu tip şovların en iyi yanı 


müziğin ve dansın evrensel dilde olması, 
insanların hangi dili konuştuklarından 
bağımsız olarak bize herkesle iletişim 
kurma imkanı tanıması. Hikayenin Victor 
Hugo'nun başyapıtından uyarlanması 
ve dünya çapında biliniyor olması, 
başarılı olmamız için bize ipuçları verdi 
ve yolumuzu açtı. 


Müzikalde hangi şarkıları 
söylemekten daha çok keyif 
alıyorsunuz? 

“Tu vas me detruire” (Your love will 
killme”9 adlı şarkı. Karakterin içinde 
bulunduğu iç çelişkiyi gösteriyor. İşkence 
altındaki ruhu iyi ve kötü arasında 
parçalanmış. Bu tip şarkılar, sizi o 
karakterin yörüngesine sokar. 


ROBERT MARIEN 


R.M: Dünya turnesi muhteşem 
bir tecrübe oldu. Bize seyahat 


etme ve dünyanın dört bir 


yanında yeni insanlar tanıma 


şansı verdi. 


ANGELO DEL WECCHIO 


Müzikalde Guasimodo'yu 
canlandırıyorsunuz, oldukça zor bir rol. 
Neler söylersiniz? 

Tabi Guasimodo oynaması oldukça zor bir 
karakter ama aynı zamanda da tatmin edici. 
Kendimi hem sözel hem de duygusal olarak 
yüzde yüz ifade etme şansı veren böyle bir rolü 
oynadığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. 
Bu duyguların içinden geçen bir yolculuk. 


Rolünüze nasıl hazırlandınız? 

Çok fiziksel hazırlık gerektiren bir rol. Her gün 
antrenman lazım çünkü sahne oldukça büyük 
ve şarkılar uzun nefesler gerektiriyor. Ayrıca hem 
bacaklarım hem de sırtım için de bolca egzersiz 
yapmak zorundayım çünkü benim rolüm duruş 
itibarıyla bunu gerektiriyor. Biliyorsunuz kambur 
bir karakteri canlandırıyorum. Elbette sesim 

için yoğun bir ısınma süreci de var, neredeyse 
her performans öncesi bir saat makyaj ve saç 
hazırlığım oluyor. 


Ekibiniz için neler söylersiniz? Hiba Tawaji ve 
Robert Marien ile çalışmak nasıl? 
Biz, kocaman yürekli ve çok yetenekli insanlardan 


oluşan çok güçlü ve sağlam bir ekibiz. Hiba 
Tawoaji'yle nerdeyse iki yıldır birlikte şarkı 
söylüyorum ve sahnede ona aşık olmak çok kolay. 
Onun Esmeralda'ya dönüşmesine gerek bile yok, 
o zaten doğuştan Esmeralda. Robert Marien'i 
Notre Dame de Paris'nin İngilizce versiyonuna 
2012 yılında katıldığımdan beri tanırım, aynı 
zamanda gösterinin yardımcı yönetmenliğini 
üstlenmişti. Bu kadar tecrübeli bir sanatçıdan 
öğrenmek ve onunla şarkı söylemek benim 

için bir onur. 


Müzikalin en sevilen şarkısı Belle'i 
söylerken neler hissediyorsunuz? 
Esmeralda'ya duyduğum saf aşkın ilanı, bu 
nedenle her gece kalpten söylüyorum. Tüm 
dünyanın en popüler Fransız şarkılarından biridir, 
herkes bilir, hatta gösteriye ilk defa gelenler bile 
hayatlarında Belle'i en az bir kere dinlemişlerdir. 
Her dem taze olan bir şarkıdır. Söz konusu bu 
kadar başarılı bir şarkı olunca büyük sorumluluk 
hissediyorum ve başlangıçta ve şarkı bitiminde 
alkışları duyduğum anki bu alkışlar gösteri 
boyunca en yüksek alkış oluyor, benim için çok 
dokunaklı. 


ADW Belle şarkısı 
tüm dünyada 
bilinen bir şarkı 
olduğu için büyük 
sorumluluk 
hissediyorum ve 
başlangıçta ve şarkı 
bitiminde alkışları 
duyduğum an, 
benim için çok 
dokunaklı! 
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MEDİTERRANEAN PLAJI 


stanbul gibi Sevil'de de erguvanlar baharı 

selamlar, flamenko daha bir hoş gelir kulaklara. 

Malta'da balığın en iyisi baharda Marsaxlokk'da 

yenir, balıkçıların ağlarından masanıza gelir 
derya kuzuları. Cannes ise mayıs ortasındaki 
festivale hazırlanır, kırmızı halıda yürüyecekleri bir 
heyecan kaplar. Yunan mitolojisine göre bahar, 
Persephone'nin yeraltından yeryüzüne çıkış 
zamanıdır. Annesi Demeter öyle mutlu olur ki kızını 
görünce, her tarafı yeşilin renklerine boyar, doğa 
canlanır ve Akdeniz'in güneyi bahardan payına 
düşeni fazlasıyla alır. 


Kendi dillerinde Hrvatska diye geçen Hırvatistan 
bana göre Avrupa'nın en güzel ülkelerinden. 
Turistlerin son 15 yıldır keşfettikleri Hırvatistan 
Akdeniz'in parlayan yeni yıldızı. Ormanlar, adalar, 
Dalmaçya kıyıları, Akdeniz'in tertemiz sahilleri, 
ovalar, Alpler baharda bir başka güzel olur. 
Hırvatistan'da birbirinden güzel 1185 ada, 6000 
kilometre sahil şeridi, yüzlerce marina ve çok 
sayıda milli park bu baharda sizi bekliyor. 

Güneş senede 2600 saat ışıklarını cömertçe 


Hırvat topraklarına sunuyor. Mayıs ayında da 
etrafı ısıtmaya devam ediyor. Hırvatlar 17 yüzyılda 
taktıkları boyun bağına adlarını vermişler ve 
ortaya kravat çıkmış. İlk tükenmez ve dolma 
kalemi de 1906 yılında S. Penkala isimli Hırvat bir 
mühendis icat etmiş. 
AAX 
Dalmaçya sahillerindeki gözdelerim Zadar, 
Trogir, Split, Hvar, Brac ve Korcula adaları ve tabii 
ki Dubrovnik. George Bernard Shaw “Dünyada 
cenneti arayanlar Dubrovnik'e gelmeli.” demiş, 
ne de iyi etmiş. Çanakkale üzerine şiir yazan Lord 
Byron ise Dubrovnik'i “Adriyatik'in İncisi” olarak 
tanımlamış. Şehir tamamen surlarla çevrili, içine 
girdiğinizde dış dünyadan izole oluyorsunuz. 
Tarihi Dubrovnik'in (Stari Grad) sokaklarında 
dolaşmak, Barok ve Rönesans mimari tarzındaki 
muhteşem eserlerin arasında yürümek adeta 
geçmişin görkeminde kaybolmak gibi. Bir şehir bu 
kadar mı iyi korunur, üstelik onca savaşa rağmen? 
Venediklilerin geçmişteki katkısı dünyanın en güzel 
şehirlerinden birinin ortaya çıkmasını sağlamış. 
AAX 
Pile Kapısı'ndan içeri girin. Kapının girişinde 1438 
yılında yapılan Onofrio Çeşmesi ile Frensisken 
Manastırı karşılayacak sizi. Burada aynı zamanda 


1591'den kalma Avrupa'nın en eski eczanelerinden 
biri var. Sadece yayalara açık olan sur içinde ana 
caddenin adı Placa (Stradun diye de geçiyor). 
Placa Caddesi kafeler ve dükkanlarla dolu. 
Aradaki dik sokaklarda da sürpriz restoranlar 
var. Placa'nın sonunda saat kulesi bulunuyor, 
onun önünde de Orlando Sütunu. Sütunun karşı 
tarafında Sponza Sarayı ile St. Blaise Kilisesi var. 
St Blaise'nin yanında da Hz. Meryem'in Göğe 
Yükselişi Kilisesi bulunuyor. İki kilise arasında ise 
Gotik tarzda inşa edilmiş olan Rektör'ün Sarayı 
duruyor. Dominikan Manastırı ise 15. ve 16. yüzyıl 
sanatçılarının tablolarına ev sahipliği yapıyor. 
Titilan'a ait tablolar bile var. 
AXX 
Dubrownik'in surları dünyaca meşhur. Surlara 
çıkıp yürümek çok keyifli, manzaralar ise 
muhteşem. Tarihi şehre en yakın plaj Banje diye 
geçiyor. Surların dışında çok güzel plajlar ve 
yeşili bol yarımadalar bulunuyor. Doğayla baş 
başa yüzmek istiyorsanız eski limandan kalkan 
feribotlarla yemyeşil Lokrum Adası'na gidebilirsiniz. 
AXX 
Pile Kapısının girişindeki Club Nautiko şehrin en 
iyilerinden. Manzara güzel, deniz ürünleri lezzetli. 
Surların içindeki Proto Restaurant'ın dekorasyonu 


George Bernard Shaw “Dünyada cenneti 


arayanlar Dubrovwnik'e gelmeli.” demiş. 


şık, yemekleri gayet başarılı. Yerini bulabilirseniz 
Cafe Buza sur içindeki en güzel cafelerden 

biri. Yemek sonrası eğlenceye Roxy'de devam 
edebilirsiniz. 


Tarık Dağı diğer adıyla 


CEBELİTARIK 


Cebelitarık Tarık Dağı demek. 711 yılında, Tarık bin 
Ziyad Akdeniz'in Atlas Okyanusu'na açıldığı bu 
Boğaz'dan peşinde ordusu, İber Yarımadası'na 
geçmiş. Sonra da dönmek yok deyip gemileri 
yakmış aynı Sezen Aksu'nun şarkısında olduğu 
gibi. Karşısına çıkan Rock of Gibraltar'a da ad 
verilmiş Tarık'ın. Ülke çok önemli bir stratejik 
pozisyonda ve Akdeniz'in girişini kontrol ediyor, o 
yüzden tarih boyunca savaşların kurbanı olmuş. 

AAX 
Batı dillerinde Gibraltar olarak geçen Cebelitarık 
715'teki Utrecht Anlaşması ile İngiliz kolonisi 
haline gelmiş. 1967'deki referandumla İngiliz 
kolonisi olarak devam etme kararı almışlar. 
Ülkedeki en yüksek pozisyonda Kraliçe Il. 
Elizabeth var. Vali kraliçe tarafından atanıyor. 
Dört yılda bir yapılan seçimlerle parlamentonun 
7 üyesi belirleniyor, onlar 18. üyeyi seçip sözcü 
yapıyorlar. 


KAX 

İspanyollar geçtiğimiz yıllarda yapılan 
anlaşmalarla Cebelitarık'ın hava sahasını 
kısıtlamamaya, gümrük işlemlerini 
hızlandırmaya karar verdiler, karşılığında da 
Cebelitarık'ta çalışan İspanyollar için bazı 
haklar kazandılar. Cebelitarık'ın İspanya ile 


1.2 kilometrelik sınırı var. Cebelitarık'ta gemi 
hizmetleri ve kıyı bankacılığı ekonominin can 
damarları. Kişi başına düşen gelirse 40000 $ 
civarında. 
AXX 
Cebelitarık'ta görülecek yerler arasında Rock 
of Gibraltar (Tarık Dağı, St. Michael Mağarası, 
Apes' Den'deki Avrupa'nın yegane yabani 
maymunları, Mağribi (Moorish) Kalesi ve 
Kuşatma Altındaki Şehir (City Under Siege) 
ergisi var. 18. yüzyıldaki bir kuşatma esnasında 
kede tüneller kazılmış. Il. Dünya Savaşı 
snasında tünellerin uzunluğu 53 kilometreyi 
ulmuş. Europa Point deniz fenerinin olduğu yer 
ve buradan Cebelitarık Boğazını görebilirsiniz. 
AXX 
Ülkede altı tane plaj var. Tarık Dağının 
doğusunda Doğu (Eastern), Katalan (Catalan), 
Kumlu (Sandy), batısında ise Batı (Western), 
Kamp (Camp) ve Küçük (Little) plajları var. Su 
sporları, dalma, yelken ve yunusları seyretmek 
için Cebelitarık ideal bir nokta. Snheppards, 
Marina Bay ve Gucensway Guay isimli 
marinalar da ülkedeki en hareketli yerlerden. 
AXX 
Cebelitarık'ta vergi olmadığı için Main isimli 
caddedeki dükkanlarda uygun fiyata parfüm, 
elektronik eşya, saat, gözlük, deri eşya ve 
mücevher alabilirsiniz. Her ne kadar vergisiz diye 
de geçse bazı mallar diğer Avrupa ülkelerine 
göre daha pahalı olabiliyor. Ana caddede 
Marks& Spencer, Dorothy Perkins ve Body Shop 
gibi İngiliz mağazaları var. Perşembe günleri 
dükkanlar geceleri de açık. 
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Seyahat 
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sömürgelerden getirilen değerli madenlerin 
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Guadalguivir Nehri'nin üzerindeki Altın Kule 


özellikle de altının muhafazası için kullanılmış. 
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Don Kişot'un yazıldığı yer 


SEVİL 


Endülüs İspanya'nın bizim kültürümüze 
benzer izler taşıyan bir bölgesi. Eski camilerin 
Müslümanlık motifleri muhafaza edilerek 
kiliselere çevrildiği, bizde de kullanılan bazı 
Arapça sözcüklerin gündelik dile girdiği, 
flamenkosu dünyaca meşhur Endülüs, folklorik 
açıdan büyük bir zenginliğe sahip. 

AXX 
Sevil geçmişin zenginliğini bugünün şıklığıyla 
harmanlamış zarif bir şehir. Guadalguivir 
Nehri üzerinde yer alan Arapların Izvilla'sı 
İsoanyolca'ya da Sevilla (İsoanyollar iki 
““ yan yana gelince “y” okuyorlar) olarak 
geçmiş. Şehir o kadar güzel ki birçok sanatçıya 
da ilham kaynağı olmuş. Ünlü ressamlar 


Murillo ve Velazguez burada eserler vermiş, 
Cervantes Don Kişot'u Sevil Hapishanesi'nde 
yazmış. Carmen (Bizet), Sevil Berberi 
(Rossini) İspanyolca adı Don Juan olan Don 
Giovanni(Mozarti, Fidelio (Beethoven) bu 
şehirde geçen operalardan aklıma ilk gelenler. 
Amerika'nın keşif seferlerinin başlangıç yeri 
olan Sevil, bugün 750 bin nüfuslu bir kültür 
merkezi. 

AXX 
Şehrin bugünki katedrali 12. yüzyılda cami 
olarak yapılmış. Depremde yıkılan binanın 
yerine 1506'da yenisini yapmışlar ve bitirildiği 
dönemde Avrupa'nın en büyük katedrali 
olmuş. La Giralda dedikleri kule 98 metre 
yüksekliğinde ve tepesinde inancı simgeleyen 
aynı zamanda şehrin de sembolü haline 
gelmiş bir rüzgar gülü var. Gotik binanın 1400 
heykelden oluşan ve 100 yılda bitirilen altar 
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kısmı görülmeye değer. Kolomb'un anıt duvarlarındaki altın renkli seramikler. Şu 


mezarı da burada. Katedral yanında anda denizcilik müzesi olarak kullanılıyor. 
bulunan ve arşivlerin muhafaza edildiği Suyun öteki tarafındaki Triana (Betis) 
Lonja Binası ile birlikte UNESCO'nun tapas barları ve restoranlarıyla meşhur. 
Dünya Kültürel Mirası listesinde Flamenko: Acının, hüznün, aşkın, 


bulunuyor. Sevil, Atlantik Okyanusu'ndan tutkunun dillenip, müzik eşliğinde dansa 
100 kilometre içeride kaldığı için güvenlik dökülmesi. Muhtemelen Ortaçağ'da, 


açısından özellikle seçilmiş. 16. ve 17. Afrika'dan İspanya'ya gelen çingeneler, 
yüzyılda altın çağını yaşayıp Avrupa'nın hayat zaten kısa deyip dansa vermişler 
en önemli limanı ve yeni dünyadan kendilerini. Endülüs'e özgü bu dansta 

getirilenlerin eski dünyanın değişik koreografi yok. Dansçı temel hareketleri 


yerlerine dağıtıldığı nokta olmuş. Mayısın o kendi yorumuyla birleştirip büyülüyor 
bu güzel havalarında Kral Juan Carlos'un izleyenleri. Başrolde gitar,"Bailaora” 
adını taşıyan sahil yolunda yürüyün, ünlü (Dansçı Kadın), “Bailaor”(Erkek Dansçı) , 


mimar Calatrava'nın yaptığı mimarlık kastanyet ve ellerle ayakların çıkarttığı 
şaheseri köprüyü göreceksiniz. sesler var. Kante de (Şarki) bu büyüye 

AAX eşlik ediyor, seyircilerse memnuniyetlerini 
Adıyla ilgili diğer bir rivayet de “Ole” diyerek dile getiriyor. 
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Malta tarih boyunca hem denizciler hem de BE 


korsanlar için çok önemli bir rol oynamış. > — 
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Akdeniz coğrafyasında adeta bir nokta gibi 
olan Malta önemli bir stratejik konuma sahip, 
bu yüzden tarih boyunca hem denizciler hem 
de korsanlar için çok önemli bir rol oynamış. 
Sicilya'nın 953 kilometre güneyinde yer alan 
ülke üç bölümden oluşuyor: Malta, Gozo 
ve Comino Adaları. Avrupa Birliği'ne üye 
olan ama belli yerleri insana Kuzey Afrika'yı 
hatırlatan Malta, özellikle bahar aylarında 
diğer Avrupa ülkelerine göre daha uygun 
fiyatlı. 

AXX 
Malta dili Arapça ve İbranice gibi 
semitik kökenli ama Latin alfabesiyle 
yazılıyor. Arapça etkisi çok belirgin. Şehir 
girişlerindeki tabelalar “Merhaba” diye sizi 
selamlıyor. İngilizce ikinci resmi dil olarak 
kullanıldığından lisan problemi yaşanmıyor. 
Adanın tarihi Kanuni ile değişmiş. St. John 
Şövalyeleri Rodos'ta Osmanlılara yenilince, 
İspanyol Kralı 5. Charles adayı şövalyelere 
vermiş. Kira bedeli olarak da her yıl iki Malta 


BARRAKKA BAHÇESİ BÜYÜK LİMAN 
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Şahini istemiş! Osmanlılar şövalyelere Malta'da 
da huzur vermemiş, adayı kuşatmışlar ama 
alamamışlar. Etrafta bu “Büyük Kuşatma” ile ilgili 
bir sürü şey görüyorsunuz, neredeyse tarihlerindeki 
en önemli olay. 1565'de Kanuni'nin 180 gemi ve 30 
bin denizci ile yaptığı bu kuşatmada Osmanlılara 
karşı zafer kazanan komutanın adı başkent 
Valletta'ya verilmiş. Malta'nın tarihini anlatan 

ve Malta Experience dedikleri bir gösteride 
Osmanlılara önemli bir yer ayrılmış. Adada 1565 
adını taşıyan bir içecek bile var. 1814'de İngiltere'nin 
bir parçası haline gelen ada bağımsızlığına ancak 
1964'te kavuşmuş. 


KAKA 
Başkent Valletta'yı St.John şövalyeleri Türkler gelir 
korkusuyla inşa etmiş. Şehirde 16. yüzyıl mimarisi 
hala egemen. Malta hükümetinin merkezi olan 
ve yarımada üzerindeki bir tepede yer alan şehir 


Grand Harbour (Büyük Liman) ile Marsamvxett 
limanlarına bakıyor. İtalya'dan gelen feribotlar 
Büyük Liman'a yanaşıyor ve oradan 15 dakikalık bir 
tırmanışla şehre ulaşabiliyorsunuz. 

AXX 
Şehirde görülecek çok güzel yerler var. Şövalyeler 
geldikleri yer ve konuştukları dile göre yedi gruba 
ayrılmışlar. Auberge de Castile eskiden İspanyol 
ve Portekizli şövalyelere aitmiş, günümüzde 
Başbakanlık Ofisi olarak kullanılıyor. Hemen 
yakınında bulunan Yukarı Barrakka Bahçeleri ise 
İtalyan şövalyelerinmiş, bugün ise Büyük Liman 
manzaralı güzel bir park. Fransa'nın Provence 
bölgesinden gelen şövalyelerin binası olan 
Auberge de Provence Malta'nın Arkeoloji Müzesi 
olarak hizmet veriyor. 

AXX 
Tarihe meraklıysanız, dünyanın en eski taş 


Pr 


yapıları olan ve İ.Ö 3600 ile 2500 yılları arasında 
yapılan megalitik tapınakları Malta ve Gozo'da 
görebilirsiniz. Aziz Yahya'ya adanmış olan St John's 
Katedrali ve Müzesi Valletta'nın tam göbeğinde 
yer alıyor. İçi Barok tarzda bir mimariyle yapılmış 
olan binada güzel bir dokuma koleksiyonu var. 
1575'te yapılmış olan katedralde Caravaggio'nun 
“Vaftizci Yahya'nın Başlangıcı “ isimli eseri de var. 
Rodos'ta olduğu gibi bu adada da bir Grand 
Master's Palace ( Üstad-ı Azam Sarayi) bulunuyor. 
Republic (Cumhuriyet) Caddesi'ndeki yapıda 
bugün Cumhurbaşkanlığı Ofisi ve Parlamento var. 
Binanın içinde “Büyük Kuşatma” yı gösteren bir 
fresk de bulunuyor. 


AKK 
Valletta yakınlarındaki Sliema varlıklı adalıların 
oturduğu gözde bir muhit, devamında ise 
turistlerin tekelinde bulunan ve gece hayatının 
merkezleri St Julian ile Paceville yer alıyor. 
Kuzeye doğru devam ederseniz, Bugibba St.Pauls 
Körfezi'nde bulunuyor ve uygun fiyatlı konaklama 
tesisleri ile restoranlara sahip, gece hayatı da 
pek bir renkli. Daha ileride adadaki en güzel 
plajlardan biri olan Mellieha var. Diğer bir gözde 
plaj da Paradise Bay. 
AKK 
Şövalyelerin gelip Valletta'yı kurdukları 1566'ya 
kadar Malta'nın merkezi Mdina olmuş. Denizden 
uzakta, korunaklı bir kaya parçasının üzerine 
inşa edilen bir kalede yer alan Mdina'nın yaklaşık 
5000 yıllık bir tarihi var. Arnavut kaldırımı, dar ara 
sokaklar çok güzel. Tarihe sahip çıkılıp, eserler 
iyi korunmuş. Adı Arapça'dan gelen Mdina'da 
dolaşırken, kendinizi Marakeş gibi bir Afrika 
şehrinde hissederseniz şaşırmayın. Aristokrat 
ailelerin hala yaşadığı evlerdeki kapı kollarına 
özellikle dikkat edin ve güzel manzaralı kafelerden 
birinde içkinizi yudumlayın. 


e 
.. 


<A, 


lar olan ve İ.Ö 3600 ile 2500 yılları arasında yapılan 


- megalitik tapınakları Malta ve Gozo'da görebilirsiniz. 


Tarihe meraklıysanız, dünyanın en eski taş yapı 


ELE Tİ 


Sadece Avrupa'nın değil, dünyanın da göz bebeği 
Cöte dAzur. Fransız Riviyerası olarak da tanınıyor. 
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Festival Şehri 


CANNES 


Iuman iklimi, birkaç yüz kilometreye 
yayılmış dünyaca ünlü şehirleri ve 
Akdeniz'in mavisi bu lacivert sahillerde 
sizi bekliyor. 

AAX 
Mayıs ortalarında Cannes'da yapılan 
Cannes Film Festivali şehrin en önemli 
olayı. Festivale sadece davetliler 
katılıyor ama kapısında beklerseniz ünlü 
yıldızlara el sallayabilirsiniz. Cannes'da 
ilk film festivali 1946 yılında yapılmış. 
Festivaller Sarayı, (Palais des Festivals et 
des Congr&s de Cannes) ünlü Cannes 
Film Festivali başta olmak üzere, 
birçok farklı organizasyonun yapıldığı, 
merkezde sahilde yer alan büyük 
bina. Binanın sağına doğru yat limanı 
uzanıyor. Koyun batı ucundan hemen 
sonra daha sakin plajlar başlıyor. 

AAX 
Doğu'ya doğru giderseniz ünlü Croisette 


Bulvarı'nda buluyorsunuz kendinizi. Palm 


Beach'e kadar, sıra sıra ünlü oteller, 


restoranlar, herkesin akın ettiği plajlar 
ve kafeler var. Halka açık en iyi plajlar 
Plages du Midi ve Plages de la Bocca 
en gözde markaların olduğu Grey 
Street, Hilton yakınlarında yer alıyor. 
Cannes'da, merkezde zaman zaman 
antika pazarı kurulan meydanın hemen 
arkasında, Nice'tekine oranla daha 
kısa ama ilginç bir yaya yolu da (Zone 
Pietonne) bulunuyor. Daha kapsamlı 
bir alışveriş için ise birkaç kilometre 
boyunca uzanan Rue dAntibe'a uğrayın. 

AXX 
Şehrin tepesindeki kalede Musee dela 
Castre bulunuyor. Etnografik eserlerin 
bulunduğu bu müzeden manzara da 
çok güzel. Guai des Iles isimli İmandan 
Cannes yakınlarındaki Iles de Lerin isimli 
adalara gidebilirsiniz. En yakın olan ada 
Ile St. Marguerite. 

AXX 
Hans Cristian Andersen'in dediği 
gibi “Gezmek Yaşamaktır/ Eee ne 
duruyorsunuz? Haydi hazırlayın 
valizlerinizi. Baharı yaşamaya, 
Avrupa'da bahar çiçeklerini solumaya 
ne dersiniz? 
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Sanatı... ÜNALDI / zulalunaldi©alem.comr 


Doğa ve ışık 
“Sonsuzluk 


Teoman Südor, dingin ve yalın 
resminde, paletindeki renkleri arttırıp, 
zaman ve mekan ögelerini birbiri 
içinde eriterek doğa ve insanın 
sonsuz döngüsünü sorguluyor. 


Elli beş yıllık sanat yaşamını geride bırakan duayen 
sanatçı Teoman Südor'un zaman ve mekandan 
soyutlanmış doğa, ışık ve felsefe üzerine kurduğu 
“Sonsuzluk” adlı resim sergisi 7 Nisan” dan itibaren 
Galeri Diani'de sanatseverlerle buluşacak. Südor, 
sanat yaşamında edindiği deneyimlerini çok 

daha fazla yalınlaştırarak ve dinginleştirerek ama 
paletindeki renkleri arttırıp zaman ve mekan ögelerini 
birbiri içinde eriterek doğa ve insanın sonsuz 
döngüsünü sorguluyor. Teoman Südor' un yapıtları 
her sergisinde olduğu gibi bir önceki sergisinin adeta 
devamı niteliği taşıyor. Sanatçının ellibeş yıldır ürettiği 
yapıtlar yaşamın düşünsel algısını oluşturuyor. Prof. 
Ayla Ödekan'ın dediği gibi “Südor'un tanımladığı 
uzamda gökyüzü ile yeryüzü bir dialog içindedir.” 
Prof. Nükhet Güz ise, “Südor ışığı öylesine düşünsel 
öylesine yetkin kullanır ki...Işığın Efendisidir” diyor. 

Bu kişisel sergisinde sanatçı yağlı boya tabloları ile 
izleyiciyi dolambaçşsız, yalın ama bir o kadar da 


İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Bedri 


yurt dışı dahil olmak üzere 20'den fazla fuar, bienal 

ve itrienale katılarak sayısız karma sergide yer aldı. 
Ödüllü sanatçının yapıtları yurt içi ve yurt dışında 
birçok koleksiyonda ve müzelerde bulunuyor. Südor'un 
sergisi 28 Nisan'a kadar sanatseverlerle buluşacak. 
Galeri Diani' nin son beş yıldır gelenekselleştirdiği 
sanatçılar, eleştirmenler ve izleyicilerin katılımıyla 
gerçekleştirdiği sergi üzerine yapılacak olan söyleşi ise 
21 Nisan 2018 tarihinde gerçekleşecek. Önemli sanat 
platformlarından biri haline gelen Galeri Diani'nin 


Rahmi Eyüboğlu atölyesi mezunu olan Südor, devlet 
bursuyla Roma Güzel Sanatlar Akademisi'nde doktora 
yapmak üzere Roma'ya eşi ressam Gülseren Südor 

ile birlikte gitti. Eğitimine devam ederken üretmeye 
devam etti. Türkiye ye döndüğünde İstanbul 

Teknik Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak 
çalışmaya başladı ve 1985 yılında sanatta yeterliliğini 
tamamladı. 2006 yılında emekli olduktan İstanbul 
Kültür Üniversitesi'nde eğitim vermeye devam ediyor. 
Başta İtalya ve Avusturya olmak üzere yurt dışında 


simgesel anlatımıyla içsel bir yolculuğa çıkartıyor. 


ei 


İEMRETANDIRLI "4; 


Türker Artta 


eg per 


— 


ÇE 


Istanbul Panoraması 


Ressam Ayhan Türker'in çocukları Pınar ve Barış Türker'in 
yönetimindeki Türker Art Galeri'de açılan sergide modern kaligrafi 
sanatının öncülerinden Salar Anmadian'ın da eserleri yer alıyor. 


İstanbul'un yenilikçi sanat galerileri arasında 
yerini alan Türker Art, 28 Mart'a kadar 
“Destination” grup sergisine ev sahipliği 
yapacak. Sergide uluslararası ve güncel Türk 
resminden önemli sanatçılar Salar Ahmadian 
ve Emre Tandırlı imzalı tuval üzeri son dönem 
çalışmalar, Alex Gross, Jeremy Geddes ve 

Joel Rea imzalı sınırlı sayıdaki arşivsel fine-art 
baskılar öne çıkıyor. Modern kaligrafi sanatının 
öncülerinden Salar Ahmadian'ın bu sergi 

için özel ebat ürettiği eserlerde pop-art ve 
geleneksel sanat ögeleri ustaca sentezlenmiş. 
Christie's müzayedesinde yabancı 
koleksiyonerler tarafından talep gören ve 
yüksek fiyata satışları gerçekleşen Salar 
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Ahmadian bu sergiyle Türk koleksiyonerlerle 
buluşuyor. 'Destination'da, günümüz 

kent panoramalarını özgün ve benzersiz 
yorumlayan sanatçı Emre Tandırlı'nın büyük 
ebat İstanbul Panoraması da izleyicileri 
büyülüyor. Türker Art; usta ressam Ayhan 
Türker'in çocukları Pınar ve Barış Türker 
tarafından 2012 yılında kuruldu. Sanat 
bayrağını babasından devralan Pınar Türker, 
köklü bir müzayede ve sanat evi ile başlayan 
kariyerini, ilerki yıllarda ortaklıkla pekiştirdi. 
Pınar Türker'in 10 yılı aşkın süredir sanatın 
içinde gerek sanatçılar, gerek koleksiyonerlerle 
edindiği tecrübeler, Türker Artı hayata 
geçirmesinde önemli rol oynadı. 


9 kişisel, yurt içinde ise 67 kişisel sergi açan sanatçı, 


sahibesi ve kurucusu Telga Südor Mendi de, sanatla iç 
içe bir isim. Tel0212 244 3134 


Evliya Çelebi'nin 
Istanbul unda yaşam 


Bu özel baskıda Evliya 
Çelebi'nin İstanbulluna, 
Osmanlı sanatçılarının 
elinden çıkan en 
çarpıcı İstanbul 
minyatürleri ve 
haritaları eşlik ediyor. 
Kitap, dönemin ticaret 
hayatını gözümüzde 
canlandırıyor. 


Evliya Çelebi'nin binlerce 

yıl geçse de önemini asla 
yitirmeyecek seyahatnâmesinin 
17 yüzyıl İstanbul'unu anlatan 
bölümü, İstanbul Ticaret Odası 
(İTO) tarafından özel bir baskıyla 
yayınlandı. Kitapta, 400 yıl 
önceki İstanbul'un tüm yönleriyle 
ele alındığı özel bölüm, tarihçi 
Dr. Seyit Ali Kahraman'ın 
çevirisiyle okuyucuya sunuluyor. 
İstanbul'un kapsamlı bir tarihi 
panoraması olan eserde, 400 yıl 
öncesinin günlük ticaret yaşamı 
ünlü seyyahın kaleminden 
aktarılıyor. Bu özel baskıda 
Evliya Çelebi'nin İstanbul'una, 
Osmanlı sanatçılarının elinden 
çıkan en çarpıcı İstanbul 


minyatürleri ve haritaları 

eşlik ediyor. İTO Başkanı 

Öztürk Oran, “Evliya Çelebi 
Seyahatnâmesi türünün eşi 
benzeri olmayan en kapsamlı, 
en çarpıcı örneklerinden biridir. 
İstanbul Ticaret Odası olarak, 
Eminönü'nde filizlenip, 25 milyon 
kilometrekareye yayılan bu 
serüvenin İstanbul bölümünü, 
özel baskı ile sunmayı tarihi bir 
sorumluluk olarak addediyoruz.” 
diyor; seyahatnâmenin her 
zaman başvurulacak bir 
kaynak olacağını belirterek, “17. 
yüzyı İstanbullunun kapsamlı 
bir panoramasını çizen Evliya 
Çelebi, İstanbul'u tüm yönleriyle 
ele almış." diye ekliyor. 


SİZİN İÇİN 
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yı karış karış gezdik... 
özenle seçtik... 
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WWW.ALALACATI.COM 


Vizyon 


KAFANIN YAPIMI 


Elif ÖKSÜZ - elifoksuzGalem.comir 


ESTER FN ÜLLEENLERE 
HÜSTİLEŞ 


Ji Fighter filmiyle 2011 yılında “En İyi “Vahşiler” olarak çevrilen filmde bir araya kabul eden bir yüzbaşının hikayesini 


Yardımcı Erkek Oyuncu” Oscar'ını geldi. 30 Mart'ta vizyona girecek Western ( anlatıyor. Christian Bale'i 3:10 Treni 

kazanan Christian Bale ve 2015'te film, 1892 yılında geçiyor ve direnişten filminde izleyen ve onu kovboy olarak 
Gone Girl filmindeki performansı ile çok sonra ölmekte olan bir Cheyenne reisi ve sevenler, Scott Cooper'ın 30 Mart'ta 
ses getiren Rosemund Pike, ülkemizde ailesini kabile topraklarına geri götürmeyi (o vizyona girecek bu filmini izlemeli. 


Haftanın öne çıkanları 


Hollywood'da ve dünyada en çok ne konuşuluyor, hangi filmler izleniyor? 


KER UNAN / AE Pl 


Komedi yıldızı süper kahraman olunca Film festivali galası 
al Gadot'un başrolünde u yıl 25.si düzenlenen Emily Blunt, John Krasinski, Noah 
G olduğu Wonder Woman'ın » South by Southwest Film Jupe ve Millicent Simmonds'ın 
başarısının ardından ikincisinin Festivali (SXSW), A Guiet da hazır bulunduğu Teksas'taki 
çekileceği bilgisi filmin hayranları Place'in prömiyerine de sahne prömiyeri izleyenler korku 
arasında heyecan yaratmıştı. oldu. Festivalin açılışını yapan dolu anlar yaşasa da finalde 
Wonder Woman yani Diana'nın korku filminin başrol oyuncuları alkışlarla salonu terk etti. 


düşmanlarından Cheetahfı Kristen 
Wiig'in canlandıracağı bilgisi ise 
yönetmen Patty Jankins tarafından 
doğrulandı. Komedi yapımlarında 
görmeye alışık olduğumuz Wiigfi 
süper kahraman olarak izlemek 
hevecanlı olacak! 


Kristen m. 
Wig Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe, 
John Krasinskiğlim Gianopulos 
Mr aş) 


ki) 
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SWAROVSKI'DEN DOĞADAN 
İLHAM ALAN TASARIMLAR 


Swarovski, ilkbaharı doğanın 
ruhunu yansıtan tasarımlar- 
larla karşılıyor. Markanın kre- 
atif direktörü Nathalie Colin 
koleksiyonu, “En güzel ve göz 
alıcı renkler doğada karşımı 
za çıkıyor. Ayrıca doğa, hem 
marka için hem de benim için 
her zaman oldukça önem- 
li bir ilham kaynağı. Kadınsı 
pembe ve morlarla tamam- 
lanan renk cümbüşü tıpkı 
kelebeğin kanatlarını çırpıp 
canlanması gibi hayat bulu- 
yor” sözleriyle anlatıyor. 


| ) o o 
Ayça BARUTTANMAN - ayca.tanman©alem.comr ilirın 


GAP'TEN SARAH JESSİCA 
PARKER SÜRPRİZİ 


Tarzıyla her zaman ilgi çeken ünlü oyuncu Sarah Jessica 
Parker, bu kez Gap için hazırladığı koleksiyonla karşımız- 
da. Parker'ın hatıralarından ilham aldığı yeni koleksiyon 
kız ve erkek çocuklar için 
özel üretilmiş tasarımlar- 
dan oluşuyor. Parker'ın iyi 
şans geleneğini aktarmak 
için ailesinin geleneklerin- 
den ilham alarak yarattığı 
tavşan motifi koleksiyon- 
da önemli bir yere sahip. 
Çizgili ve fırfırlı elbiseler; 
işlemeli bomber ceketler 
ve sepet çantalar koleksi- 
yonun yıldız parçaları. 


AMERICAN TOURİSTER İLE 
SEYAHAT KEYFİ 


Futboldaki başarılarının yanı 
sıra seyahat tutkusuyla da 
adından söz ettiren Cristiano 
Ronaldo, American Tourister'ın 
Soundbox koleksiyonunun rek- 
Lam yüzü oldu. Soundbox kolek- 
siyonundaki valizler, renklerinin 
yanı sıra dayanaklı yapısı, hafifli- 
ği ve fonksiyonelliğiyle de dikkat 
çekiyor. “Bring Back More” mot- 
to'suyla seyahatseverleri daha 
fazla anı biriktirmeye davet 
eden American Tourister'ın ta- . 
sarımları Samsonite ve Trunk&- i (a 
Co mağazalarında satılıyor. mı 


s.s.s... 


SELKO ASTRON SERİSİ 
GENİŞLİYOR 


Seiko Astron GPS Solar World time serisi, yeni modelle- 
rini saat severlerin beğenisine sundu. Astron GPS Solar 
World time serisine eklenen yeni modeller, 12.4 mm in- 
celiğindeki kasası sa- 
yesinde dünyanın en 
ince GPS solar saati 
olma özelliğini taşıyor. 
Kadrandaki dikey çiz- 
gilerle şık ve sportif bir 
tasarıma sahip olan 
sat, 2100 yılına kadar 
ayar gerektirmeyen 
takvimi ve 100.000 yıl- 
da bir saniyelik hassa- 
siyetiyle dikkat çekiyor. 


VANS'DAN SÜNGER BOB 
KOLEKSİYONU 


Sevilen çizgi kahraman SpongeBob ve yakın arkadaşı 
Patrick, Vans'ın özel koleksiyonunda başrolde. Vault ko- 
leksiyonu iş birliği için Nickelode- 
on'un tüm dünyada çok sevilen 
kahramanı SpongeBob'u seçen 
markanın sınırlı sayıda üretilen 
tasarımlarında altı farklı ayak- 
kabımodeli bulunuyor. Kolek- 
siyonda ayrıca baskılı tişörtler 
de yer alıyor. Hem çocukların 
hem de kombinlerine eğlen- 
ce katmak isteyen büyüklerin 
severek kullanacağı tasa- 
rımlar sadece 290sgm mar- 
ğazasında satılacak. 


SALVATORE FERRAGAMO'DA 
AKSESUARLARIN GÜCÜ 


Salvatore Ferragamo'nun 2018 İlkbahar/Yaz Koleksi- 
yonu, Greta Garbo, Carmen Miranda, Brigitte Bardot, 
Eva Peron ve Marilyn Monroe gibi efsanevi kadınlardan 
ilham alıyor. Koleksiyonda 20'lerin kalem silüetleri, 50'u 
yılların püskül ve saçakları, 50'lerin kabarık etekleri ve 
70'li yılların geniş paçaları öne çıkıyor. Pastel pembe 
ve beyazı zümrüt yeşili ve parlak 
kırmızı renklerle buluşturan 
koleksiyonda tasa- 
rımları bilezik gö- 
&. rünümlü saplı 
deri çantalar, 
streç botlar 
ve sandaletler 
tamamlıyor. 


FINEAPPLE'DAN SOKAK STİLİNE 
RENKLİ DOKUNUŞ 


Seda Yelkenci, Jennifer Tokuç 
ve Kerem Benşin'in 2015 yı- 
lında hayata geçirdiği Fine- 
apple, renkli tasarımlarıyla 
moda tutkunlarının yakın ta- 
kibinde. Moda yolculuğuna 
Londra'da başlayan marka, 
rengarenk yapay kürkleri 
ve metalik tonları buluştu- 
ran montları ile sokak stiline 
eğlence katıyor. Fineapple 
koleksiyonunda emojilerle 
süslü sweatshirt'ler, mesajlı 
tasarımlar ve püsküllü çan- 
talar da yer alıyor. 


CAFFE NERO'DAN 
VAZGEÇİLMEZ TATLAR 


Caffe Nero, kahve keyfine lezzet katmak isteyenleri 
unutulmaz tatlarıyla buluşturuyor. Caffe Nero klasikleri 
arasında ceviz, havuç ve tarçını buluşturan Havuçlu Kek, 
çikolatadan vazgeçme- 
yenler için Dark Choco- 
late Cookie ve Choco- 
late Chip Cookie, bitter 
çikolata ve tereyağ do- 
kunuşuyla Brownie, kah- 
valtıdan akşam atıştır- 
malığında her ana eşlik 
edebilen Yuloflu&Meyveli 
Cookie ve taze çilek ile 
vanilyayı buluşturan Çi- 
lekli Ekler yer alıyor. 


TEGV'DEN 
NİKAH ÜRÜNLERİ 


Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), yardımseverleri 
nikah ürünleriyle çocukların eğitimine destek olmaya 
davet ediyor. Evlilik hazırlığındaki çiftler davetiyelerini 
ve nikah ürünlerini TEGV'den alarak Türkiye'nin dört bir 
yanındaki yüzlerce çocuğun eğitimine destek olabili- 
yor. Yeni bir ha- 
yata mutlu bir 
başlangıç ya- 
parken minikleri 
de mutlu etmek 
isteyenler, ema- 
gaza.tegv.org 
sitesini ziyaret 
ederek alışveriş 
yapabilir. 


LVOCCITANEDA 
SUYUN GÜCÜ 


VOccitane, gücünü sudan alan yeni serisi Agua Reotier 
ile cildini taze ve nemli tutmak isteyenlerin yardımına ko- 
şuyor. Provence'ın Reotier bölgesindeki kaynak suyunda- 
ki kalsiyum ile formüle edilmiş bu seride susuzluk giderici 
jel yapıda bir nemlendirici olan Agua Reotier Ultra Thirst 
Guenching Jel, cildi kirlerden arındıran Agua Reotier 
Water Gel Cleanser, cildi 
neme hazırlayan ve ışıltı 
katan Agua Reotier Mo- 
isture Prep Essence ve 
tazelik ihtiyacı hissettiği- 
nizde kullanabileceği- 
niz Agua Reotier Fresh 
Moisturizing Mist öne 
çıkan ürünler. 


INTEMA YAŞAMDA 
LEZZETLİ ATÖLYELER 


İntema Yaşam, yemek yapmayı sevenleri workshop'la- 
rında bir araya getiriyor. İntema Yaşam Akademi'nin 
mutfaklarında düzenlenen atölyelere toplam 12 kişi ka- 
tilabiliyor. İntema Yaşam Akademi'de 16 Mart'ta “Ha- 
murun Makarna Hali”, 18 Mart'ta “Dünyanın Lezzetini 
Paylaşmak: Makaron”; 
I9 Mart'ta “Çikolata Gi- 
riş” atölyeleri yapıldı. 24 
Mart'ta 10-15 yaş ara- 
sındaki gençlere yönelik 
“Genç Şefler: Makaron”, 
30 Mart'ta “Bir Kültü- 
rü Paylaşmak: Meksika 
Mutfağı” workshop'ları 
gerçekleşecek. 


DR.BROWN'S İLE YEMEK SAATİ 
ÇOK KEYİFLİ 


Dr.Brown's, miniklerin yemek saatini kolaylaştıracak yeni 
ürünüyle annelerin yardımına koşuyor. Dr.Brown's Spatu- 
la Kaşıklar, kullanım kolaylığı ve özel tasarımıyla dikkat 
çekiyor. Dörtlü pakette satılan canlı renklere sahip ka- 
şıkların uzun sapları sayesinde derin kavanozların dibin- 
deki yemeklere kolayca 
ulaşılabiliyor. Kaşığın 
spatula şeklinde tasar- 
anmış olması da bebek- 
erin ağzından mamanın 
kolayca sıyrılmasını sağ- 
ıyor. Dr.Brown's Spatula 
Kaşıklar bebek mağaza- 
arının yanı sıra eczane- 
erde de satılıyor. 
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HAFTANIN OYUNU 


Çağdaş Alman Tiyatrosu'nun temel a 
taşı kabul edilen Berliner Ensemble 
topluluğu, Brechtin ölümsüz“ 
E “oyunlarından Kafkas Tebeşir 
- Dairesi'ni sahneleyecek. Dünyaca 


 ünlü-ekip 28-29 Mart'ta Das Das'da. li 


a 3 


HAFTANIN SERGİSİ 


HASAR KATSAYISI 
KRANK Art Gallery 29 Mart - 05 Mayıs 
2018 tarihleri arasında Özge Enginöz'ün 
“Hasar Katsayısı / Damage Multiple” adlı 
solo projesine ev sahipliği yapıyor. Sergi, 
günümüzün temel problemlerinden “hasar” 
kavramına, sanatçının çeşitli ilişki biçimlerini 
irdeleyen interdisipliner çalışmalarıyla 
odaklanıyor. 


HAFTANIN KONSERİ 3 , 
CARMEN > .. i HAFTANIN LEZZETİ 


Fransız besteci Georges Bizet'nin en iz — FIRUZE 
bilinen eseri Carmen, Royal Opera gi. ' 4 Şişhane'de; İstanbulun kültür ve sanat 
House performansının kaydıyla j Tay v bar ae haritasını çizen bir ekibin çalıştığı Nejat 
Zorlu PSM'ye taşınıyor. Tutku, şehvet gar Eczacıbaşı Binası'nın teras katında bulunan 
ve şiddetin muhteşem birleşimi olan ru « ; Firuze, manzarası, rahat atmosferi ve nefis 
Carmen, Prof Dr. Yekta Kara'nın —- I lezzetlerden oluşan menüsü ile dikkat çekiyor. 
sunumuyla izleyiciyle buluşuyor. 16 : Türk mutfağının sevilen lezzetlerinin yanı 
Nisan 19:00'da Sky Lounge'da. - N sıra Antakya'nın zengin yemek kültürünü 
misafirlerine sunan Firuze, menüsünde Hatay 
lezzetlerinden de örnekler bulunduruyor. 


Haftanın etkinlik takvimi 


Petek KIRBOĞA - petek .kirboğa©&alem.comir 


HAFTANIN ETKİNLİĞİ 


Anne ve çocuklar için Kemer 
Country'de 24-25 Mart tarihleri 
arasında düzenlenecek Sweet 
Weekend Anne& Çocuk şenliği, 

sihirbaz gösterisi, çocuk tiyatrosu, 
oyun atölyelerine sahne olacak. 


HAFTANIN OKUMASI 


İş Sanat Yayınları tüm zamanların en 


büyük ustalarından biri olarak kabul ww. 7 e ik 
gören, izlenimci sanatçı Edgar Degasnın ş , mii, 
yaşamı ve eserleri üzerine kapsamlı bir çın « KÜRMASI JON KEMR 


referans kitap yayımladı. 


HAFTANIN 
FİLMİ 


BENİM GÜZEL 
PABUÇLARIM 


Çocuklar için yeni bir 
oyun İstanbul Şehir 
Tiyatrosu'nda sahnede. 
Günün birinde sirke, 

bir robot palyaço gelir 
ve sevimli palyaço 
sirkten kovulur. Bu 
kadarıyla da kalmaz, 
parası olmadığı için 
çok sevdiği pabuçları 
elinden alınır. 25 

Mart Pazar Ümraniye 
sahnesinde 12:00 ve 
15:00'de. 


Merakla beklenen 
bilimkurgu 

filmde güzel 
oyuncu Scarlett 
Johansson da rol 
alıyor. 
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Hemando Jorge 


4-6 Nisan günleri arasında İstanbulda 
Midnight Express mağazasına gelecek olan 
ünlü mücevher tasarımcısı Jorge ile ilnam 
kaynakları üzerine konuştuk. 


Lara MUTLU - lara.mutluGalem.com.tr 


İLHAM ROTASI 


“Brezilya'da bulunan 
Chapada Diamantina 
her zaman ilham veren ve 
benim için önemli bir yer” 


“ÖZELLİKLE MOBİLYALARDA KULLANILAN 
ZAMANSIZ VE FONKSİYONEL TASARIMLAR 
BANA DAMA |ILHAM VERİYOR.” 


—E— 


STİL İKONLARI 


“En büyük ilhamım tasarımlarımı zeki, 
başarılı ve yetenekli kadınlar üzerinde 
görmek. Koleksiyonlarımı tercih eden 
Angelina Jolie ve Oprah Winfrey 
stillerini beğendiğim isimlerden.” 
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FAVORİ TASARIMLARI 


“Mücevherde benim için her zaman doğallık ve kalite 
çok önemli. Mücevherde kullanılacak materyaller 
ve değerli taşların yanı sıra duruşu ve formu ana 
odak noktası olmalı. Klasik tarzdaki tasarımlar ve 
kullanılan teknikler bana her zaman ilham veriyor. 

Yeni tasarladığım Brilliant koleksiyonunda, saflığı ve 


zarafeti grafik formlarla ön plana aldım.” 
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Havada, Karada, Denizde 
Konfor Hep Sizinle! 


Ücretsiz wi-fi'nin keyfini sürebilir, sınırsız ikramların tadını çıkarabilir, 
çocuklarınızı gönül rahatlığıyla çocuk oyun alanına bırakabilir, gazete ve dergilere göz atabilir, 
açıkhava terasımızda keyifli vakit geçirebilirsiniz. 


Dilerseniz “primeclass” Lounge Card ile 1 yıl boyunca lounge hizmetlerimizden 
ücretsiz olarak yararlanabilir ya da “primeclass” Lounge Card Access ile 1 yıl boyunca 
hizmetlerimizden “070'e varan indirimlerle faydalanabilirsiniz. 


SİSE 


TAV İşletme Hizmetleri A.Ş. 


İSTANBUL Atatürk Havalimanı İç ve Dış Hatlar “primeclass” Lounge 6 Dış Hatlar Comfort Lounge / ANKARA Esenboğa Havalimanı Dış Hatlar Comfort Lounge 
ve İç Hatlar Anadolujet “primeclass” Lounge / İZMİR Adnan Menderes Havalimanı İç ve Dış Hatlar “primeclass” Lounge / Milas BODRUM Havalimanı 
İç Hatlar “primeclass” Lounge / İSTANBUL İDO Yenikapı TEB “primeclass” Lounge / ANKARA Tren İstasyonu Rail 6& Miles CIP Lounge 


www.primeclass.com.tr | fi İli 444 25 75 


Frivole collecüon 
Between the Finger Ring, 
yellow gold and diamonds. 


Van Cleef & Arpels 


Haute Joaillerie, place Vendöme depuis 1906 


CİA 


ANE > WS SOMEL EMEL 2122622 15 6 


www.vancleef-arpels.com 


